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Beş Alem: 


Zuhuratiyye-i Geylaniye Hazâ Kitabul Kadiriyye El-Tafü Sübhanel Melikil Cebbariyyel 
Meciydi ezeli Muhammed Nadiriyye 


Bismillahirrahmanirrahiym. 


Elhamdülillahi Rabbil alemin vessalâtü vesselâmü alâ seyyidil en'âmi Muhammedün 
Sallallahu te'âlâ aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve zürriyâtihi ve ehl-i beytihi ecmain. 
Rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. 


Bu kitab Gavsı Geylani Efendimizin tariki (yolu) üzere saliklere hediye olarak 
dercedildi. Bir tekten iki, ikiden üçe, üçten dörde, dörtten beşe, beşte tamam olarak darb 
edilmiş her biri yedi sıradır. Her biri misli ile darb edilmiştir. (çarpı/mıştır) Alemleri beşe 
halk eden Allahu Teâlâ kudretini izhar eylemiştir. 


Birinci; Nasut bu alemdir. 

İkinci; Melekut her şeylerin batın tarafıdır. 

Üçüncü; Ceberut ruh alemidir. 

Dördüncü; Lahut nuraniyet alemidir. Nuru Muhammediyye sırrı subhaniyedir. 
Beşinci; Alem Gayb'dır. Alem-i Hayrettir. 


Cenab-ı Hak'tan gayri kimse orayı hakkı ile bilemez. Vuslatı ilahiyye buradadır. 
Bakabillah makamıdır. İnsanlar bu beş alemlerden süzülüp bu alemde zuhur eylemiştir. 


Şimdi insan olan evvelki geldiği yeri aramalıdır. Bu beş alemden içeri geçmek bir 
yoldur. Bu yola tarikat derler. 


Tarikat: Senin kendi içinden Hakka giden bir yoldur. İnsan geldiği yeri, gittiği yeri, 
bilmez ise hayvandır. Öldükten sonra gidilecek yolda budur. 


Bizim ruhlarımız yani her doğacağın ruhu Arş-ı Alâ'dadır. Anne ile baba vasıtası ile 
anne karnına çocuk düşer, kemâl bulur. Arş-ı Alâ'daki sırası gelen ruh, anne karnındaki 
çocuğa girer. Çocuk canlandı dedikleri odur. İnsanın ruhu en yüksek ulvi makamdan süzülüp 
gelerek anne karnına girmiştir. kafirin çocuğu da akıl baliğ olana kadar olsa müslümandır. 


Niyazi Mısri Hazretleri kasidesinde bunu şöyle dile getirmiştir: 


Nerden gelir senin aslın, 
Ya kanda varır menzilin, 


Nerden gelip nereye gittiğini, 
Anlamayan hayvan imiş. 


Geldiğin yer en yüksek ulvi makamdan, Arş-ı Ala'dan süzülüp bu dünyaya geldin. 
Gideceğin yerde orasıdır. Bunları düşünemeyip geldiği ve gideceği yeri bilmeyenler işte onlar 


hayvan imiş. 


Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk Teala Hazretleri: “Ayn onlar hayvan gibidir belkide 
daha fazla....” (Sure-i Araf, Ayet 179) buyuruyor. 


Alem olarak beşdir. Nefis mertebesi olarak yedidir. 


1- Nefsi emmare 

2- Nefsi Lewame 

3- Nefsi Mülhime, 

4- Nefsi Mutmainne, 
5- Nefsi Raziye, 

6- Nefsi Marziye 

7- Nefsi Safiyye 'dir. 


(Sure-i Yasin, Ayet 83) 


Yani (ondan nasıl geldinse, ona geri dönüp gideceksin) demiştir. (Şeyh Abdul Kadir 
Geylani Efendimiz buyurmuştur.) 


Yani bu görünen Nasut ile Melekut arası işte o şeriattır. Melekut ile Ceberut arası 
işte o tarikattır. Ceberüt ile Lahut arası hakikattır, demiştir. Bu alemleri gönülden geçerek 
Hakka gurbiyyet, yakınlık hasıl etmek, marifettir. 

Bunun için ihvanımıza okuması, anlaması kolay olsun diye lügatsız, her insanın 
anlayacağı dil ile yazıldı. Bir çok kitapların kapalı kalmasına sebeb, ağır lügatlar ile 
yazıldığındandır. Bu kitabı her kim okuyup içinde olanları hıfzına alacak kadar okusa, o 
kimse hiç kimseye muhtaç olmayacağı bulur. 


Hiç kimseye muhtaç olmayacağı bulur demek şöyledir: 

Yani bütün ilimlerin toplumunu özet olarak içerisine almıştır. Tekrar tekrar okur, iyice 
düşünürsen bütün alimlerden, bütün kitaplardan öğreneceğinin hepsini toplu ve öz olarak bu 
kitabın içinde olduğunu görürsün. Halk Tabiri ile " bin derenin başını bir bel keser” bir dağ 
uzanır ondan bin dere akar dediği bu kitap, bütün ilimlerin başıdır. Onun için diyor ki; hiç 
kimseye muhtaç olmayacağı bulur. İlim bir noktadır. Çoğu cahilleredir. “Ben (be)'nin 
altındaki noktayım. “ “Bana bir harf öğretene kölelik yaparım.” (Zinetü'/-Gulub, Sayfa: 62; 
Berika, Cild 5, Sayfa: 61) Demekte aynı bunun gibidir. İlmin hepsini bir noktada, bir 
harfte birleştiren, öğreten demektir. 


Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)'ye sordular: 

- O noktayı bize öğret dediler. Buyurdu ki: 

- Kur'an-ı Kerim'in tümünün özeti Sure-i Bakara'da Sure-i Bakara'nn özefi 
başındaki Fatiha'da (elham) onunda özeti başındaki Bismillahirrahmanirrahiym 'de, onun da 
özeti başındaki Be harfindedir. Onunda özeti B'nin altındaki noktadadır. İşte ben o 
noktayım, o noktayı öğretene kölelik yaparım dernek istiyor. 


Ey nokta-i hakikat, sensin sevad-ı a'zam, 


Ayinedir cemalin, göründü sende hep âlem. 





örelim pi dağ i el 






Y bin Hind iii 






) 7 ine pi naz, 
Ettim bir dağ ll rdim bir dağ içinde. 
Açtım Mekke kapısın, 
Duydum ol dost kokusun, 
Erenlerin hepisin, 
Gördüm bir dağ içinde. 


KA yi ye 





Yunus eyder gezerim, 
Dost iledir pazarım, 





Gördüm bir dağ içindir. 





Yunus EMRE. 
Hazreti Ali (Radiyallahu anhu): 
"Ben bana bir harf öğretene kölelik yaparım diyor. Hemde en fazla hadis ezberleyen, 


ve ümidi) en Fazla sü iter si Miri ağ çe 'ari 'nin azil Sini kei Jmasını kabul 





fazla kin tutuyorlar. Fedâi seçip namazda iken vurup şehid ediyorlar. Anlaşılıyor ki; Hazreti 
Ali (Radiyallahu anhu)'nin bana bir harf öğretene kölelik yaparım dediği zahir ilmi ile değil, 
batın ilmi iledir. 

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) hem bana bir harf öğretene kölelik yaparım der, hem 
de yerine bütün ashablardan, cihar-ı yarlardan hatta Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)'den de 
daha fazla hadis ezberleyen Ebu Mus'el Eş'ari'nin yerine vakil olmasını kabul etmez ve 
askerine küsüp gider. İşte o ilim ayet, hadis öğretme veya öğrenme ile değil B harfinin 
altındaki noktayı bilen, o noktayı öğreten demektir. Bizim ehl-i sünnet mezhebinin kurucusu 
İmam Muhammed Maturidi el-Eş'ari'dir. Ashabların içinde en fazla hadis ezberleyen İmam 
Muhamed Maturidi'nin oğlu veya torunudur. Zahir ilminde babası yahud dedesi gibi zirveye 
çıktı. 

Kur'an-ı Kerim'de dikkat edersen zahir ilminde zirveye çıkan Musa (Aleyhis-selam), 
ledün ilminde kendinden derecesi çok engin olan Hızır (Aleyhis-selam)'dan öğreniyor. (Sure-i 
Kehf, Ayet 69) Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)'nin dediği de aynıdır. Hazreti Ali (Radiyallahu 
anhu) zahir ilmini değil, ledün ilmini kast edip söylüyor. 


Şart şudur ki: bununla amel ederse muhakkaktır. Burada her ne yazıldı ise cümlesi 
hadise muvafıktır. Hep hadis-i şeriflerden alınmadır, bizim ihvanımıza mahsustur. Yani buna 
sıtkı ile dikkat etmek ihvanımıza mahsustur. Başta, yukarıda kitabın esasları yazılmıştır. 
Aşağıda ne ararsanız orada bulursunuz. İkinci olarak anlamak kolay olması için, kitabın 
hülasası yazılmıştır. Bu ikinci kitabı okuyan cümlesini okumuş gibi olacaktır. Büyük mufassal 
yazılmıştır. Birinci kitabın esaslarıdır. İkincisi muhtasarı, üçüncü mufassalıdır. Hesaplarını 
iyi öğrenmek lazımdır. Sonunda yedi gökleri, yerleri temsil eden, yedi hesabı vardır. Cenab- 
ı Hak okuyup mucibince amel etmek nasib eylesin amin. 


Babamın dediği hesabları el yazısı ile (eski yazı) ile de çok sık yazdığından yeni 
yazıyla aynı hesabları sahifeye sığdırmak çok zor olacak ve imkansızdır. Onun için imkan 
dahilinde o dediği hesablara benzetip yazmaya gayret edeceğim. İnşallahu Teala. 

Bu kalb bir karanlık evdir. Gözünü yumarsan hiç bir şey göremezsin. Amma ne vakit 
tevhid nuru ile işitir isen, o halde, o zaman kalb kalesinin başında onsekiz bin alemi görür, 
işitir, söyleşir ve tasarruf edersin. Cemali yari seyir niceliksiz görmek, bulmak anlamak sana 
müyesser olur. Kazançta asıl budur. 

GAZİANTEP'Lİ HACI MUHAMMED BİLAL-İ NADİR 

Bu kalb bir karanlık evdir. 

Hadis-i Kudsi :"Bana yerlerim göklerim geniş gelmedi. Mü'min kulumun kalbi geniş 
geldi.” (Mevahib-i Ledümiyye, Cild 1, Sayfa: 447; Envarü'l-Aşıkh, Sayfa: 14-15; 
Marifetname, Sayfa: 416) 


Hadis-i Kudsi: "Beni arayan engin gönüllerde arasın.“ 


Hadis-i Kudsi:"Ben kuluma kalbinin ortasındaki şah damarından daha yakınım.” (Sure-i 
Kaf, Ayet 16; Marifetname, Sayfa: 574) 


Onun için Kalb nazargahı Hüda 'dır demişler. Allah'ın nazar ettiği yerdir. 


Gözünü yumarsan hiç bir şey göremezsin demek: 
O kalb evini karanlık, zulumat, pislik kaplamış ona ev denmez. Çünkü o ev, evlikten 
çıkmıştır. Ne vakit tevhid nuru ile görür işitirsen dediği; 


Hadis-i Şerif: "Siz mü'minin firasetinden sakının, çünkü onlar Allah'ın nuru ile 
bakarlar. “ (Kenzü'/-İrfan, Hadis No: 180; Ramuzu'/-Ehadis, Hadis No: 136; Şevahidü'n- 
Nübüvve, Sayfa: 236; 500 Hadis-i Şerif Kitabı, Hadis No: 45, Sayfa: 39) 


Hadis-i Kudsi:"Ben bir kulumu seversem onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, 
yürüyen ayağı ben olurum. Benden ne isterse onu veririm.” (Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih, 
Cild 12, Hadis No: 2042; Ramuzu'/-Ehadis, Hadis No: 4094; Gunyetü't- Talibin, Sayfa: 
1048, 1057; Berika, Cild 1, Sayfa: 313; Marifetname, Sayfa: 553; Müzekki'n-Nüfüs, 
Sayfa: 427) 


Kalb kalesinin başından on sekiz bin alemi görür, işitirsin. Senin kale içindeki evini 
zulumat, pislik, karanlık kaplamış tevhid nuru ile nurlandırırsan kalenin başından on sekiz bin 
alemi tasarruf edersin. Tasarruf anlamak, sezmek, tam iyice bilmektir. Cenab-ı Cemal-i 
Yar'i Bari'de yani Allah'u Teâlâ'nın cemalini seyr niceliksiz nice çeşitleri ile görmek, 
bulmak, anlamak sana müyesser olur. Yukarda saydıklarımızı yaparsan işte cennetten ileri 
gider, Allah'ın yakınında olur, dediği de budur. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) 
miraçta benim seni görüp konuştuğum gibi ümmetimde konuşsun diye yaptığı duasın Allahu 
Teala kabul etti. 


“ 


(Sure-i Yasin, Ayet 58) "Affedici olan Allah'dan onlara söz olarak selam gelir. 


Kazançta asıl budur demek: Bunu kazanan kimse Cenab-ı Hakk Teala Hazretleri 
mahşerde, cennetlerde, cemalullahta, didarı ilahide kulları için ne nimetler yarattı ise, nasib 
etti ise, hepsinden hissesi olur. Şu varda şu yokta değildir. Misal: Çok zengin bir 
fabrikatörün işçisi ancak aylığını, primini, sigortasın ve benzeri faydaların görür. Aslı 
işçidir. Fabrikada ortaklığı yok, ama yüzbin kişi çalışan her gün milyarları kazanan bir 
fabrikaya binde bir ortak olsa, o fabrikanın her gelirinden istifade eder. Ayrıca çalıştığı 
ücretinin karşılığın da diğer işçiler gibi eksiksiz alır. İşte asıl kazançta bu saydıklarımıza 
erip Cenab-ı Hakk Teala Hazretlerine Cemal, Didar, Gurbiyyet ortaklığı yapar. En büyük 
kazançta asıl budur. 


Hadis-i Kudsi: “Allah sevdiği kulun kalbine bakar neyi görürse onu yapar.” (Kimyayı 
Saadet, Sayfa: 753) 


Hadis-i Şerif: “Aşıkani ve aşıktehü” 
O kulum bana aşık olur, bende o kuluma aşık olurum. (Ramuzu'/-Ehadis, Hadis No: 
6385) 


Hadis-i Şerif: "Bütün halk Allah'ın ayali çoluk, çocuğu gibidir.” (Abdul Kadir 
Geylani'nin sohbetleri, Sayfa: 543, Benzeri; Ramuzu'/-Ehadis, Hadis No: 17; Mülteka, Cild 
1, Sayfa: 14) 


Allah yanında en sevgilisi onlara en menfaatli olanıdır. Asaf Bin-i Berhaya'nın (Sure-i 
Nemil, Ayet 40) Belkıs'ın köşkünü getirmesi, Hazreti Meryem'e cennetten devamlı meyva 
gelmesi. (Sure-i A'li İmran, Ayet 37) İşte bunlar evliyadır. Ama ortak gibidir. Bunların hiç 
birisi o kadar Allah'a sevilmeden yapılmaz ve yapılamaz. 


Bir gün vakıamda şunları yaz denildi: 


Vakıa: Uyku değil, uyanıklıkta değil, uyku ile uyanık arası halidir. İmam-ı Gazali 
Hazretleri bunu şöyle anlatır: 


Pedit Arende-i horda talepkâr, 
Deron derdiş ne mestendo ne hoş yar, 
Ne der hadent ne bi hadent ne bi kâr. 


Kendilerini yaratanı arayarak kendi mihvilleri etrafında dönerler. Bu dönüşlerinde ne 
sarhoşturlar ne ayık, ne uykudadırlar, ne de uyanık dediği halidir. 


(Sure-i Fecir, Ayet 1-2-3) 


Yani Allahu Teala buyuruyor ki: 

“Sabahın şafağına ve onar gecelere, tek ve çiftlere yemin ederim buyuruyor." Sende 
tekleri, çiftleri yaz denildi ve zuhuratı başladı. Bu kitabın adı Zuhuratiye oldu. Yani kitabı 
Zuhuratiyye bütün ilmin Toplamı dedim. 


Zuhurat-ı Geylaniyye demek Abdulkadir Geylani Hazretlerinden Bilal babama olan 
zuhuratlar, bildirmeler demektir. Yani Bilâl Babama Hazreti Pir Abdulkâdir Geylani 
Efendimiz Hazretleri mânâ aleminde bu kitabı yazmayı kalbine zuhur ettiriyor. Misal 
televizyona bakan kimse gördüklerini yazması ne kadar kolaysa o da o kadar kolaydır. 
Yalnız zuhurat görünüm var, görünümle ilim beraber gelir. Görünüm yok, bildirmeler var. 


Hadis-i Şerif: 
«Kalbden kalbe yol gider.» (Siyer-i Nebi, Cild 1, Sayfa: 76; Megasidü'#- Talibiyn, 
Sayfa: 139) 


Bu kitabta 7 Tekler, 7 çiftler tekrar iki sıradır. Üçler üç kerre 7 sıradır. Dörtler 
dört kerre yedi sıradır, beşler beş kerre yedi sıradır. Yani bunlar Fatiha'yı Şerif'in hesabı 
ile zuhur etmiştir. Sureyi Fatiha'nın ayetleri yedidir. Esmaül-Hüsna beştir. Allah, Rabbi, 
Rahman, Rahiym, Malik, Alemler hülasası beştir. 


1- ALEMİ NASUT 
2- ALEMİ MELEKUT 
3- ALEMİ CEBERUT 
4- ALEMİ LAHUT 
5- ALEMİL GAYB. 


Bunlar ileride gelecektir. İnşallahu Teala. Fatihayı Şerifin ayetleri yedidir. Nefsin 
mertebesi yedidir. Yerler gökler yedidir. Etvarı seb'a yedidir. Cehennem yedi, seb'a 
mesani yedi, zuhuratiyye kitabı zulmetten nura çıkarır bir kitaptır. Kur'an-ı Azimüş-Şan'ın 
ayetleri Resulullah'ın hadis-i şerifleri hükmü ile şeriatın, tarikatın, dinin, islamiyyetin 
temelidir. Tarikatın adabını, usulünü, erkânını sülukunu, kazancını bildirir. 


Bütün alemlerin misalini, ilminin yaradılışını bildirir. Hakka ne ile yakın olunur. Nefis 
neyle nurlanır: Aşkullah, Cezbe-i Rahmani ne ile hasıl olur. Cennete girmek ne iledir. 


Cehenneme girmek ne iledir. Cennete iman ve taatla, cehenneme küfür ve masiyetle girilir. 
Bu kitabın içinde zahir, batın ne istersen bulursun. İmana, itikada, mezhebe, millete ve 
sünnete ait her şeyleri bulursun. Dikkatle tekrar tekrar okumalısın. Her okudukça ilmin 
artar. Yani her ilmin başı buradadır. Yoksa ilmin sonu gelmez. Amma Fatiha-ı Şerif'te 
bütün Kur'an-ı Kerim'in ve ilmin kökü vardır. Bütün ilim Kur'an'da ve bütün Kur'an Fatiha-i 
Şerif'ededir. Sıdk ile oku ki anlayasın. 


Bu kitabın sonunda ashabların hali ve ihtilafları, nefsin turları, hali ve iradesi, seyri, 
nurları, rüyaları, işaretleri ahlak-ı hamideleri, kabız ve basıt halleri, ilhamları, Hak ile 
kelamları, ahlak-ı zemimeleri, şeytanın oyunları, hile ve tuzak bütün alemin haritası Arş-ı 
Alâ'dan tahtes-seraya kadar temsili ve görünüşü bunlar hep içindedir. 


(Sure-i Taha, Ayet 47) 
Selam ise hidayete tabi olan kimse üzerinedir. 
(Sure-i İhlas) 


Fatiha-i Şerif'in Zuhuratı Şöyledir: 

Bunlar bir tek olan Allahu Teala'ya söylüyor. Hamd ederim alemlerin Rabbısına, Allah 
Rahmandır, Rahiym'dir. İki dünyanın malikidir, sahibidir. Burada beş ismi şerifi var, Allah, 
Rabbı, Rahman, Rahiym, Malik geri kalanı bu bir tek olan Allah'a söylenir. Buraya kadar bir 
tek isim söylendi. Bundan sonra dört çift söylenecektir. 


Tek olan, bir fek Allahu Teala'dır. Bir fek (6Gulhuvallahu ahad, Allahüssamed, /em 
yelid ve lem yuled velemye künlehü küfüven ahad) Bunlar Allah'ın birliğine delildir. 


Fatiha-i Şerife'ye gelince: 

Elhamdülillahi Rabbil Alemiyn, Er-Rahmanirrahiym, Maliki yevmiddih. Bunlar bir tek 
olan Allahu Teala'yı söyler. Hamd ederim alemlerin Rabb'ı olan Allah, Rahmandır, Rahimdir, 
iki dünyanın Maliki'dir, sahibidir. Burada beş ismi şerif var. Allah, Rabbı, Rahman, Rahiym, 
Malik geri kalanı bu bir fek'e söylenir. 


Çift 1 : İyyakena'büdü Sana ibadet ederiz. 
Ve iyya kenestaiyn (Sana sığınırız (Yukardaki bir tek) 


Fatihayı Şerife'nin içindeki tekler tek olan demektir... 
Şunlar tek. 


Çift 2 : İhdinas sıratal müstakiym Bizi doğru yola gönder. 


Sıratalleziyne O doğru yol ki 
Çift 3 : En'amte aleyhim Enbiyalarına, evliyalarına ettiğin 
Gayril mağdubi Gadabına uğramayanların yoludur. 
Çift 4 : Aleyhim Veleddalliyn Enbiyaların in'amına erdiler 
Veleddalliyn amiyn Şaşkınlığa düşmediler, gittiler. 


Bizleri de aynı eyle ya Rabbi imzalıyorum. 


Bizi dalâlete düşenlerden eyleme. Enbiyaların, evliyaların şaşkınlığa düşmediler. Doğru 
yola gittiler. Bizleri de onlar gibi eyle. Delâlete düşürme demektir. En son Amiyn'in manası: 
Mühürlüyorum, imzalıyorum. Tam tasdik edilmiştir, demektir ki; amiyn mühürdür diye vaaz 
etti. Şimdi burda da en altına kendi imzasını da atmış, ben de tasdik ediyorum. En ufak 
zerre kadar şek, şübhe yoktur, anlamındadır. 


Sana ibadet eder, sana sığınırız. Bizi doğru yola gönder, o doğru yol ki: Embiyaların, 
evliyaların, gadabına uğramıyanların yoludur. Embiyaların in'amına erdiler ve gittiler, 
şaşkınlığa düşmediler, gittiler. Bizleri de aynı eyle Yarabbi! 


Fatiha'da Rabbimiz Teala'nın beş ismi şerifi sonraki ayetlerle tekrar beş olması, sıra 
işlerimize tamamen muvafık olması ve delil olduğunu görünce kitabımıza daha ziyade şevkimi 
artırdı. 


(Sure-i Hicir, Ayet 87) “Sana tekrarlanan yediyi (Fatiha suresini) ve büyük Kur'an'ı 
verdik." Ayeti de yedi olması kitabımıza iştihamızı artırdı. Çünkü evvela kitabı yazdım. 
Sonra Kur'an-ı Kerim'de bunları buldum. Tamamen muvafıktır. Elhamdülillahi Teâlâ. 


Beşler aleminin de sırasının ikiye ayrılması, nur ve zulumatın ikiye ayrılması, tamamdır. 
İşte bu alemlerin olduğumuz yerden (dünyadan) yukarısı nuraniyettir. Aşağısı zulmaniyettir. 
Fatiha-i şerifenin de aynısıdır. Bu alemden yukarı, cennete gittikçe nuranidir. Buradan aşağı 
gittikçe zulmattır. Yani Fatiha-i Şerife bu alemleri içine almış manevi iki deryadır. Biri nur, 
biri zulumattır. Cennette nurdur. Cehennemde zulmatdır. Bu alemde nur yolunu tutan 
cennete gider. Zulmat yolunu tutan cehenneme gider. 


Hiç kimse takdire bahane etmesin, evet her şeyleri Hakk Teala takdir etmeden olmaz. 
Fakat insanların isteği, niyeti ve meyli karar vermesine göre Hakk Teâlâ takdir eder. Durup 
dururken hiç kimseye kötülük takdir eylemez. Çok kere takdir eylediğini geri bozar. Dilerse 
takdir olmayanı takdir eder. 


(Sure-i Enbiya Ayet 23) Allah yaptığından sorumlu tutulmaz. 


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM 
Birer tekden zuhur edenler: 
Evvel Allahu Teala birdir. Şeriki ve nazırı yoktur. Yerleri ve gökleri yoktan var eden, 
bir Allahu Teala'dır. 
(Sure-i Nur Ayet 35) 
Allah Semavatın, (gök) ve yerlerin nurudur. Muhammed Resulullah cümle mevcudat 
ondan zuhur etmiştir. Zuhuratlar birer tekden zuhur etmiştir. Nuru ilahiden nuru 


Muhammediye, Adem'den zürriyeti gibi bir tekten zuhur eden, yedi tek kapı şunlardır: 


I- Yukardan aşağı TEKLER: 


Birinci yedi tek Allah'u Teala'nın nur isminden 
İcad-ı alem Nur esmasındandır. 


İkinci yedi Tek Muhammed Resulullah 

Üçüncü Yedi Tek Besmelenin Be. si 

Dördüncü Yedi Tek Adem (Aleyhis-selam) 

Beşinci Yedi Tek İmam-ı Ali (Radiyallahu anhu) 
Altıncı Yedi Tek Ebu Bekir Sıddık (Radiyallahu anhu) 
Yedinci Yedi Tek Osman (Radiyallahu anhu) 


Bilâl babam her mevzuları yedi tane çifte ayırmış yine diğer başka sayfada üç olan 
mevzuları yedi sıra üçe ayırmış, yani yirmi bir mevzu aym şeyi açıklıyor. Yine diğer 
sayfalarda dörtler, her dört yedi sıra kaç sahife ise hepsi sayfanın başındaki ayetin izahı, 
izahlarda ayetle ve mealleri ile beşlerde yine yediye ayrılıp her mevzuyu beş olanları 
yazıyor. Onun için kitabımızın içinde birinci sıra çiftleri, ikinci sıra çiftler yediye kadar 
sayıyor. Üç olan mevzular yine yediye kadar üçer üçer anlatıyor. Dörtlerde, beşlerde yine 
aynıdır. Biz her hesab edilerek yazılanı o konunun başına tablo olarak koyduk. Sonra her 
konunun aşağıda açıklaması geliyor. Bu mevzular öyle hesab edilmiş ki baktığın zaman o 
mevzuların ne demek istediği gayet iyi anlaşılıyor. Bizde imkân dahilinde onun gibi anlatmaya 
çalışacağız. İnşallahu Teala. 


BİRİNCİ YEDİ TEK: 
(Allahu Teala'nın nur isminden icad-ı alem nur esmasındandır.) 


Birinci tek Allahu Teala'nın nur isminden: 

Hadis-i Şerif: "Ashablar sordular; 

- Ya Resulullah! En evel Allah neyi yarattı? Buyurdu ki: 

- En ewel Allah sizin Nebinizin nurunu yarattı. (Mir'at-ı Kainat, Cild 1, Sayfa: 19) 
Yaratılan her şeyi ondan yarattı. Melekler Arş-ı Alâ'da, cennet ve içinde ki dahil, her şeyi 
yarattı. Evvelâ Allah'ın nuru, ondan Peygamberimizin nuru, ondanda yaratılan her şeyi 
yarattı. o Hepsinin ası Allah'tandır. (İkincisi Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi 
vesellem)'dendir. o Ruhlarımızında babası Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'dir. 
Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in ikiyüz kadar ismi var. Bir ismi Hakikatül- 
Hakayık bütün hakikatların hakikatı ve bir ismi de Ebel Ervah'tır, Ruhlar babası demektir. 
Her şeyin aslı süzüle süzüle, gide gide Peygamberimizin nuruna dayanır. Onunda aslı Allah'a 
dayanır. Onun için Allah yerlerin ve göklerin nurudur. 


Ay dahi güneş dahi, Doğdu ümmetim dedi, 
Nurundan Muhammedin, Ümmetin kaygın yedi, 
Cümle şeker bal tadı, Mevlam ziyaret koydu, 
Tadından Muhammedin Sinini Muhammedin. 
Muhammed bir denizdir, Evliyalar geldiler 


Cümle yerleri #utmuş, Saf saf olup durdular 





Evliyalar ördeği, Canlar feda kıldılar 
Gölünden Muhammedin. Yoluna Muhammedin. 


Yetiş bin hacı gider, 
M terk eder, 
Varır ziyaret eder, üzbin İsa Pam 
Ravzasın Muhammedin. Vasfında Muhammedin. 









Ol Meryem oğlu İsa, 





Derviş Yunus miskindir, 
mücrimdir 

Her kim yetmez mahrumdur, 
Hununu Muhammedi 








Cenab-ı Allahu Teala kendinden gayri yok iken alemi gayb şuunatı ilahiyyesinden nuru 
Muhammediyyeyi insan-ı Kamil suretinde rahmeten lil alemiyn, perde-i hicablar onda zuhur 
edip, cümle hakikatlara hakikat olmuştur. 


Hadis-i Kudsi: 
Ben insanın sırrıyım, sırrım onun sırrındadır. (Marifetname, Sayfa: 1004, Benzeri) 


Allah'ın sırrı evliyasındadır. 
Deyip kendine habibini yol, kapı kılmıştır. 


İKİNCİ YEDİ TEK: MUHAMMED RESULULLAH 


Hilkatı kevneyinde cümle mevcudatın hakikatı ondan zuhur etmiştir. Bir tektir. Ebel 
ervahtır. Cümle Ruhların babasıdır. Bir ismi de hakikatül hakayıktır. Cümle hakikatların 
hakikatıdır. Allahu Teala'ya vuslat için ondan gayri yol yoktur. Vuslat kapısı o'dur. Ona 
vasıl olmadan ki; 











imse hakka vasıl olamaz. 


ÜÇÜNCÜ YEDİ TEK: Besmele'nin B'si, B'nin noktası bidayettir. 


Cümle Kur'an'ın ve Esma'nın başıdır. Kur'an'da ne var ise, hülasası Sure-i Bakara'da; 
Bakara'da ne var ise, Elhamdülillah (fatiha) suresinde; onda da ne var ise, 
nn RAHMANİRRAHİYM'DE onda da ne var ise, Besmele'nin B'sinde, B'de ne 
var ise noktasındadır. 








“İlim bir noktadır çoğu cahilleredir. “İmam-ı Ali Radiyallahu anhu) buyurdu: 
Be'nin altında noktayım.İlim bir noktadır, çoğu cahilleredir. 
Hadis-i $: 


"Ben ilm 
Halife Kitabı, 







Sayfa: 275) 


Hazreti Ali (Kerremallahu Veche) buyurdu: 


"Bana bir harf öğretene, kölelik yaparım.” (Zinetü'/-Gulub, Sayfa: 62; Berika, Cild 5, 
Sayfa: 61) 


Biz, Bilâl Babam'a sorduk: 

- Bunlar ne demektir? Bilâ/ babam buyurdu: 

- Kur'an-ı Kerim'de ne varsa hepsi (özeti) Sure-i Bakara'da, Sure-i Bakara'da ne 
varsa, hepsi başındaki Elham (Fatiha) suresinde. Elham suresinde ne varsa, hepsi başındaki 
Bismillahirrahmanirrahiym'de. Bismillahirrahmanirrahiym'de ne varsa hepsi başındaki B 
harfinde, B harfinde ne varsa B'nin altındaki noktada. İşte bütün ilimler bir noktada 
birleşir. 


Şekil eski yazıda B harfi şudur noktası altındakidir. 


1- “Bana bir harf öğretene kölelik yaparım” dediği de, 
2- "İlim bir noktadır, çoğu cahilleredir” dediği de, 
3- "Ben, B'nin altındaki noktayım” dediği: 


Bütün Kur'an-ı Kerim'in manalarının hepsi, Besmele'nin B harfinde ve noktasında 
toplayıp onu öğretene demektir. Maneviyat ve ilmi /edün'ün en sonu bir noktada birleşir. 


“İlim bir noktadır, çoğu cahilleredir” dediği: Bu ilmi bilen o noktayı bilir. Çoğunu bilen 
cahil, çoğunu atıp o noktayı bilen alimdir. Şems Hazretleri, Mevlana'ya "Bütün kitaplarını 
suya at” dedi. Attırdı. Mevlana kitapları attıktan sonra irşad oldu, o noktayı öğrendi. Musa 
(Aleyhis-selam) Sure-i Kehf'te Hızır (Aleyhis-selam)'dan o ilm öğrenebilmek için 
peygamberliği, kelimullahlığı (Allah ile konuşmayı) zahir ilmini, kendisine inen kitabı hepsini 
bir tarafa bırakıp Hızır (Aleyhis-selam)'dan öğrendiği, aynı o bir noktaydI. 


Yine Ashab-ı Kehf yattı uyudu, uyuya uyuya evliya oldu. Köpekleri de kendilerinin 
hafırı için cennetlik oldu. 


Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in: 

"Alimin uykusu, abidin ibadetinden efdaldır” dediği oldu. Onlar Takyunus'un yanında 
vezir (bakan) iken ayıkmaları, Allah korkusunun kalblerine girmesi, o noktanın kalblerine 
girmesi, ev, mal mülk, çoluk, çocuk, servet mevki, bakanlık hepsini bıraktırıp Allah 
korkusundan bir mağaraya yatmaları, dihi bilgileri hiç olmadığı halde, ömürlerini Takyunus'a 
hizmetle geçirdikleri halde, en alim sayıldılar ki hadis-i şerifde dediği gibi "Alimin uykusu, 
abidin ibadetinden efdaldır.” İşte o bir nokta kendilerini en alim etti O bir nokta 
kendilerinin uykusunu abidin ibadetinden efdal etti ki, uyuya uyuya evliya oldular. Tarikatta, 
fasawufta buna kısaca irşad denir. Ayıkmak, gözü ile görmüş veya görmüş gibi olmak. 


Cenab-ı Hakk Teala Hazretlerine, İbrahim (Aleyhis- selam): 


(Sure-i Bakara, Ayet 260) 

«Sen ölüleri nasıl diriltirsin? dedi.» Gözü ile görmeden kalbi mutmain olmadı. Gözü ile 
görmeden inanır, fakat kalbi mutmain olmaz. Allahu Teâlâ: 

«İnanamıyor musun?» dediği budur. İbrahim (Aleyhis-selâm): 

«İnanıyorum; Velâkin kalbimin mutmain olmasını istiyorum.» O bir nokta kendisinde 
olmasa ancak inanabilir, kalbi mutmain olamaz, kendisi irşad olmaz. İbrahim (Aleyhis-selam) 
gözü ile görmeden kalbi mutmain olmadı. Kuşları boğazladı, etlerini dövdü, hamur etti, dört 
Tepenin başına koyup ortada durup çağırdı. Kuşlar gözünün önünde dirildi. © zaman 


inanmadan daha ileri kalbi mutmain oldu, irşad oldu. O bir noktayı kazandı. Bunların 
hepsinden anlaşılıyor ki bu ilim, bir noktada birleşen ilim, zahir ilmi ile hiç bir alakası 
yoktur. 


Hadis-i Şerif: «Zahir okuma hüccet, deli/. Bu ilim kalbten doğandır. En menfaatli ilim 
kalbten doğandır.» (Kırk Mevzuda Kırk Hadis Kitabı, Hadis No: 15, Sayfa: 216; 
Marifetname, Sayfa: 869) 

İşte hadis-i şerifte bunu söylüyor. Bu konu bahsettiğimiz ayetler ile sabittir, delildir. 


DÖRDÜNCÜ YEDİ TEK: Adem (Aleyhis-selam): 

Cümle insanların babası Adem (Aleyhis-selam)'dır. Cennette vücudunu Cebrail 
(Aleyhis-selam) topraktan yoğurup Adem suretini düzdü. Çamurunu yer yüzünden aldı. 
Cenab-ı Hak o surete can verdi. Cennette Halifelik yaptı, melâikelere vaaz, nutuk söyledi, 
yeryüzüne indi. 

BEŞİNCİ YEDİ TEK: İmam-ı Ali (Radiyallahu anhu): 

İlimde Hakka giden yolda cümlenin başıdır. 

Hadis-i Şerif: 


«Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır» dedi. (Dört Büyük Halife Kitabı, (Şemsüddin Ahmed 
Efendi) Sayfa: 275) 


Cümle kapılar kapandığında yalnız Ali'nin kapısı açıktır. Kapanmaz dediği budur. 
Hadis-i Şerif: 


«Ya Alil Ben ve sen bu ümmete babayız» dedi. Bundan murad evladı maneviyedir. 
Tarikat-ı Aliyye ile Hakka gidenlere manevi Ali'den Resulullah'a vasıl ondanda Allah'u 
Teala'ya vasıl olur. 


Hadis-i Şerif: «Her kim Ali'yi fark etti, Beni fark etti; Beni fark eden Allah'ı fark 
etti,» 


ALTINCI YEDİ TEK: Ebu Bekir Sıddık (Radiyallahu anhu) 


İmanda ve islamda cümlenin başıdır. Ebu Bekir'in imanı gelmiş ve geleceğin imanına 
bedeldir (Mir'at-ı Kainat, Cild 1, Sayfa: 656) dediği budur. O gün imân etmese idi, kimse 
imân etmezdi. 


Ömer (Radiyallahu anhu) icra-i adalette ve şeriatta ve dinde cümlenin başıdır. Benden 
sonra peygamber gelse Ömer gelirdi, demiştir. Bunlar şeyheyn'dir. (Rıdvanullahi Teala 
aleyhim ecmain). 


YEDİNCİ YEDİ TEK: Osman (Radiyallahu anhu) 


Osman (Radiyallahu anhu) Kur'an-ı Kerim hakikatiyle onda tecelli etmiştir. Kalbi 
mübareki levh-i mahfuza nazır idi. Bunları bilmek müslümanlara farzdır. Bunu ve bunları 
bilmeyene Ulema-i Billah denilmez. Batın ledün uleması da denmez. Yani meşayıh demek 
olmaz, sözü ile amel edilmez, vesselam. Dinin başı Vera, Hâdemi tama'dır. 

Çift ikişerden yedi, iki kere yedi çift olanlar. 


BİRİNCİ YEDİ ÇİFTLER: 





Birinci Sıra Zatı 
İlahiyye İsmi nur 
icadı Alem. 


İkinci Sıra 


Üçüncü Sıra 


Dördüncü Sıra 


Beşinci Sıra 


Altıncı Sıra 


Yedinci Sıra 


(a) 
Zatı İlâhi 


Zuhurat-ı 
Muhammediye 
Tüba-i Zahiri 


Şehr-i Kevser, 
Manevi Muham 
med (Sav) 


Şeyheyn Hazreti 
Ebu Bekir (Ra) 
Hazreti Ömer (Ra) 


Zikrullah Cehri 


Ulemâ-i Sofiyye 
(Manevi Ulema) 


(b) 
Sıfatı İlahi 


Hakikat -ı 
Kevniyye 


Tüba-i Batıni 
Babı Kevser, 


Manevi Ali (Ra) 


Hateneyn Hazreti 
Osman (Ra), 
Hazreti Ali (Ra) 


Zikrullah Hafi 


Ulemâ-i Fıkhiyye 
(Zahir Ulema) 

















BİRİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Birinci Sıra: 


Zatı İlahiyye ismi nur icad-ı alem. 
Za İlahi ismi nur icad-ı alem, Allah'ın zatından, nur isminin nurundan bütün alemlerin 
icad olması, yaratılması hakikatı ilahidendir. 


a- Zat-ı İlahiyye: Esması ve sıfatıdır. Nefs-i rahmani, hakikatı rahmaniyyeden, 
sıfat-ı rahman sıfatıdır. 


Allah'ın zatı hiç bir şeye benzetilmez. Hiç kimsede de olmaz. Zafının ismi hiç bir şeye 
konmaz. 


b- Sıfat-ı İlahiyye: OHakikatı Muhammediyye, nuru Muhammediyye, Zuhuratı 
Muhammediyye, Hakikatı kevniyye'dir. 


Sıfat-ı İlahi; İnsanın yüzü sıfat-ı ilahidir. Daha pek çok şeyler Allahu Teala'nın 
sıfatlarındandır. Sıfatının bazıları insanda var, sıfat-ı subutiyye derler. Görmek, duymak, 
yaşamak, Allah'tandır. Nefs-i Rahmani hakikatı, nefis çok kötü şeye benzetilmez. 


Bilâl babam buyurdu: 

«Nefis, bir insanın bindiği at gibidir. Çok zayıf olursa af seni menziline yetiştirmez. 
Çok beslenirse aslı hayvandır. Kaparda, feperde, tekme de afar. Nefse zalim nefis, azgın 
nefis denir. Kafir nefis denmez. Allah nefsimizi islah etsin denir. İslah olursa rahmanidir. 
İslah olmamış ise havasına çeker, insanı azdırır. 


(Sure-i Nahl, Ayet 97) Manası: “Onun eski hayatının üzerini kapatır, yeniden taze 
temiz, hayat veririm. O hayat ölmez.” 


Ayet: Siz Allah yolunda ölenleri öldü sanrnayın, onlar diridir. Siz bilinezsiniz. (Sure-i 
Bakara, Ayet 152) 


BİRİNCİ YEDİ ÇİFTLER- İkinci sıra 


a- Zuhuratı Muhammediye 
Cümle mevcudatın hakikatıdır. Hakikatı Kevwniyye'nin cümlesinin hakikatı, hakikatı 
Muhammediyye 'dir. 


Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in bildirrnesidir. 


b- Hakikatı Kevniyye: Maneviyatı ruhaniye Muhammed (Sallallahu aleyhi vesellem)'dir. 
Sureti Alem cismaniyyenin hakikatı, hakikatı ruhaniyedir. Batın halkiyye zahirin aslıdır. 


BİRİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Üçüncü sıra: 


a- Tuba ikidir. Tuba-i zahiri cennette, Tuba-i batın, nuru Muhammediyyedir. 
Batından mü'minlerin kalbine gelir. Kevser zahir, cennette kevser ırmağı, kevser-i batın, 
nuru Muhammediyye zuhur edip, gelen feyzi Muhammediyye'dir. Bu bakidir, ölmez. 


Tuba ikidir. Tuba-i zahiri cennette, tuba-i batıni nuru Muhammedidir. Cennetteki 
tuba zahirdir. Bunu her cennete giren görür. Tubai batın; Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu) 
ve Veysel Garani Hazretlerinin tarif ettiğidir. Kısacası Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi 
vesellem)'in mübarek vücudu başı Arş-ı Ala'dan yukarda, ayakları Tahtes-Sera'dan 
aşağıda, mübarek vücudu bu dünyanın yüzbinlerce misli büyüklüğünde, mübarek göğsünden bir 
feyiz ırmağı çıkıyor. Dervişlere gelen aşk halı, insan, hayvan bütün yaratıklara verilen 
in'am, ihsan, mükafatlar rahmeti ilahinin olması, hepsi onun hürmetinedir. İlk çıkışı altın 
renginde olup gele gele süt rengini alır, tarikat pirleri ve Mürşid-i Kâmillerin kalbinde birer 
göl haline gelir, Ondan her intisab eden müride hacmi kadar bir boru, musluk, kurna, çeşme 
ayrılıp gelmektedir. Zikirde yaşlıyı, genci ve herkesi coşturan o hal, o aşktır. Buna tubâ-i 
batın veya batın kevseri denir. 


BİRİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Dördüncü Sıra: 


a- Şehri Kevser, Manevi Muhammed (Sallallahu aleyhi vesellem): 

Maneviyatı Muhammediye'den zuhur eden feyzi Muhammedi Kevseri, kol kol dağılarak 
ehl-i hal olanların kalbine, Ali (Radiyallahu anhu)'nin kapısından gelir. Başı bir, ayağı dört 
cihar-ı yar'a işarettir. 


b- Babı kevser: Manevi Ali (Radiyallahu anhu)'dir: 
Şeriatı Muhammediyye'nin batını tarikattır. Varisleri batın ulemalarıdır. Onlardan 
bunlara mirastır. 


BİRİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Beşinci sıra: 


a- Şeyheyn: 

Hazreti Ebu Bekir (Radiyallahu anhu), Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu) 
kayınpederidirler. Resulullah'ın Ebu Bekir (Radiyallahu anhu) imanda, Ömer (Radiyallahu 
anhu) dinde ileridir. Ebu Bekir (Radiyallahu anhu) marifetullahta zatta müstağraktır. Gören 
gözü gibidir. Ömer (Radiyallahu anhu) Esma-i Sıfatullahta müstağraktır. İşiten kulağı 
gibidir. 


b- Hateneyn 

Hazreti Osman (Radiyallahu anhu) ve Hazreti Ali (Radiyallahu anhü)'dir. Hazreti 
Osman (Radiyallahu anhu) Kur'an'da, levh-i Mahfuz'da müstağraktır. Söyleyen dili gibi. 
Hazreti Ali (Radiyallahu anhu): İlm-i ledünde, ilm-i ledün kevserinde müstağraktır. 
Vücudunda kalbi gibidirler. 


Şeyheyn: İki şeyhim dediği Hazreti Ebu Bekir (Radiyallahu anhu) ve Hazreti 
Ömer 'dir. 

Hateneyn: «Yuhibbül Hateneyn» İki damadım dediği Hazreti Osman (Radiyallahu anhu) 
ve Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)'dir. (İmadiye'/-İslam, Sayfa: 39) 


BİRİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Altıncı Sıra: 


a- Zikrullah cehri (aşikâre zikirX Zikrullah Cehri İmam-ı Ali (Radiyallahu anhu)'den 
Kadiri tarikatıdır. 


b- Zikrullah Hafi (Giz/i zikir) : Zikrullah Hafi Ebu Bekir'den Nakşi Bendi Tarikatıdır. 
Marifet Hazreti Ebu Bekir (Radiyallahu anhu)'den ilim kapısı Hazreti Ali (Radiyallahu 
anhu)'dendir. Ebu Bekir (Radiyallahu anhu) marifette gark olduğu cihetten Ali (Radiyallahu 
anhu)'ye muhabbet olmadan Ebu Bekir (Radiyallahu anhu)'e vasıl olunmaz. Kapı odur. 
Tevella, Teberra. 


Tevellâ: Onların sevdiğini sevip; 


Teberra: Sevmediğini sevmemektir. 


BİRİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Yedinci Sıra: 


a- Ulemâ-i Sofiyye:(Manevi ulemâ, batın ilmini bilen ulemâ): Ülemâ-i sofiyye: 
Tarikata sülük edip ve sülük'unu tamam eden ülemâ-i billahtır. Ledün ilmine vakıf ulemâ-i 
amilindir. Bunlar hali ile Hakka vasıl olanlardır. Sözleri halları şeriata uygundur. 


b- Ulemâ-i Fıkhiyye: (Zahir Wemâ, kitap ilmini bilen ulemâ) : Ulemâi Fıkhiyye: Fıkıh 
kitaplarını okuyup ve ilmi ile amil ülemadır. Sözleri, amelleri şeriata uygundur. Bunların 
ikisinin sözü birbirini tutar. Sözleri birbirini tutmayanların, ya noksanlığından, yahut 
fasıklığındandır. 


İKİNCİ YEDİ ÇİFTLER: 
İnsanda hallar yedi çifttir. 


Cenab-ı Hak ruhları yarattığında kendinden gayrıya muhabbet etmiyeceklerine vaad 
almıştı. 








(a) (b) 
Birinci Sıra İbadet Belâ İtikad Dere 
Hallar Derecesi cesi İtikatsız ibadet 


Tenezzül Hali 











İkinci Sıra Terakki Hali (Gerileme) 
(İlerleme) 
Basıt Hali 
Üçüncü Sıra Kabız Hali 
Kerameti 
Dördüncü Sıra Keramet-i Keşfiyye Hali 
İlmiyye Halı 
Ruh Tasarrufu 
Beşinci Sıra Kalb Tasarrufu 
Suret-i Zahiri 
Altıncı Sıra Maneviyat 
Sıfatı Hali 
Zulmaniyyeti 
Yedinci Sıra Nuraniyeti Esfeliyye Halı 
Ulviyye Halı. 





İKİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Birinci sıra: 


Hallar: 

a- İbadet derecesi: 

İnsan evvela ibadet ile meşgul olup çalışa çalışa bir dereceye varır ki son derecedir. 
Ondan ileriye belâ çekmeden geçilmez. Cümle Embiyalar ve Evliyalar belâ çekmeden 
geçmemiştir. 


Kul ibadetle çalışa çalışa Allah'a sevilir, derece alır. 


b- Belâ itikad derecesi: 

Cenab-ı Hak, Cenab-ı Sırrı Sakatiy Hazretlerine rüyada diyor ki: Kullar dünyaya 
geldiler. Ezel ki ahdi unuttular yüzde doksanının onu kaldı. Onlar ibadete devam ettiler. O, 
yüzde onu dünyaya bakmayıp ibadete dereceler ile bana muhabbet ettiler. Muhabbetimde 
kalanın yüzde onuna belâ verdim. Yüzde doksanı, belâ korkusundan muhabbetimden 
ayrıldılar. Yüzde onu belâdanda yüz çevirmeyip muhabbetimde devam ile ayrılmadılar. Onlara 
hazinemi teslim eyledim. 


Ezel ki ahdi unuttular. Dünyaya gelince dünya sevgisi nefis, şeytan, ibadeti, faatı, 
ahdi misakı, verilen sözü, unutturdu. 

Ruhlar yaratılınca Allahu Teâlâ: 

- Ben sizin Rabb'ınz değil miyim? Hepsi: 

- Beli Rabb'ımızsın dediler. Dünyaya gelince onu unuttular. 

Yüzde doksanı unuttu, geri yüzde onu kaldı. Yüzde onu ibadete devam ettiler. Onlar 
dünyaya aldanmadılar. Onlara belâ verdim. (hastalık, fakirlik gibi) Belâ korkusundan yüzde 
doksanı yine geri kaldı. Küfür, masiyet işleyerek cehennemlik oldu. Kalan yüzde onu 
belâdanda yüz çevirmeyip ibadete devam ettiler. Onlara hazinemi teslim ettim. Yani o 
kulumun sözünü kırmam; benim hazinemden alır, verir. Bir Hadiste: « Eminullaha alel ard» 
der. Allah'ın yeryüzünde emniyet ettiği kul oldular. 


Hadis-i Şerif: 

"Allah'ım benden sonra gelecek halifelerime rahmet et" (Muhfarü'/-Ehadisin 
Nebeviyye, Hadis No: 250, Sayfa: 186) 

- Senin halifelerin kim ya Resulullah? 

- Benim sünnetimi yaparlar nasada öğretirler. 


Hadis-i Şerif: 
«Alimi seven beni sevdi, beni seven Allah'ı sevdi. Allah'ı sevenin yeri cennettir.» 
(Envarü'/-Aşıkin, Sayfa: 436, benzeri.) 


Hadis-i Şerif: 
«Mü'minin firasetinden sakının, çünkü onlar Allah'ın nuru ile bakarlar.» (Ramuzu'/- 
Ehadis, Hadis No: 136; Kenzü'/-İrfan, Hadis No: 180; Şevahidü'n-Nübüvve, Sayfa: 236) 


Hadis-i Kudsi: 

«Ben bir kulumu seversem onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, söyleyen dili 
ben olurum.» (Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih, Cild 12 Hadis No: 2042, Ramuzu'/-Ehâdis, 
Hadis No: 4094; Berika, Cild 1, Sayfa: 3153) 


İKİNCİ YEDİ ÇİFTLER- İkinci sıra: 


a- Terakki Halı: 

Terakki odur ki: İbadette, zikrullahta iki hal olur. Birine Terakki halı, diğerine 
tenezzül halı derler. Terakki zamanında güzel hallar, güzel ibadetler kendi başına zuhur 
eder. Kalbi açılır, ibadete muhabbeti olur. 


b- Tenezzül halı: 

Tenezzül halinde ibadetinde, zikrinde lezzet ve tad bulamaz, kalbi kapanır, halları 
kaybeder. Bu şuna benzer ki: Bir senenin kışı var, yazı var, soğuğu var, sıcağı var. İnsanda 
bu hallar olmaz ise terakkiden kalmıştır. 


Terakki halı: İlerleme halıdır. 

Tenezzül Hali: İlerlemeden kesilme, aşktan kesilme gibi görünse de, aslında kesilme 
değil, kesilmiş gibi görünme halıdır. Kendinde hiç bir aşk, hal, feyiz kalmaz. Kendisi helaka 
gidiyorum, zanneder. Terakki halında aşk, feyiz fazla olur. Rüyalar, hallar, aşk çok güzel 
olur. Terakki halı yaza benzer. Tenezzül halı kışa benzer. Kışın toprağı yağmur suları 
doyurmazsa yazın ot, meyva, çiçek sebze olmaz. Olsa da ömürsüz olur. Bir senede hep yaz 
olursa, oltnaz. Hep kış olursa o da olmaz. Bir dervişte de hep terakki olursa kendinde ahlakı 
zemime çoğalmasına, aczini bilememesine sebeb olur. İlerde de kendisinin helakına sebeb 
olur. Hep tenezzül halı olursa, devamlı kış olduğunda hiç bir meyva, hiç bir sebze olmadığı 
gibi tenezzül halında devam ederse, manevi hal olmaz. Kendisinde ümitsizlik olur. Yaz ayları 
gelir yaz olursa, kış ayları gelir, kış olursa, her meyva, her sebze, her bitki, normal olur. 
Aynı onun gibi dervişte de bazen terakki, bazen tenezzül halı olursa ilerler. Yoksa 
ilerleyemez. 


Bilal Babam buyuruyor: 
«Zahir batının aksidir. İlerleyen düşüyorum zanneder, düşecek adamda ilerliyorum 
zanneder.» 


İKİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Üçüncü Sıra 


a- Kabız halı: Bir mürid, ibadet zikir derken varır kalbinin asıl maksudu bulacağı 
zamanda kabza düşer. Düştüğünü belki anlayamaz. Bir kamil bulamaz ise öylece kalır. 


Allahu Teala'ya yaptığı bir kabahatinden dolayı haldan kesilir, ilerleyemez. 
b- Basıt halı: Bir kâmil insanın elindedir. Diler ise o insanı kabza, diler ise basıta 
çevirir. Basıt kalbi genişleyip açılmaktır. Çok kimseler çalışır, kabız halinde kalır. Haldan 


kesilir, zanneder ki iş tamam oldu. 


Eriştim zanneder. Halı düzelir, kolaylaşır. 


İKİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Dördüncü Sıra 


İnsanda iki türlü keramet vardır. Birine kerameti İlmiyye derler. Diğerine Kerameti 
Keşfiyye derler. 


a- Kerameti İlmiyye Halı: Kerameti ilmiyye ilim ile bilinen, yani ilim tecelli eyleyen 
ilme vakıf olmaktır. 


Kerameti İlmiyye: Allahu Teala'nın bildirmesi ile bilmek, her sözünü, işini, yapacağını 
Allahu Teala kendine bildirir, bu hepsinden yüksektir. 


b- Kerameti Keşfiyye Halı: Kerameti keşfiyye derler. Keşif anlaşılandır. Bir şeyi keşif 
ile görmektir. İlmiyye ilim ile bilmektir. Kerameti keşfiyyeden kerameti ilmiyye yüksektir. 
Keşif görünmesi mümkün olanı görür. İlim görünmesi mümkün olmayanı görür, bilir. 


Gözünü yumar, keşfeder bilir. Bilâl Babam diğer bir vaazında buyurdu: Kerameti 
keşfiyye gaib görülmeyen şeyi keşfetmektir. 
Kerameti hissiye: Afeş tutmak, şiş vurmaktır. 


İKİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Beşinci Sıra 


a- Kalb Tasarrufu halı: (Ka/bine gelen i/hamla bilmesi. ) 

Kalb tasarrufu; vücut alemindeki mevcudatta vücut sahibi olanlaradır. Cennet, 
cehennem, arş, kürsi cümlesi mevcuttur. Cümlesine tasarrufu olur. Bunların nasıl vücudu, 
nefsi var ise, maneviyatı da ruhu da vardır. 


b- Ruhun tasarrufu odur ki: Her vücut ve nefis sahibi olanların maneviyatı da vardır. 
Ruhun tasarrufu ruhların hakikatınadır. Ruhların hakikatı keşif ile bilinmez, keşifte olunmaz. 
Ruhun vakıf olduğu ilim ile bilinir. Keramet-i Keşfiyye kalbindir, Keramet-i İlmiyye 
ruhundur. Keramet-i ilmiyye makbuldur. 


İyiyi- kötüyü, Hakkı-batılı ruhunun sezmesi ruhun tasarrufudur. 


İKİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Altıncı Sıra 


a- Maneviyat sıfatı halı: 

Maneviyat sıfatı odur ki: Her vücudun manada bir sıfatı vardır. Sureti sahibi olanların 
cümlesinin manada sıfatı vardır. Cinler, Melekler, Arştan, Ferşten, cümlesinin sıfatı manası 
vardır. 


b- Sureti Zahiri: Her şeylerin sureti vardır, sireti vardır. Yerlerin, göklerin, 
Cennetin, Cehennemin, Arşın, Kürsü'nün, cümle eşyanın sureti vardır. Sireti hatta Esmâ-i 
Hüsna'ları derler ki Cenab-ı Hakkın esmalarının sıfatı vardır. Sıfat-ı esmadır. Rahman 
derler, zat-ı esmadırlar. 


Suret: Dış görünüş. Siret: İç görünüşüdür. 


Sureta yüzüm güler amma ağlar bu derunum ah ile, 
Yaralıyam ben yürekten akar al kanım benim. 


Her seher eflâka çıkar zârı giryanım benim, 
Uyku göstermez gözüme ahu efganım benim. 


Bilirim ki yeryüzü bana zindan olur. 
Mü'mine zindan buyurmuş Hayyu Rahman'ım benim. 


Yunus EMRE. 
Hadis-i Şerif: 


«Muhakkak ki Allah Ademi güzel surette yarattı.» (Kimya-i Saadet, Sayfa: 47; 
İhya'u Ulumi'd-Din, Cild 4, Sayfa: 554; Berika, Cild 2, Sayfa: 306; Marifetname, Sayfa: 
426) 


İKİNCİ YEDİ ÇİFTLER- Yedinci Sıra 


a- Nuraniyyeti Ulviyye halı: O dur ki; yedi kat gökler yukarı gittikçe nuru ziyadeleşir. 
Bir birinden nurludur. Onlardan yukarı Kürsü, Levh, Kalem, Arş-ı Alâ cümlesi birbirinden 
nurludur. Şeriatla amel edenin ruhu yükselir. Bunları geçerek gider. Şeriatın emir eylediği 
şeyler nurdur, nuru kuvvetlendirir, nura kavuşturur. 


Allah sevdiklerine nuru ile bildirir. 


b- Zulumatı Esfeliyye halı: Yedi kat yerler ve daha aşağısıdır. Yerler aşağı indikçe 
zulumat karanlık ziyadeleşir. Ondan aşağı cehenneme kadar gittikçe zulumat, kötülük, pislik 
ziyadeleşir. Şeriatın men eylediği şeyler zulmattır, zulmata çeker. Şeriatın azıcık men 
ettiği şey nuru bozar, kemâl nurdadır. Zeval zulumattadır. Mesela: Bir insanın kuşağından 
yukarısı nuraniyye, aşağısı zulmaniyyettir. Şehvet ordadır. 


Bir insan kuşaktan yukarının hevasına uyarsa cennette nura, Cemala yetişir. Akıl, 
iman, kalb, beyin kuşaktan yukardadır. Kuşaktan aşağının hevasına uyarsa, cehenneme, 
Esfele safiline gider. Hevasına uyma, şehvet nefsin hevasına, şeytanın igvasına tabi olmada 
kuşaktan aşağıdadır. Allah'ın sevmediklerine şeytanın bildirmesidir. Firavun'un, Nemrud'un 
bazı şeyleri bilmesi, şeytandandır. Bu da istidraçtır. 


BİRİNCİ YEDİ ÜÇLER: 


Aşk Hali Tevhidden Fani 





Birinci Sıra 


İkinci Sıra 
İlmin Esası 


Üçüncü Sıra 
Sebebleri 


Dördüncü 
Sıra Aşıka 
lazım şeyler 


Beşinci Sıra 
Dikkatli 
Olacak Hal 


Altıncı Sıra 
Bilinmesi 
Güç olan. 


Yedinci Sıra 
Zevk Halı. 








(a) 
Malından, zikir 
Tevhidde Fani. 


İlmi Tevhid 
(Ledün) 


Feyzi Rahmani, 
Sırrı Subhaniyeye 
Sebeb 


Sözü 
Zikrullah 


İstikamete 
Devam 


Kabızda mı 
Basıtta mı? 


Et Tâibü 
halı Hazır 
zevki 





(b) 
Evladından 
Fani 


İlmi Kesbiy 
(Fıkıh) 


Rızayı Hakka 
Cennete, 
Cemale Sebeb 


Sükütu 
Fikrullah 


Mütealayı 
Kitab 


Müntesib, 
Veysi. 


Ven- Nisa 
gurbet zevki 





Cc) 
Canından 
Fani 


İlmi Hikmet 


Dünya İşlerine 
Sebeb 


Baktığı 
İbretullah 


Kadınlara 
şehvetten 
(sakınmak) 


Nazarı Hakiki, 
Nazarı 
Hakbeyn 


Gurret'il ayni 
fis-Salat 
(namaz) 





BİRİNCİ YEDİ ÜÇLER- Birinci Sıra: 


a- Malından fani, zikri tevhidde fani: 
Malından geçmek, aşık zatın eseri zuhurunda malından geçer. Yani Malı gözüne 


görünmez, kalbi hakka açılanın, eli cömertliğe açılır. 
Zikirde aşkından malından geçer. 


b- Evladından fani: 
Sıfatta fani olmanın nişanıdır. Aşk girdiği yeri yakar, yıkar, eser kalmaz. 
Zikre çok devam edenin Allah'a olan sevgisi, evlat sevgisini bastırır. 


c- Canından fani: 


Zatta fani olmak nişanıdır. 


Sıfatta fani olan aşık, zatta baki olur. 


Daha fazla çalışır, canından geçer. 


BİRİNCİ YEDİ ÜÇLER- İkinci Sıra: 





İlmin Esası: 

a- İlmi Tevhid (Ledün): 

Zikrullaha devam ile hasıl olur, sevdiğine verir. İlm-i Tevhid gönülde bir hal ile 
Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği ve kulunu irşad eylediği ilimdir. İlmi ledündür. 

(Hadis-i Şerif) 


b- İlmi Kesbiy (Fıkıh): Okumakla hasıl olur. Sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. 


c- İlmi Hikmet: Şiir gibi veyahut hikmet kelâmlarıdır. Bunlar mü'minlerde de olur. 
Kafirlerde de olur. 

BİRİNCİ YEDİ ÜÇLER- Üçüncü Sıra: 

Sebebleri: 

a- Feyzi rahmani, sırrı subhaniyyeye sebeb, 

Zahiri ahkam sebebtir. Üstaz taleb edip o sebeble ermek insanlara farzdır. 


(Sure-i Tevbe, Ayet 119) "Sadıklarla beraber olunuz." 


b- Rızayı hakka, cennete, cemala, taat ve ibadete sebebtir. Dünya malını kazanmak 
için çalışmak sebeb olduğu gibi Hakkı bulmada da sebeb lâzımdır. 


(Sure-i Maide, Ayet 35) «Ona vesile arayınız» Ayeti kafi. 

c- Dünya işlerine esbabına teşebbüs, sebebtir. Amma yine Hak dilediğine verir. 
Mutlak çalışmak şart değildir. Çalıştırmadanda verir, yalnız sebeb olur. 

BİRİNCİ YEDİ ÜÇLER- Dördüncü Sıra: 

Aşıka lazım şeyler: 

a- Sözü zikrullah: Her daim, her nefeste, her vakitte, her zaman, devam üzre LA 


İLAHE İLLALLAH diye sözü Allah'tan söyler. 


b- Sükütu fikrullah: Allah'ı her yerde nazır bilip, süküt halinde tefekkür eyler. 
Süküt eder, Allah'ı düşünür. 


Hadis-i Şerif: 

«Bir saat tefekkür bin sene ibadetten hayırlıdır» Dediğini düşünmelidir. (Marifetname, 
Sayfa: 689) 

c- Baktığı ibretullah: Cümle her şeyleri görünce ibretle bakar dediğini düşünmelidir. 


(Sure-i Haşır, Ayet 2) “Akıl sahibleri ibret alınız.” 


Uyan be hey gafil uyan gafletten, 
Ömrün geldi geçti haberin var mı? 


Bir haber aldın mı sırrı vahdetten, 
Ömrün geldi geçti haberin var mı? 


Misafirhanedir burda kalınmaz, 
En son fenadır murad alınmaz. 





Kafile kalkı 
Kervan başı g 


tü haberin var mı? 






Azığın var mıdır yola gitmeye, 
Döşeğin hazır mı serip yatmaya, 





Hiç ölüm paya gelmez yilin 


Felek bir kaç arşın bezle eynine 








Kimisi kul, kimi w. iğ 


Dünya benim mülküm deyip gezenler, 





Zahirde aç gözünü sahraya bakda ibret al 
Şu direksiz kubbeyi elvana bakda ibret al. 
Zikri mevlâ ile her dem kalbini saf eyleyip 
Daim ayınaya dünyaya bak da ibret al. 





Arif isen eses dde m mihnetin 





Har gün re vaki kalk ir Köne pa yer al. 


Kande gitti, ağar ww a we hraman 





Aç > devleti İskender'e e ye ret al, 


Derviş Yunus gel güvenme bu fani mihnetine 
Bu dünya bir zillettir aldanma ziynetine 
Padişah olsanda derler er kişi niyetine, 

Var musallada yatan mevtaya bak da ibret al. 


Yunus EMRE. 


BİRİNCİ YEDİ ÜÇLER - Beşinci sıra: 


Dikkatli olacak Hal 

a- İstikamete devam: 

Devam üzre her zaman darlıkta, genişlikte, bikarar olup, istikamette olup, 
ayrılmamaktır. Ömrünün evvelinde, ahirinde istikameti bir olmak lazımdır. 


(Sure-i Ahkaf, Ayet 13) «Şübhe yok o kimseler ki Rabbımız Allah'tır dediler. Sonra 
istikamette bulundular. Artık onların üzerine bir korku yoktur. Ve onlar mahsunda 
olmayacaklardır.» 


Bir insan tarikata girdiğinden itibaren çalışmasını azaltmaz. Askerlikte istikâmet felân 
yer marş, marş derler. Asker oraya doğru koşar, yıkılır, düşer, kalkar, yorulur yine koşar. 
Müritte istikametinde aynı olmalıdır. 


b- Mütealayı kitap 
Gece-gündüz kitapları çok okuyup devam etmeli, kitap ruhun memesidir. Ruhu besler, 
kitap okumayan adam körleşir. 


c- Kadınlardan sakınmak: 
Kara çalı dikeni gibi, sen sana dolaştırma, yani abdest haneye giren elbisesini sakındığı 
gibi, onlara gönül kaptırma sakın. 


Ümmetimin salihlerini şeytan hiç bir şeyle kandıramaz. İki tuzağı ile kandırmaya 
çalışır. Biri: Kadınlara şehvet, biri de dünya malı, hırsı şeytanın en büyük tuzağıdır. 


BİRİNCİ YEDİ ÜÇLER- Altıncı Sıra: 


Bilinmesi güç olan, 

1- Kabızda mı Basıtta mı? 

Mürid kabız halında mı? basıt halında mı bilemez? Müride ibadetin sonunda futuh 
lazımdır. Eğer futuh açılmaz ise kabızda kalmıştır. Futuh haktan rızk kapısıdır. 


Kabız Hali, Bası? Hali: 

Kabız halı: Terakkiden ilerlemeden kesilmektir. Kendisi de başkası da bilemez. 
İlerliyorum zanneder. Yanına gelenlerde ilerliyor zanneder. Ama haldan kesilmiştir. Bilinmesi 
güçtür. Hal, çalışan bir kimsede, zakirde sık sık değişir. Hal söylemekle anlaşılmaz. 
«İttihat bir haldır ki söyleme ile anlaşılmaz.» Bir insan ilerleyip ilerleyemediğini kendisi 
anlayamaz. Ancak geride bıraktığı senelere bakar. Bir sene evel ki halı ile şimdi ki halın 
karşılaştırır. Bir sene evvel söylediği sözü yaptığı işi hatırlar. Geçmişte yaptığını beğeniyor, 
şimdi ki halından iyi görüyorsa o kimse ferakkiden kesilmiştir. Amma o kimse bir kaç sene 
evwel ki halını, söylediği sözü, yaptığı işi hatırlayınca benim ki o zamane kadar cahillikmiş, 
şimdi olsa o sözü söyler miyim, o işi yapar mıyım? diyorsa, o kimse terakkidedir. Dışardaki 
mü'minlerde bilir. 


Hadis-i Şerif: 
<Mü'min mü'minin aynasıdır.» (Ramuzu'/-Ehadis, Hadis No: 2838; Sünen-i Tirmizi, 
Cild 3, Hadis No: 1994, Sayfa: 367; Marifetname, Sayfa: 986) 


Bilâl Babam buyurdu: 

- En fazla kabız hali oltnasına sebeb; kendisi haksız olduğu halde, Allah'ı zikreden 
zakirin, hakiki bir mü'minin kalbini haksız yere kırmadan ileri gelir. Bunun en büyük telafisi 
seher vaktinde istiğfarı şerifi çok getirmek, tevbe ve istiğfara devam etmek, halında varsa 
fakirlere, yetimlere sadaka vermektir. Bir de en mühimi himmeti evliya alabilmektir. 


Basıt Halı: İlerleme halı. Bu da belli olmaz. Bu da yine geride bıraktığı senelere 
bakar, ondan belli olur. Kabız halının tersidir. Sözünde sohbetinde ayıkmak, ayıktırmak. 
İlim, fütühat ve dünya işlerinde kolaylık olur. Ummadığı yerden, kendi en rızık kapısı 
açılır. Manevi halı düzelir. Belki kendi de bilemez, el de bilemez. Bir mecliste otururken 
orda yapılan iş, söylenen söz, hal ve hareketlerde Allah'ın en ufak bir rızası varsa, hiç 
kimse bilemezse, kendinin kalbine bir ferahlık bir sevgi, bir aşk gelir. Allah'ın rızası 
olduğunu sezer. En ufak bir aksi, kötü hal olsa kendi de hiç kimsede bilemese yine gönlüne 
bir kırgınlık, suç işlemiş gibi bir hal gelir, bilir, sezer. O kimse terakkidedir. Amma belki 
kendi de başkası da terakkide olduğunu bilemez. 





2- Müntesib, Veysi: 
Derviş ikiden hangisinde olduğunu güç bilir. Müntesib; bir kamilden intisabla, Veysi 
olanlar pirlerin ruhaniyetinden alırlar. meşrebine göre belli olur. 


Müntesib bir şeyhten ders alır. O şeyhden aldığı izahatla çalışır. Manen aldığı 
himmetle ilerler. Bir kimse ilerleme halında mı, haldan kesilmiş mi? Mürşid-i Kâmil'den biat 
ve tabi olma ile mi? yoksa Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in ruhaniyetinden mi 
yetişiyor? 


Veysi: Bir şeyhten ders alsada almasa da ilerler. Şeyhin himmeti ile mi, Veysi olarak 
mı ilerler bilinmesi güçtür. Veysi dediği Veysel Karani Hazretlerini Peygamberimiz (Sallallahu 
aleyhi vesellem) hiç zahirde görrmeden manen yetiştirdi. Ashabları zahirde yetiştirdi. Veysi, 
Veysel Karani gibi manen Peygamberimizin ruhaniyetinin yardımı ile yetişir, kendisi 
anlayamaz. Başkası da anlayamaz. 





3-Nazarı hakiki, Nazarı Hak beyn. 
Bilmesi güçtür. Nazarı hakiki olan kimse Hakkı tanır. Daima en lâzım sözleri söyler. 
Nazarı hak beyn: Haktan söylerim derken en lüzumsuz sözleri, iddiaları olur. 


Nazarı Hakbeyn olanlar; kendi akıl gücü ile ve kendi zahir ilmi ile, en güzel, en hakiki, 
çimli en seki! mai mi bi li ni Vaazı A aym ie şeyi 
Belki Had le, tali yl edilip Pale ama, o an, o zaman, o gün, eli 
o vaazın yapılması isabetli değildi. Orada yapılacak vaaz ayrı, istek ayrı, yapılan vaaz 
ayrıdır. Bir doktor yazdığı ilacı hastann durumuna göre muayene neticesinde yazar. 
Muayenesiz o doktorun ilacı diğer hastalara verilirse olmaz. Amma ilaç ilaçtır. Vaazda onun 
gibi olur. O vaaz menfaatfen de hali değildir. O vaazda irşad da olmaz. 


Nazarı Hakbeyn: Bildiği ilmi söyler, Allah'dan alır, söyler. 


Nazarı Hudbeyn: Herkes alim bilir. Şeriatın muhalifi konuşur. Ona herkes sapık alim 
der. Yukardaki ikiyi kimse bilmez. 


Nazarı Hakiki: Kendi irade, akıl gücü ve ewelce hazırlama ile değil, o meclise, o an 
için ne lüzumlu ise, ne söylenmesi lazımsa, manen müracat eder. Söyleyeceği vaaz ve söz, 
kalbinden diline paketle gelmiş gibi söyler. Söylediği söze, vaaza kendisi de hayret eder. 


Hadis-i Şerif: 

«Her kim kırk sabah, halisen muhlisen ibadetle sabahlarsa, kalbinden diline ilmi 
hikmet pınarları akmaya başlar.» (Marifetname, Sayfa: 869; Kırk Mevzuda Kırk Hadis 
Kitabı, Hadis No: 10, Sayfa: 321) 


BİRİNCİ YEDİ ÜÇLER- Yedinci Sıra: 


1- Ettâibi halı: Hazır zevkidir, güzel koku hissedilen lezzettir. Üns, zikir zevkidir. 
Derviş halidir. Bu insanın hakiki şanındandır, tadını tadan bilir. 

2- Ven-nisa-i zevki: gurbet ve vuslattır, kavuşmaktır, Hakka kavuşanlar bilirler. 
Vuslat ehli anlar bunu. 


Hadis-i Şerif: 
«Seven kişi sevdiğini sıfatında mahvetmedikçe kendi zatında isbat edemez.» 


3- Ve Gurretil ayni fis-selât (Namaz): 
Zevki mükaşefedir, görüşmek rü'yettir. Namazda Hakk'la görüşmektir. 


Hadis-i Şerif: 
«Bana dünyanızdan üç şey sevgili oldu: Güzel koku, güzel kadın, namazda aydınlatan.» 
(İhya'u Ulumi'd-Din, Cild 4, Hadis No: 394, Sayfa: 539) 


Namazda aydınlatan: Vecid, Tevacud, Vücud 

Bilal babam buyurdu: «İnsanda üç hal vardır. Çalışan insan devamla bu üç hale erer. 
Bu üç halde, üç ibadette gelir. 

1- Zikrullahta, 

2- Namazda, 

3- Kur'an okurken, 


Bu hallerde: 
a- Vecid, 
b- Tevacudl, 


c- Vücud halleridir. 


a- Vecid Halı: İlk tarikata giren müridlerde olur. Bu da en fazla zikrullahta olur. 
Çarpınır, aklı başında ama kendini zapt edemez. Namazdaki vecid hali, Allah korkusundan 
fifremektir. Kur'an okurken kendinden geçer. Bu haller ilk hallerdir. 


b- Tevacud Halı: En fazla halakâ-i Zikirde olur. Tepeden tırnağa kadar, ateş düşmüş 
gibi yanar. Zikirde kalkmak, koşmak, bağırmak, çağırmak, uzun bir mesafeyi dönmek gibi 
haller olur. Bu Tevacud halıdır. 


Namazda ki tevacud: Namazda aşk fazlalığından kendinden geçer, bağırma, Allah, 
hay, hu, puf, küf gibi sesler olur. Hazreti Ömer Peygamberimizin arkasında namaz kılarken 
firavunun: «Ene Rabbikümül A'la» dediği sureyi okudu. Yani «Firavun dedi ki: Ben sizin ala 
olan Rabbınız değil miyim?» (Sure-i Naziat, Ayet 24) Deyince Hazreti Ömer'e tevacud halı 
geldi. Kılıcı çekip havaya kaldırdı ve avazının çıktığı kadar bağırdı. «Vallahi ben o zamanda 
olsam, bu kılıçla onun başın keserdim.» deyip saflar arasında dolaştı. O hal kendinden 
gidince baktı ki namazda hemen yerine durdu. Namazdan sonra Peygamberimiz (Sallallahu 
aleyhi vesellem)'e - Ya Resulullah! Ömer bizim namazımızı fesada verdi! Yani namazımızı 
bozdu dediler. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) sükut etti. Hazreti Ömer'in 
yaptığı yanlış dese bir hal ile yaptığını biliyor. Doğru dese yaptığı hareket namazı bozacak 
hareket. Cebrail (Aleyhis-selam) geldi: - Allah'tan selamla, bu günkü namazınızın içinde 
Allah'ın en hoşuna giden taraf, Ömer'in Firavun'un sözüne dayanamayıp, kendinden geçip, 
bağırması idi. 


Namazda ayn hal Hazreti Ali'de de oldu. Onda ki hal yatmak, yuvarlanmak, 
bağırmak, çağırmak dönmek sonra ayıkmak. Ona da Peygamberimiz Hazreti Ömer'in ki gibi 
dedi. Kur'an okurken aşk çokluğundan kendinden geçip bayılanlar olmuştur. Tüyleri elbiseyi 
yarıp dışarı çıkacakmış gibi olduğunda tevacud ve benzeri şeyleri unutup kendinden geçerek 
okur. 


c- Vücud Halı: Zikirde de, namazda da, Kur'an okurken de kendine hiç hal gelmemiş, 
hiç aşk yokmuş, zorla yapıyorum gibi görünür. Ama vecidde, tevacudda kendinde olur. Vücüd 
halında kimse bilmez. Allah ile kendi arasında olur, olan halden kendinin haberi olmaz. Bu 
üçüncü hal Mürşid-i Kamillere mahsustur. Bu da en fazla Kur'an okurken olur. 

Sual: 

- Zikir mi efdaldır, namaz mı efdaldır, Kur'an okumak mı efdaldır? 

- Bu hallar namazda geliyorsa namaz, zikirde geliyorsa zikir, Kur'an okurken geliyorsa 
Kur'an okumak efdaldır. 


İlk tarikata giren müridlerde, en fazla zikirde bu haller olduğu için, onlar için zikir 
efdaldır. Tarikatta çalışıp ilerleyen müridlerin bazılarında, bu haller namazda olur. Onun 
için namaz kılmak efdaldır. Farz, sünnet nafile ve kaza kılar. Mürşid-i Kâmillerde Kur'an 
okurken bu hallar zuhur eder. Diğerlerinde olsa da en fazla Kur'an okurken olur. Onun 
içinde Kur'an okumak efdal olur. 


ÜÇÜNCÜ YEDİ ÜÇLER: 




















(a) (b) (c) 
Birinci Sıra Hüsnü Hulk Es-Sahai Ven-Nasihatı 
Mü'mini Kâmil lil 
Alameti üçtür: Mü'miniyn 
İkinci Sıra Tevekkül Ameli Salih 
Ameli Salih Adab 
binası üçtür 
Üçüncü Sıra Ashabül Ashabül 
Ahid, ikrar ehli Yemin Şimal Ulâikel 

Mukarrebun 

Dördüncü Sıra Tövbe Usulü 
Tövbe-i Telkin zikirde Caiz Sema etmek 
Beşinci Sıra Kelam-ı İlahi İlham-ı İlahi 
Cenab-ı Hakkın Melek 
söylemesi vasıtası ile 
Altıncı Sıra Fena-fiş- Şeyh Fena-Fir-Resul Fena-fillah. 
Hak yolu vasıtası 
Yedinci Sıra Yalan Söz verip Emanete 
Halleri bozan söylemek sözünde hıyanet. 
Münafık alâmeti durmamak 





(Sure-i Şems, Ayet 9) 
Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki felaha ermiştir. 


«Men saadi bi adetil ezel» 

Hadis-i Şerif: 

Yani ben mükerrem ahlakları tamamlamak için geldim. (Mevahib-i Ledümiyye, Cild 1, 
Sayfa: 466) 


ÜÇÜNCÜ YEDİ ÜÇLER- Birinci Sıra: 
Mü'mini kâmil'in alâmeti üçtür. 


a- Hüsnü Hulk: 

Güzel ahlâk yani bilâ minnet güzel ahlâk, insanların en kâmili, ahlâkı güzel olanıdır. 
Müslümanlık güzel ahlaktır. (Râmüzu'l-Ehâdis, Hadis No: 5118; İslam Tarihi (M. Asım 
Köksal), Cild 11, Hadis No: 13-15, Sayfa: 428) 


«Ebdalların alâmeti cömert olur, halka nasihatı bol olur.» Sözü ilm-i hikmetten, ilm-i 
ledünden söyler. Ümmeti Muhammedi ayıktırır, ikaz eder. Hem cömertliği, hem de ilm-i 


hikmetli ayete ve Hadise uygun ikaz edici sözleri söyler, yayar. 


b- Es-Sahâ-i: 


Sahavet cömertlik bilâ garaz yani garazsız hiç bir şeyi ummaz cömertlik eder. 


Hadis-i Şerif: 
Sadaka zekat vermek, cömertlik değildir. 


Sahavet cömertlik bilâ garaz, hiç garazsız, maksatsız hiç bir şey ummaz. Sırf Allah 
için cömertlik eder. Sadaka ve zekatta gaye var, maksat var. Hiç bir şey unmaz, cömertlik 
eder. Sadaka, zekat vermek cömertlik değildir. Çünkü sadaka belânın, kazanın def'i için, 
bir de sevabı için verilir. İçinde senin hayatının korunması var. Zekat ise borcundur. 
Vermezsen cehennem var, mecburi vereceksin. Başıma bir sıkıntı gelince bundan kurtulursam 
şu kadar sadaka veririm. Allah için şu hayrı yaparım veya ben bu fakirlere, yetimlere 
şunları verirsem, bunlar hürmetine benim sıkıntımı Allah kaldırır. Sadaka, zekatta böyledir. 
Cömertlik değildir. Bunları yaptıktan sonra daha fazlasını yapana cömert denilir. 


3- Ven-Nasihati lil mü'miniyn: 
Müminlere nasihat bilâ ücret, yani ücretsiz nasihat eder. 
Siz onları sadaka, zekat vermekle, namaz ve oruçla bilemezsiniz. İllâ (yalnız) meğer 
(ancak) sahavet ile bilirsiniz. Onlar yüzü hürmetine belâlar def olur. Yağmurlar yağar. 


ÜÇÜNCÜ YEDİ ÜÇLER- İkinci Sıra: 
Ameli Salih binası üçtür: 


a- Tevekkül 
Allahu Teala huzuruna her işini, her umurunu ısmarlayıp tevekkülü sağlam ile Allahu 
Teala'yı vekil etmektir. Rızk için gam yememelidir. 


(Sure-i Maide, Ayet 23) 
«Artık siz mü'min kimseler iseniz, Allahu Teala'ya tevekkül ediniz» ayetini 
unutmamalıdır. İbadette istikamet ile tevekkül edip nasıl başladı öyle devam ettirir. 


b- Ameli Salih 

Amel eder, ihlas ile yani amelden muradı ancak Allah rızası olur. Amel ibadet 
etmektir. Ameli salih dedikleri; ibadetine riya yahut şeriata yaramaz işler karıştırmayıp, 
hayrı şerri birbirine katmayıp, temiz etmektir. Hayra şer karışır ise, o bina sonunda yıkılır. 


c- Adab: 

Hakkı gözler şartı ile tarikat, adab üzerine kurulmuştur. Şeriat farz, vacib, sünnet 
gibi şeyleri tutmayanlar azab görürler. Adaba daha ziyade dikkat edenler Hakkın cemaline, 
vaslına nail olur. 

Adab: Hak adabı, şeriat adabı, Resul adabı, pir adabı, maişette bunlara dikkat. 

Adab, edeb, terbiye kalbi ile, hareketleri ile, her şeyi ile, olmalıdır. 


ÜÇÜNCÜ YEDİ ÜÇLER- Üçüncü Sıra: 
Ahid ikrar Ehli, 


a- Ashab-ı yemin: 


Ruhlar yaratıldığında, Cenab-ı Hak ruhlardan vaad ve ahid aldı. Cümlesi vaad ve ahid 
eylediler. Cenab-ı Hak'tan gayriyi sevmemek ve Hakkı unutmamak için, sonra dünyaya 
gelince üçe ayrıldılar. Eshab-ı Yemin mü'minlerdir. 


b- Eshab-ı Şimal: 

Bunlar kafir, münafık Allah'ı unutanlardır. Cehennem ehlidirler. Ezelki vadi, ahdi, 
ikrarı unuttular, dünyaya ve havalarına tabii oldular. Bunlar ehl-i cehennem oldular, 
mü'minler unutmadı. 


c- Ülâikel Mukarrebün 

Onlar mukarrebler demektir. Yani Allah'a yakın olanlardır. Bunlar dünyaya gelince 
dünyada evvelki ahdi, ikrarı yenileyip bir kâmilin elinden tövbe edip evvelki ikrarı burada 
yerine getirdiler. Sıtk ile çalışıp Allah'a yakın oldular. İnsanlar böyle üçe ayrıldılar. Bu 
ikrarlarını bulur. 

Bu üçten neye gayret gösterirse onu bulur. 


ÜÇÜNCÜ YEDİ ÜÇLER- Dördüncü Sıra: 
Tövbe-i Telkin 


a- Tövbe-i Telkin: 

Bir ehli kâmil elinden tövbe almaktır. Ezelki ikrarı yenilemek için bir Mürşid-i 
Kâmil'den inabe eylemektir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor: Ezelde ahd-i misakta 
Peygamberlerden vaad, şahadetlerine ikrar olarak ümmetlerinden vaad aldılar. 


b- Usulü Zikir: 

Zikirde caiz olanlar; beyit söylemek caizdir. Hazreti Peygamberin ümmetinde caiz 
olduğu malumdur. Şairleri, hadileri var idi. Dört kimse idi. Ebu Bekir ve Ali Hazretlerinin 
beyitleri vardır. Zikir esnasında Kur'an okumak ve def çalmak caizdir. 


c- Sema: 
Dönmek ve dinlemektir. Kur'an okumak ve dinlemek ile yahut beyit işitmekle gelen bir 
ızdırabla dönmek, hareket etmektir. 


Bu esnada def çalmakda şevki artırır. İmam-ı Taberâni Hazretleri Bedirde 
şehitlerimiz mezarında defler çalındığını işitdim, inanmadım. Lakin vardım, oturdum işitdim 
iyice dinledim, dedi. (Mevahib-i Ledünniyye, Cild 1, Sayfa: 138-139) 


Sema; Dönmek bunu umumiyetle Mevleviler yapar. Diğer tarikatlar normal zamanda 
dönmez. Ancak fevacud halında döner, elinde olmayarak döner. Kendi kendini zapt 
edemediğinden döner. En sessiz, en hafi, en gizli Nakşi zikri, onda hiç hareket yok derler. 
Nakşi Piri Hazreti Ebu Bekir dönüyor. O dönünce onda da caizdir. O hal gelince döner. 
Dönmeye mecbur kalır. Nakşi tarikatının piri Hazreti Ebu Bekir için Cebrail (Aleyhis-selam) 
Hakk Teala'dan selamla geldi. 

- Ya Muhammed! Ben Ebu Bekir'den razıyım, kendine söyle, kendi de benden razı mı? 
Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem): 

- Allahu Teâlâ senden razı olduğunu söylüyor. Kendi de benden razı m diyor. Ne 
dersin? deyince Hazreti Ebu Bekir'e bir aşk gelip tepeden tırnağa kadar cayır cayır yandı. 
Tevacud halı ile ayağa kalkıp avazının çıktığı kadar bağırarak: 


- Ene razı, Ene razı diye saatlerce dönüp bağırdı. (Dört Büyük Halife Kitabı 
(Semsüddin Ahmed Efendi), Menkıbe 24 Sayfa: 39-40») Tevacud halında ya olduğu yerde 
döner, ya uzun bir mesafeyi koşar, döner. Ya da düz gider, koşar. Ayıkfığı zaman anlar. 
Hazreti Şeyh Abdul Gadir Geylani'ye tevacud halı gelip kendini kaybedip giderdi. Ayıktığı 
zaman kendini 12 günlük yolda bulurdu. Nasıl geldiğini ne kadar zaman geçtiğini bilemiyor. 

Seyid Ahmed Rufai Hazretlerinin 24 saat namazda ayıkmadan, Allahu Ekber deyince 
kendini kaybetip namaza durması var. Veysel Karani'nin sabaha kadar iki rek'at namaz 
kılıyorum, Rüküda, secdede üçer sefer sübhane Rabbi'yel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la 
demeyi kavuşturamıyorum. Sabah oluyor. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) iki 
rek'at namazı yatsı namazından sabah namazına kadar sürerdi. Peygamberimiz (Sallallahu 
aleyhi vesellem) Mekke çarşısında «Lâ ilahe illallahu vahdehu» İlâ Ahir.... «Sübhanallahü 
velhamdülillahi> İla Ahir....sonuna kadar gece kalkar, bağırarak okur, koşar, bağırır, 
gezer. Evvelâ kafirler Muhammed mecnun oldu, deli oldu dediler. Sonra yolunun üzerine 
dikenli odunlar attılar. Tebbet suresi onlar hakkında indi. Daha sonra duramayıp Hıra dağına 
çekilip orada çalıştı, orda bağırdı. 


Hadis-i Şerif: 

«Siz zikrullah o kadar çok yapın ki münafıklar size deli oldu dedirinceye kadar 
yapın.» (Kırk Mevzuda Kırk Hadis Kitabı, Hadis No: 10, Sayfa: 268; Feyzü'/-Kadir, Cild 2, 
Sayfa: 84; Ramuzu'/-Ehadis, Hadis No: 1111) 


Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu) namazda firavunun «Ben sizin a'la olan Rabb'ınz 
değil miyim?» (Sure-i Naziat, Ayet 24) dediği ayetini Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi 
vesellem) namazda okuyunca Hazreti Ömer belinden kılıcı çekip, havaya kaldırıp, namaz 
safları arasında dolaşıp, avazının çıktığı kadar bağırarak:- «Vallahi ben o zamanda olsam bu 
kılıç ile onun başını keserdim» diye bağırmıştır. Bu namazdan sonra Cebrail (Aleyhis-selam) 
geldi: - Bu namazda, Allah en fazla Ömer'in bağırmasından memnun oldu dedi. Bunlar hep 
fevacud halıdır. Tevacud halı gelen bir kimse hangi tarikattan olursa olsun namazda, kur'an 
okurken, zikirde bu hal gelirse ya döner, ya koşar, ya bağırır, ya da bir müddet için kendini 
kaybeder. 


Misal: Bir insan çok acıklı, çok korkulu veya çok sevindirici bir rüya görse uyanınca 
onun etkisi bir zamana kadar gitmez. Yıldızların, ayın, güneşin bu dünyanın dönmesi sebebi 
fevacud halıdır. Bunları Allahu Teala yaratınca: 

- «Elestü bi Rabbiküm» diye ruhlarımıza ve bunlara da seslendi. 

- «Ben sizin Rabb'ınız değil miyim?» dedi. Hepsi aşka gelip: 

- «Galu bela» «Beli, doğru Rabb'ımızsın» diye dönmeye başladılar. 


Bilâl babam buyurdu ki: 

Dönmeyen hiç bir şey hareket etmez. Canlı cansız hepsi döner. Bir araba tekeri 
döner, dinamosu döner, yağ devri, su devri döner. Hava çeker, hava devri döner. İnsanda 
hayvanda kan devri döner. Kalb çalışır, dönderir. Dönme durursa hayat durur. İnsan ölür. 
Kur'an'da: 


«O sizin duruyor zannettiğiniz dağlar dönmektedir.(Sure-i Neml, Ayet 88) Hatta 
bulutların havada gittiği gibi gitmektedir. Atmosferden yukarı çıkıp dünyaya baktığında, 
dünya döndüğünden hali ile dağlarında döndüğü görülür. Eğer dünya dönmezse dünyada çekim 
olmaz. Çekim olmazsa, faş, deniz ve insanlar havaya savrulur. Dünya yörüngesinden gider. 
Yıldızlar, ay, güneşde aynı olur. İşte bunların hepsini yaşatan, idare eden bu dönmedir. Bu 


dönme «Elestü bi Rabbiküm»'den gelir. O sırra eren her insan tevacud halındadır. İradesi 





Biziz ümmeti naciler 






düre Felek nur dum 
Ya ben nice dönmeyeyim 





Seyid Nizamoğlu tekdir 


ya ben n nice > dönmeyeyim. 


ÜÇÜNCÜ YEDİ ÜÇLER- Beşinci Sıra: 
Cenab-ı Hakk'ın söylemesi, 


a- Kelâmı İlahi: 
Cenab-ı Hakk'ın söylemesidir. 


(Sure-i Şura, Ayet 51) 
İnsan o dereceye vasıl olunca Cenab-ı Hak insanın sırrında harfsiz, savtsız söyler. 
İnsan kendi derununda, sırrında harfsiz bilir. 


(Hadis-i Şerif) 
«Ben insanın sırrıyım, sırrım insanın sırrındadır.» 


b- İlham-ı İlahi: Kalbe Hak Teala'dan ilham olur, ilham-i Rabbani, ilham-i meleki, 
ilham-i nefsani, ilham-i şeytani derler. 

Allah'tan olan ilham şeksiz Allah'tan olduğu malum olur. Melekiden ziyan olmaz. 
Nefsaniden nefsin hilesi vardır. 






har gisi 
Mevlid-i Şerif'te: 


Mustafa 'ya söyledi bi iştibah 


Mustafa'ya hiç harfsiz, hiç yönsüz söylemeye başladı, demektir. Melekiden ziyan 
olmaz. Nefsaniden olanda nefsin hilesi var dediği şudur. Nefis daima kendi havasına çeker. 
Yani senin nefsine hoş gelecek nefsin hoşlanacağı var, başka bir şey yok, bu ilhamlar 
nefistendir. 


c- Melek Vasıtasıyla: Peygamberlere söyler, dilediği gibi dilediği kuluna söyler. 
İlhamlar dörttür: Nefsan-i ilhamda nefsin hilesi vardır. İnsanın nefsine arzusuna muvafık 
olan nefsin ilhamıdır, sakınmalıdır. Şeytani ilham kalbin zikrin ve manasından veyahut 
Haktan gafil olunca ilham eder. 


Cenab-ı Hakk Teala Hazretleri insanlarla üç çeşit konuşur. 

1- Musa (Aleyhis-selam) ile Tur dağında;(Sure-i Taha, Ayet 12) "Şüphe yok benim, 
ben senin Rabb 'inim imdi pabuçlarını çıkar. Muhakkak ki, sen mübarek bir vadide, 

Tuvâ'dasın. ” 

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) ile mi'raçta konuştuğu gibi karşılıklı kelâm 
ile konuşur. Musa (Aleyhis-selam) ömür boyu konuştu. Konuşma bu dünya saati iledir. Onun 
için konuşma tam olmadı. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in konuşması Cenab-ı 
Hakk Teala Hazretlerinin zamanı mekana, mekanı zamana febdil etmesi ile idi. Derler ki 
Allah bir saati bin saat eder, bin saati bir saat eder. Bu söz eksiktir, yanlıştır. Yalnız her 
insanın anlayabileceği kabul edebileceği şekilde söylenmiştir. 


Soru: Peki Allahu Teala bir saati bin saat ederde, bir saafi yüzbin saat edemez mi? 

- Biz öyle inanırız ki Allahu Teala dilerse bir saniyeyi yüz milyon sene eder. Daha da 
fazla eder. İşte Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) miraca gittim, geldim, yatağımı 
sıcak buldum, soğurnamıştı. Yani beş dakika gibi geçmişti. Amma doksanbin kelam soru- 
cevab konuştu. Gök ehli ile konuştu. Bu dünyadan başka içinde insan yaşayan başka alemlere 
gitti. Onları ümmet edindi. Bu dünyadan yüz milyarlarca kerre milyarlar büyüklüğünde olan 
cenneti gezdi. Çünkü cennette en az bir insana bu dünya kadar yer verilecek. Her yerini 
gezdi. Cebrail (Aleyhis-selam)'ın gidemediği, göremediği, havzı kevser ırmağının çıkış yerini 
gördü. Bismillahirrahmanirrahiym ('in) yazısını gördü. B harfinin noktasından çıktığın, her 
mim harfinin deliğinden ayrıldığını, gördü. Cehennemi gördü. Bunların her çeşidi ile konuştu. 
Nice alemlere uğradı, orda yaşayan insanlara şeriatı öğretip ümmet edindi. Bunların hepsi 
binlerce seneye sığmaz, hepsi bir kaç dakikanın içine sığdı. İşte Peygamberimizin konuşması 
ile Musa (Aleyhis-selam)'nın konuşması arasındaki fark budur. 


Yeryüzüne gelen her peygamber karşılığında onun gibi bir evliya gelmiştir. Bu da 
Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in hürmetinedir. Musa (Aleyhis-selam) karşılığında 
olan Gavsul Azam Şeyh Abdul Kadir Geylani'dir. Karşılıklı Allah ile 196 soru-cevab 
konuşmuştur. 


Hadis-i Şerif: 
«Ümmetimin alimleri, Ben-i İsrail Peygamberleri gibidir.» (Berika, Cild 1, Sayfa: 58; 
Mir'at-ı Kainat, Cild 1, Sayfa: 619; Müzekki'n-Nüfus, Sayfa: 417) 


2- Kendi derunundan ilham olur: Allah yapacağı işi, hali kendisine i/hamla söyler. Bu 
da ilm-i hikmettir. Musa (Aleyhis-selam) Sure-i Kehf'te Hızır (Aleyhis-selam) ile arasında 
olan konuşmalar, hallarda, Allah her şeyi ilm-i ledün ile iMhamla Hızır (Aleyhis-selam)'a 
bildiriyor. Musa (Aleyhis-selam) bilemiyor. Bilemediği için muhalefet ediyor. 


(Sure-i Kasas, Ayet 7) 


"Biz Musanın annesine ilham ettik. Çocuğunu sandığın içine koy, suya at” dedik. 
Anlaşılıyor ki, Allahu Teala dilerse bu üçü ile de evliyalarına bildiriyor. Amma umumiyetle bu 
üçü ile peygamberimize bildirir. İlham ile evliyalara bildirir. 


3- Melek vasıtası ile olan konuşma: Allah'u Teâlâ Cebrail (Aleyhis-selam)'e bildirir, 
Cebrail (Aleyhis-selam) gelip haber verir. Bunlar yalnız Peygamberlere aittir, derler, 
yanlıştır. Hazreti Meryem peygamber değil evliyadır. Cebrail (Aleyhis-selam) Allah'tan 
emirle geldi, İsa (Aleyhis-selâm)'nın doğacağını şübheye kapılmamasını söyledi. 


ÜÇÜNÇÜ YEDİ ÜÇLER- Altıncı Sıra: 
Hak yolu vasıtası 


a- Fenafiş-şeyh: Şeyhde fani olmak odur ki, teveccühünde şeyhinin muhabbetinde fani 
olup, yok olup, şeyhinin vücudunu kendi kalbinde isbat eder. Ya kendi şeyhının suretine 
girmiş, ya şeyhi kendinin kalbine, suretine girmiş olur. 


b- Fenafir-Resül: Resulda fani olmaktır. Yani şeyhde fani olduğu tahakkuk edince 
Resulullah O (Sallallahu Teala Aleyhi vesellem) Efendimize teveccüh ettirilir. Hatta 
Resulullah'ın suretinde, sıfatında fani oluncaya kadar Resulullah'ın ruhaniyetine vasıl olup 
orda mahvolur. 


c- Fena-fillah: Hakta fani odur ki; Resulullah'ta fani olduğu tahakkuk edince Cenab-ı 
Hakka teveccüh ettirilir, mevcudatta fani oluncaya kadar (LÂ İLAHE İLLALLAHI dediğinde 
Lâ mevcude illallah deyip düşüne, kendi vücudu fani, Hakta baki, cümle mevcudattan fani, 
Hak baki ola. 


1- Şeyhte fani şudur: Çalışa çalışa, huzuru Rabıta ederken huzurda, Rabıtada, kendi 
yok şeyhi var, görür. Hatta gözünü açınca görür. Kendi vücudu yok, var olan şeyhidir. 

Babamın parmağında enli, kaşlı yüzük vardı. Bir mürid şeyhte fani olunca babamı 
görüyor. Kendi yok, babam var. Gözünü açıyor. Yine kendini babam olarak görüyor. Sağ 
elinin parmağına bakıyor, kendi parmağında aynı yüzüğü görüyor. Kısa bir müddet sonra 
kendi kendini görüyor. Kaside: 


Her nereye baksam şeyhim kendi var 
Şimdi boynumuzda şeyh kemendi var. 


2- Şeyhde fani olunca Resulullah'a teveccüh ettirilir. Her gün dersini çektikten sonra 
bizzat Peygamberimizin huzurunda gözleri kapalı, kıbleye karşı hiç ara vermeden, her gün 
devamla dersinden sonra peygamber huzurunda duruyormuş, şimdi açılıp görecekmiş gibi diz 
be diz oturup, ona selam veriyormuş gibi en az 200 defa «Esselatü vesselamü aleyke ya 
Resulullah» çeker. Çekerken çekerken gayet nurlu, güzel bir şekilde zaman zaman, sıra ile 
ilk defa gözleri, daha sonra burnu, yanakları, daha sonra mübarek başı, daha sonra 
mübarek vücudu, pembe camın üzerine güneş vurmuş gibi nurlu olur. Bakınca vücudun diğer 
tarafı görünecekmiş gibi görür. Gayet aşklı, feyizli tarifi kabil değil. İşte bu Resulullah'a 
fani olmaktır. 


3- Bundan sonra Allahu Teala'ya huzur ettirilir. Çalışa çalışa her şey yok olur. Hakkın 
vücudundan başka bir şey kalmaz. Kendi de bilmez nasıl olduğunu, oraya her varan insan 
hayrete düştüğü ve bilinmediği için Alem-i Hayret, (Alem-i Gayb) demişler. 


Seyid NİZAMOĞLU: 
ye sgn aki sen, 





rol e |, 


Bilen sensin, ens sen, 





Seyid Nizamoğlu sakın, 
Ölem deyu gussa yeme, 
Dost ilinde doğar: 

Gerçi bunda dolanırsın. 











kimdir im idrak e) 
Hayretteyim hayret 





ii Mi ed atan, 





ei pe #feyim. 


Tenimdeki canım neden, 


Gözümdeki kanım neden, 
Bu dihim, imanım neden, 
Hayretteyim, hayretteyim. 








© Nizamoğlu hemân 
fer ıkk'ın tutma ye 

Ya pes nedir yahşi yaman 

Hayretteyim hayretteyim. 





Fena-fillah'tan sonra Beka-Billah, Allah'ın nurundan Peygamberimizin nurunun ayrıldığı 
makam. 


Mülkü bekadan gelmişem, 
Fani cihanı neylerem, 

Ben Hak cemalin görmüşem, 
Huri cenanı neylerem. 





Aşık Yunus maşukuna, 
Vuslat edince mest olur, 
Ben şişeyi taşa çaldım, 
Arı namusu neylerem. 









Son dörtlüğün açıklaması: 
Ben Rabb'ıma kavuştum. 
arlanmam. 





Herkesin bana gülmesinden, alay etmesinden utanmam, 


ÜÇÜNCÜ YEDİ ÜÇLER- Yedinci Sıra: 
Halları bozan münafık alâmeti 





Odur ki münafık alametidir. Müslüman yalan söylemez, demiştir. Yalan; ehl-i tarık 
olanın halını, feyzini keser. Kalbini karartır. Ehli tarık olup yalan söyleyen muhakkak gadabı 
ilahiyeye düşer. Din için, din düşmanına yalan söylenir. 






Cephede kafire karşı yalan söylenir. (Kütüb-i Sitte, Cild 14 Hadis No: 5209) 


Hadis-i Şerif: 
“Harb hiledir.” (Altı Parmak, Sayfa: 719; Mevahib-i Ledünniye, Cild 1, Sayfa: 424; 
Kütüb-i Sitte, Cild 14, Hadis No: 5209) 


b- Sözünde durmaz şudur: 

Söz verip sözünün üstünde durmaz. Münafıktır. Yani bir adama söz verir, güvendirir, 
sonra pişman olur, yahut keyf için yalan söyler, kandırıyorum der. O kimsenin kendini 
beklediğini düşünmez. 














c- Emanete hıyanet eder: 


Yani emanete hiyanet; emanet Allah'ta var, emanet Resulda var, bir kimse yanına 
emanet bırakırsa, ona hainlik eder. Ahd-i misakta olan emanete, vaade vefa etmez. Sözde 
emanettir. Şeyhiyle vaad emanettir. Ondan yalan, yalan çıkmamalıdır, Haktan döner. 










nurunu nin e 1 
ruhunu yarattı. Peygamberimizin yali bizim millik yapa. 
Bunlara: 


(Sure-i Araf, Ayet 172) 

- Ben sizin Rabb'ınız değil miyim? 

- Gâlü Belâ. Hepsi birden «Beli» (Doğru) Sen bizim Rabb 'ımızsın dediler. Yani, Allahu 
Teala; 

- Benim gösterdiğim yoldan ayrılmayacağınıza söz veriyor musunuz? Hepimiz «Gölü 
Belâ» diye ii verdik. öt e etmez demek: 











uu. İnabe ile ir (Sure-i Raad-20, 25; Sure-i Hadid-8; Sure-i Fetih, ye 


10, 18; Sure-i Mümtehin, Ayet 12.) 


BİRİNCİ YEDİ DÖRTLER: 


Ehl-i Sülük: Mürid Halı 


























(a) (b) (c) (d) 

Birinci Sıra 
Tövbe Mürid Teslim Göz yaşı nevi | İşaretleri Müridin 
Halı İntisabı, üçtür halı, işaretleri 
Şartı, dörttür. vardır. 

İkinci Sıra 

Müridin Süluk Halı | Müridin nevi Sema halı Cezbe halı Evlad nevi üçtür. 
üçtür. üçtür üçtür 

Üçüncü Sıra Feyzi 

Muhammediye Allahu Muhammed İmam-ı Seyyid o Abdulkadir 

südü yolu. Teala'dan Resulullah'dan | Ali'den Pir Geylani'den halifesi 
Resulullaha İmam-ı Ali'ye | Abdulkadir'e (| şeyhlere silsiledir. 

Dördüncü Sıra 

En makbul 

Saadetler Şuhudiye İlmiye Zuhuriye Saadeti 
İmaniye Saadeti | Saadeti Saadeti 

Beşinci Sıra 

Büyük Yediler Ahyar Nekabalar 

Evliyaullahlar Üçler Kutbul Kırklar Ebdal (| Necabalar 
Gavs 

Altıncı Sıra Dört Tarikat Kapısı 

Kapı Kırk Makam | Şeriat Kapısı Marifet Kapısı | Hakikat Kapısı. 

budur. 

Yedinci Sıra Otuz bini 

Doksan Bin Erkan | Otuz bini Tarikatta Otuz bini Fırka (73 millet bir 
Şeriatta Marifette fırka) 

Hadis-i Şerif: 


«Cezbe-i Rahman insanların, cinlerin ibadetini tartar.» (Tam İlmihal, «Saadet-i 
Ebediyye,» Sayfa: 419) 


BİRİNCİ YEDİ DÖRTLERDEN - Birinci Sıra: 


a- Tövbe şartı dörttür. 
1- Bir kâmilden el tutup tövbe etmek, 
2- Evvelki günahına pişman olup bir daha işlemeyeceğine niyet etmek. 
3- Günah ehlinden ahbablarını terk etmek, tövbekarlar ile beraber olmak 
4- Kalan ömrünü ibadete sarf etmektir. 
Bu şartlar ile her kim tövbe ederse hiç günah işlemeyen kimse gibi olur. 


(Hadis-i Şerif:) 
Günaha tevbe eden hiç günah işlemeyen kimse gibi olur. (Müzekki'n-Nüfus, Sayfa: 12; 
Ramuzu'l-Ehadis, Hadis No: 2306, 2308, 2335) 


b. Teslim: 


Bir Mürşidden el tutan, ölü yuyucu (yıkayıcı) elindeki gibi teslim olmalı. İnsan 
teslimiyetine göre nasib alır, Teslimiyeti az olan, az nasib alır, çok olan çok nasib alır, bu 
yolda teslimdir. Olmaz ise teslim, neylesin talim demişlerdir. 


Olmazsa teslim neylesin talim şudur: 
Sen şeyhe hakkı ile inanıp, hakkı ile teslim olmazsan, o verdiği dersleri çek çek dur. 
O şeyhten de, o tarikattan da, bir istifade edemezsin. 


c- Göz yaşı işaretleri üçtür: Elden tövbe, talkın alıp mürid olan sıtkı ile dersine devam 
ederse; 
1- Gözünün yaşı tuzlu, çorak olup yakar, gayet tuzlu olur. 
2- Göz yaşı kekre olur, gözü yakar sıcak olur. 
3- Adeta su gibi ılık olur, başka olmaz. 


d- İşaretler: Müridin hali işaretleri vardır. 
1- Güzel beyitler okuyup, güzel haller ile sevinçle zikir etmeyi sever. 
2- Ağlamak ziyadeleşir, yüreğine bir ateş düşer, sevdiği hatırına gelince 
burnunun direği sızlar. 
3- Dünya gözünden çıkar artık, tahammülü kalmaz, hasta gibi olup ağzının 
tadı gider. 


BİRİNCİ YEDİ DÖRTLERDEN- İkinci Sıra: 
Müridin sülük hali 


a- Müridin nev'i üçtür: 
1- Teberrüken mürid, teberrük derler. İzin alır, evinde işine bakar, dersine 
devam eder. 
2- İzin alıp sülüke başlar, ehli sülük olup, daima zikre çalışır. 
3- Mürid-i hakiki: Tarikatın sülükunun lezzetini kıymetini anlar, olur. 
Şeyhinden ayrılmaz. 


Sülük: Bir tarikata girip verilen dersi devamlı yapmak, gece-gündüz devam edip başka 
şeye kıymet vermeyip, istikametle devamlı çalışmaktır. Bunlar evinde de olur. Evini terk 
edip şeyhin kapısında da olur. 


Sülük ahvalini salik, 
Yola gidip gelenden sor, 
Hakikat dersini ancak, 
Hüdasından alandan sor. 


* * * 
Aç gözünü simizeri Zakiri mevlâ sever 
Dünyadan ol kıl beri Zikre çalış ey püser 
Rahi Hüda /eşkeri Gafil olan bi-hüner, 
Dünyada üryan olur. Sonra pişman olur. 
Aç gözünü uykudan Ağyarı ardına af, 


Rengini aşkın boyan Eyleme hiç iltifât, 





Gafil olup uyuyar Geceyi gündüze kat, 
Sonradan kalkan olur. Sâ'y eden insân olur. 


Gafletle bitmez iş, Tut sözü beyi ya, 
a birader çalış, / 





i sülüke karış, lâ 
Yol sana asan olur. Çünkü ai papa po 
Ahmed KUDDUSİ Hazretleri 


b- Sema halı üçtür: 

1- Evveline vecid derler, zikre yani ilk müridin halidir. Sıtma tutan adam gibi 
kendini titremekten alamaz, kendini bilir. Eğer kendini bilmez ise onda sara hali vardır, o da 
geçer. 

2- Tevacüd derler, zikirde yanar kendi aşkından yanmasından saatlerce 
kendini alamaz, bilmez. 

3- Vücud'dur diler ise eder. 





m Halında gayem, ili coşm 





m olur. Hatta çok çarpınanlar olur. Başı 









r pan gi rel 
Eğ a dili durur, kalb 


Yine Salât-ı Daim olur. Nam. 
huzurla yatar, kalkarkende huzurla kalkar. 24 saatin tü 
belki huzur tutturamaz. Bu ise yatarkende kalkarkende huzur tutturur 


ızdaki huzur, namaz biter huzur bitmez. Yatarkende 
ün olur. Abid ibadetinde 








Hadis-i Şerif: 

limin uykusu abidin ibadetinden efdaldır. “ 

Devamlı nam, çizi huzur Fur ea için adı salâtı daimdir. Devamlı elimin 
2 7 Câmile mahsustur. Ashab-ı Kehf (sure-i Keh; 
kusu ibadet sayıldı. Uyuya uyuya evliya oldi. 












aa daldığı için uyı 
zirvesine çıktılar. 


pm y aynı şe, 
Evliyalığın en yüksek 












c- Cezbe halı üçtür: 
- Evveli Mürid bir cezbede aşka düşer. Onunla yüreği yanar, 
yürektedir. Sevdiği Mei kadar. 
2- “Muhabbetin: Mürid muhabbete düşer, muhabbet cümle vücudu yakar, 
tepeden tırnağa kadar cezbe halınde bütün vücud yanar. 
3- Cezbe halıdır. Vücutta eser yok. Bütün cezbe olur. 





Hadis-i Şerif: 
«Rahmani olan cezbe bir adama gelirse, insanların ve cinnilerin cezbesini, yaptığı bütün 
ibadetleri tartar.» (Tam İlmihal, (Saadet-i Ebediyye), Sayfa: 419) 








Cezbe ile bir sefer Allah derse, sonbaharda kuwetli rüzgar karşısında sararmış 
yaprakların hepsinin döküldüğü gibi günahlarının hepsi dökülür. 






Mevlid-i Şerif'te: 
Bir kez pa pay aşk ile fisan 











dediği i bu Hadis-i şerife göre yazılmıştır 
Cezbe gelen fazla bağı , fazla çırpınp kendi iradesini kaybeder. Cezbeninde 
şeyfanisi vardır. Şer'a muhalif iş, hal, hareketler ile veya sünnete muhalif 
> olan cezbe şeytandandır. Hadis-i Şerif'te de rahmani cezbe diyor. Ayırd 
ediyor. öüyilisi olmasa neden rahmani desin. 














d- Evlad nevi 
1- | 

2- İkinci evlat baba ile anandır. Bel'den gelen d 
3- Üçüncü yoldan gelendir. Yol evladı cümled lah 

efendimizin has evladı, bunlardır. (Küllü takıy Âli Muhammed) belir EE Muham di 
sütünden her gün emerler. Feyzi Muhammediye sütü memeleri olur. Şeyhlerdir. Allah'tan 











Rasüluna, ondan Pire, ondan şeyhe, ondan müride gelir. 







söle 
ili eğ etti, 





k aki ali Muhammed» 
Manası: Takva olanın, bu yolda çalışanın, 





hammed evladıdır. (Ramuzu'! 





Ehadis, Hadis No: 17; Abdul Kadir Geylani'nin Sohbetleri, Sayfa: 543; Mülteka, Cild 1, 
ii” a 





Kaside: 

Uşşaka gardaş 

Niçin attın taş 

Gidiyor can baş, 
Rıhlet yakındır. 


Duydum azmışsın 
Sıdi kı b / 
Kendine kuyu kazmışsın 
Rıhlet yakındır. 






yi hoca erene 





 . #ükendi 


Rıhlet yakındır. 


BİRİNCİ YEDİ DÖRTLERDEN- Üçüncü Sıra: 
Feyzi Muhammediyye südü yolu. 








a- Allahu Teala'dan, Resulullah (Sallallahu teala aleyhi vesellem) efendimize evlat 
Kaniyibin nazil olan «inna atayna kel kevser» ayeti. Biz sana kevser gibi verdik demesi her 
üfessiri İzam efendilerimiz bir manalarda tefsir eylemişlerdir. Bizce malum olan feyzi 
im nediyyedir. 








b- Muhammed Resulullah (Aleyhi Vesellem)'den, İmam-ı Ali'ye gelen, 





«  Efelâ senii li ve «Ene şemisül ahiriyw> dedi. A 
evladıdır. Resulün Alini sevmek, Resulullahı sevmektir. Resulullahı 
sevmektir. 


irin güneşi odur. Resül 
sevmekte Allah'ı 








d- Şeyh Abdulkadir Geylani efendimizden-Müridlerine ve şeyhlere, onlardan da 
müridlere gelir. (Pirimiz buyurmuştur.) 


(Rabb'ımın izzetine yemin ederim, müridimin başından elim eksik olmaz. Ta kıyamete 
kadar) demiştir. (Abdulkadir Geylani'nin Menkıbeleri, Sayfa: 50, Benzeri.) 
yelleri il üpillepe > ai Mia 7 eorl edin . şir 





penis ği bile yn ia TI. 
ortaya girer, zikreder, çağ 


Te onu He! adam 
nezse farikafı zedelenecek, 





adama pa şey smd Rufai tarikatı > kadi inin bir kol 
şiş vurma oluyor. 


Erenler meclisinde hu diyenler Kadirilerdir, 


İçip aşkın şarabından kananlar Kadirilerdir. 


Çekerler nara'yı ya hü geçip hem can ile serden, 
ıhi ile dönenler, Kadirilerdir 





Güruhu dervişanın zül-cenâhi eyni zâhiri batın, 
Sıratı cümleden evvel geçenler Kadirilerdir. 


Ederler talibi Vi hemişe rüzi- şeb 
Ve lakin hasmını berbad edenler, k 








Senin imdadına derhal gelenler Kadirilerdir. 


AN, 


Aliyyul Murtazanın nesli pâki Seyyi ölen m. 
Tariki Mustafa'ya baş eğenler K: , 





Kelimullah ile hem bezm olup ervahı âlemde, 
Bu sırrı nüru Ahmed'den alanlar, Kâdirilerdir. 







i işler şarka garba hem bih 


eye ser-taç olanlar, Kadirilerdir. 








Rıza müştaki pirandır esiri Gavsı Geylânidir. 
Delilim sırrı Kur'ân'dır diyenler Kâdirilerdir. 


BİRİNCİ YEDİ DÖRTLERDEN- Dördüncü Sıra: 
En makbul saadetler 


a- İman Saadeti: 
Ehl-i cennetden olup, ehl-i cennet 
iledir. İman edip, amel edip o saadeti 
amelle olur. 


makamına nail olmak yani cenneti kazanmak iman 
ulmak büyük saadettir. Cennete girmek iman ve 





b- Şuhudiye Saadeti: 





h | mahiye» her eşyanın hakikatına vakıf olup 
bu sırra mazhar olan 'saadettir. Esmaül Hüsnaların sıfatına erer. 


Her şeyin aslı esası Esma'ül-Hüsna'lara dayanır. Adem (Aleyhis-selam)'e Cenab-ı 
Hakk ğe Hazretleri: 
Ya Adem! Benim esmalarımı say! diye emretmişti. Mazharları ile sayınca bütün 
inilekler hayran kaldı. O çok zordur. Ama bu sırra eren onl yda İd iye sezer, bilir. 











Cennet nurundan, cehennem emi o ii şemali hüs anın 
merhemler Biz esma'ül-Hüsna'nın dördünü söyledik. Doksandokuz esmanın geri kalanı 








sküliliri siye ay 7 elimi 


— en ev ei en igin seki amanda 





yönelirse iyi e kötüye peni körü pi 


c- İlmiye Saadeti: 
yize mazhariyet bulmak, buna farkı Muhammediye derler. Buraya eren 
kimse şeriata o kadar riayet eder ki canı gibi sever. Şeriatın ne idiği belli olur, buraya 
eremeyen şeriata eremez. 








 < has salaş PRİM miyapi inigbipei iğ gi Ai Kâmilin 


seçer. Bip yeni v 
Ma Me ına b, me! 








h /ka dani şır. Şeriata üm fr, m v Mü Kö Pa 'de nbr Şeriatın özü asıl orda 
bilinir. Buna farkı Muhammedi derler. 


d- Zuhuriyye Saadeti: 
Hakikatı Muhammediyeye ermiş insan, insanı kamildir. 
«Ene sırrıl insanı sırrıy ve sırrahu»> sırrına mazhardır. (Marifetname, Sayfa: 1004, 
benzeri) Yani ben insanın sırrındayım ve sırrımda insanın sırrındadır. Büyük saadet budur. 





BİRİNCİ YEDİ DÖRTLERDEN- Beşinci Sıra: 
Büyük evliyaullahlar: 


a- Üçler Kutbul Gavs: 

Üçler'in evveli kutbul gavs'dır, varisi Nebidir. İki Kutbul Aktablar vezirleridir. 

imler peygamberlerin mirascısıdır.” (Mir'at-ı Kainat, | Sayfa: 619; 
-Ehadisin Nebeviyye, Hadis No: 222; Ramuzu'!-Ehadis, Hadis No: 1127) 












Muhtar 


b- Yediler ahyardır: 
Yedi kimsedirler, Ahyar ümmeti dediği bunlardır. Yedilerdir. Ashabı Resulün 
varisleridir. Kıyamete kadar dünyada birisi ölse diğeri yerine gelir. (Mevahib-i Ledünniyye , 
Cild 1, Sayfa: 780) 


c- Kırklar Ebdal: 

Kırklar ebdaldır, bunlara ebdal derler. 

«Yani benim ümmetimde kırk nefer kimse ebdaldır.» (Mevahibi Ledünniyye, Cild 1, 
Sayfa: 777-778; Mir'at-ı Kainat, Cild 1, Sayfa: 626; Ramuzu'I-Ehadis, Hadis No: 4384, 
2199) 

Hakk Teala onlar hürmetine yeryüzüne Rahmet ve muharebelerde mü'minlere nusret 
verir. 


d- Necebalar- Nekabalar: 


(Necaba-70) (Nekaba-300) kimselerdir, cümlesi evliyaullahtır. Yeryüzünde kıyamete 


kadar bulunurlar. 


kadınlardan da vardır. İma 


Ölenlerin yerine ümmet-i muhammedden alırlar. Bunların cümlesi kadar 


ı da vardır. Onlarda kıyamete kadar vardır. (Mevahib-i 





Ledünniyye, Cild 1, Sayfa: 780) 


BİRİNCİ YEDİ DÖRTLER! 


EN- Altıncı Sıra: 





Dört kapı, kırk makam budur. 


a- Birinci şeriat kapısı: Şeriat kapısı kavli Resül'dur. On makamı şeriattadır. 


1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
Ta 
8- 
9g- 
10- 


İman 


İlim 


Beş islam şartı 

Helal yemek 

Haramdan sakınmak 
Hayız halinden sakınmak. 
Cima etmek 

hai 


çil vaaz, nasi 





ei ak 


b- İkinci Tarikat Kapısı: 


1s 
2- 
k 
4- 






Tövbe iradet 
Talebi şeyh aramak 
bii Vail olmak 





iya almaktır. 
o ikimizinde 





Pl şevka sefa» Fakirlik bunlar tamam ola. 


c- Üçüncü Menier igin 





Hak börk 
Belâ'ya sabır 
li 





“Marifet « ehli” bunları bilip tutmak lâzımdır. 


d- Dördüncü Hakikat Kapısı: 


1 - 
2- 
3 - 






Turab olmak. 
Milletleri bir bilmek gaybeti (gıybeti) terk. 
Eline geleni kail (razı) olmak 


de Yaradılmış kendinden emin 
5- İane ve nusratı Hak'tan bilmek 
6- Sohbette esrar söylemek (bilinmesi zor şeyleri bilmek) 





Celbi pon kırk makam budur, 


BİRİNCİ YEDİ DÖRTLERDEN- Yedinci Sıra: 
Doksan bin erkan 


a- Otuz bini Şeriatta: 





b- Otuz bini Tarikatta: 
Tarikatta otuz bin erkan haldır.. Oniki mi eser lakin amimi, ei 
yy On iki a | 





c- Otuz bini Marifette: 

Vilayet bölüğü dörttür. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali meşrebleri dörttür. Zatı Âli 
kadirilerin meşrebi, dört peygamber meşrebidir. Ebu Bekir (Radiyallahu anhu) İbrahim 
(Aleyhis-selam)'e, Ömer (Radiyallahu anhu) Musa (Aleyhis-selam)'ya, Osman (Radiyallahu 
anhu) (Harun (Aleyhis-selam)'a, Ali (Radiyallahu anhu) Muhammed (Sallallahu aleyhi 
vesellem)'e benzerler. 


d- Fırka: Yetmiş üç millet, bir fırka: 
Millet: Bir fırka yetmiş üç sınıf. 
İki: biri Fırka-i Dâlle, sol tarafa meyyal, biri Fırka-i Naciye sağ tarafa meyyal. 
Manen Ali (Radiyallahu anhu) vücutta deri gibi, Osman (Radiyallahu anhu) su gibi 
besler. Anasırda Ömer (Radiyallahu anhu) yel, hava gibi, semada Ebu Bekir (Radiyallahu 
anhu) güneş gibi, Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi veselelm) can gibidir. 















İKİNCİ YEDİ DÖRTLER: 
(Tezkiyeyi Nefis, Tasfiyeyi Kalp) 


“Lev salleytüm hatta tekünü kel hanaya lev sumtü hatta tekünü kel evtar fema 
yenfekün illel verâ üş-şâfi” 








Birinci Sıra 


İkinci Sıra 
Alemde 
rasıhlar 
nişanı 


Üçüncü Sıra 
İnsanda dört 
cevherler. 


Dördüncü 
Sıra İnsanda 
dört ilim. 


Beşinci Sıra 
Belâ 
Sebebleri 
imtihan için 


Altıncı Sıra 
Dünyanın 
kıyamı 
sebebi 


Yedinci Sıra 
Emniyet 
edilmeyenler 





(a) 
Fetva ile 
amel 


Hakka 
Tevekkül 


Aklı Maadi 
ile Haya 


Şeriat 
İlmi 


İstikametini 
imtihan için 


Ulemanın ilmi 


Kışın Güneşi 





(b) 


Takva ile 
amel 


Halka tevazu 


Ruhu Sultani 
ile iman 


Tasavvuf 
İlmi 


Derecesi 
artmak için 


Fukaranın 
duası 


Düşmanın 
nasihatı 





(<) 
Ruhsatı terk 
etmek 


Dünyaya 
zühdü 


Ruhu 
Hayvani 


Tevhid 
İlmi 


Dergahından 
sürmek için 


Tacirlerin 
hayırlısı. 


Memurların 
dostluğu 





(d) 


Vera ile 
kemâl bula 


Nefsine 
mücahedesi 


İlim 
cevheridir. 


Havâi 
(şeytâni) 
İlim. 


Kötü amelinin 
cezası için. 


Memurların 
adaleti. 


Ülfeti nisa 
(Kadınlar) 





İKİNCİ YEDİ DÖRTLER- Birinci Sıra: 


Tezkiye-i Nefis, Tasfiye-i kalb. 


a- Fetva ile amel: 


Fetva mucibince amel eder. Şeriatın caiz gördüğü caiz, caiz görmediği caiz değildir. 


Böyle amel eder, ayrılmaz. 


Fetva demek: Bizim dinimizce yapılması ve yapılmaması gereken şeylere dikkat edip 


çalışmaktır. 


b- Takva ile amel: 


Takva ehli daha ziyade dikkat edip, fetvada caiz olup, lâkin aslında şüpheli olan 


sınıflardan sakınmak, Takva halidir. Helâl malından bile çok yemeye sakınır. 








kadar yiyebilir, helâldır. Bunlar daha fazla ibadet yapıp, 
Bunlar azalmadan, çok ibadet yapılmaz. 


Bir insan karnı doyana 
Allah'a sevilebilmek için, yemeyi, içmeyi azaltır. 





c- Ruhsatı terk etmek: 
Ruhsatı terk etmek şudur: 
Yani şeriatta ruhsat vardır, yemeye, içmeye ruhsat varken Hak yolunda nefis ile 
mücahede eder, nefsini ondan keser. 






d- Vera ile kemâl bula: 
Vera şudur: Helâlından bile sakınır. Daima havfı ilahi kalbinde olduğundan yukarda: 


Hadis-i Şerif: 
«Siz beliniz bükülünceye kadar namaz kılınız, dudağınız kuruyuncaya kadar oruç tutun» 
Vera olmadan fayda etmez. 





Vera takvadan yüksektir. 





se indir pm Desi 
Pi pp Ne senindir ne benim. 


Kaside: 
yn edi üre 









Gündüzleri olur sâim, 


Allah'ı mere 


Dünyaya bakmaz gözleri, 
Zikrullah olur söz 
Topraktır yerde yüzleri, Mevlası ie olur halı, 
Allah'ı seven aşıkların. Allah'ı seven aşıkların. 








resimi deere kiş 





yol NİZAMOĞLU, 


Kaside de ferk ederler ehl-i ayalı dediği yüz binde bir Yunus Emre gibi her şeyi terk 
edip şeyhin kapısında çalışanlar olmuş ama ekserisi evinde çoluk-çocuğunun içinde oturup, 
çalışmışlardır. 





Bir Kurmay Bnb. bir Müftü'ye sorar: 
- Mevlidte geçen: 

Sadrı Nürundan karanlık geceler, 
Yolda yürürdü yiğitler kocalar. 


bu sözler doğru mudur? Müftü: 
- vii r, der. Binbaşı tekrar sorar: 






İğne oni li ey ye 


bu sözler de doğru mu? 

- Evet, der Binbaşı bir kitap çıkarıp 

- Hz. Aişe; "Gece kalk 1. Peygambe 
Aradım, ışık da sön 1. | 
e sn 














Peygt hallahu ralli vesellem): 
- Ben kimi riya, sen kimi arıyorsun; Sen, beni gideri Ben, beni yaratan 


Rabb 'ımı ar ,.O' 'nun ha zurunda namaza | ) 










âl hu Teâlâ" 
1 ii) ço Gi sevgisi vi pm ama fazla 
an sonra iu ami 4 lerin yarısında ibadet eder. Ken 

mi; âzım. Hz. Aişe Validemiz: 
| senin ekilen vi bei rl vede >, 







nın dari ini 








rini m. nur fışkırdığı»> (Şevahidü'n-Nübüvwe, Sayfa: 196) 
ice Ani ” pamazda” —— İç Beli Bu konunun 











- B Ben bunun cevabını getiririm, diyor. Soruyu bir kağıda yazıp kendisine veriyorlar. 
, iz o soruyu Bilâl Babama getiriyor. Bilâl Babam sorunun cevabını yazıp tekrar 






nlerle psi yasi Peygamberimiz (Sallallahu rd mim 1 





nurdur. ah al een İSİ, 





çok 


erler siğli li Cebbar ai zulumattır, karanlıktır. Onlarla tecelli dei zaman iyi 


“ dediği Kahhar-Ce 
dü” dediği Allahu 








Yoksa ailesini m çur eder demek değildir. 


İKİNCİ YEDİ DÖRTLER- İkinci Sıra: 
Alemde Rasıhlar Nişânı 


a- Hakka tevekkül olur: 
Hakka tevekkül şudur: Allahu Teala'ya rızk için katiyyen gam çekmez, iki taşın 
arasında da olsa rızkım nereden gelir, demez. Mutmainne işareti budur. Mutmainneye 
varmayan ilimde rasıh değildir. 








b- Halka tevazu şudur: 
Fukaralar ile çok sohbet eder. Fukaraya çok hürmet eder. 





- «Ey ei aakabiki Allah için sizi hall ali ww. pe Ata biner, kılıcı 
havaya kaldırır. 








uda bu kılı 
n malını, yı 






altından 


rini ömrünün son m yedi Geym 





yarımadasını #üm mi etti, son dpi pi yüzyirmi “dört ei kiş iile b etti. 


Hadis-i Şerif: 
«Bana üç şeyde yetişemezsiniz. Sahavette, Şecaatta, Cima'da demiştir. (Ramuzu'/- 
Ehadis, Hadis No: 40153) 


c- Dünyaya zühtü şudur: 


Dünyayı ve ehl-i dünyayı kendinden uzak eder, dünya malından sakınır. Dünya malına 
meyil etmeyip ondan kesilmektir. Allah'a o kadar güvenir ki dünya malı hep kendinin bilir. 











Böyle güvenemiyen alim değildir. 


d- Pi müca 


hoş gelenleri tarik ve il: 
Mücahede: U mek, 
anlayıp, onun Maine il ii m diri pr 





İKİNCİ YEDİ DÖRTLER- Üçüncü Sıra: 
İnsanda dört cevherler. 


a- Akl-i Maadi ile Haya: 
ai cevherdir ki, akl-i maadi Hak yoluna ve Hakka yarar işleri bildirir. Haya bir 
; kimde ise Hak ondan razı olur. 








Sultanı ile iman: 
Ruhu Sultani odur ki; insanın vücudunda iki sultan vardır. Biri ruhu sultani, biri ruhu 
hayvanidir. Ruhu Sultani vücuda malik olursa Hakk'a aşıktır. İnsanı Hakk'a çeker. 





c- Ruhu Hayvani: 

Aynı hayvandır. İnsanın bindiği at gibi, atın üzerine binen ne kadar kâmil ise de at 

hayvandır. (Kaparda, deperde) Büyük adama hayvanın öyle etmesi noksanlık vermez. Atına 
sahib olmak borcudur. Ruhu hayvaniyi tutan imandır. 








d- İlim Cevheri: 






İlim bir Kili Rıza-i Hakk'ı tanıtır ve Hakk'ı bildirir. Hakk'ı bilenler ilim ile 


Bir müşkilde bu üç i ilmi tatbik etmelidir. 


İKİNCİ YEDİ DÖRTLER- Dördüncü Sıra: 





i ümmet, b Suk ilik balm | zi iç 
budur. 


b- Tasavvuf İlmi: 
Tarikatta hal ile bilinen ilimdir. Bu haldan ibarettir. Dil ile söylenmez, söylenenlerin 
cümlesi şeriattır. Biz tarikatı yine şeriatla bileceğiz. Cümlesini bilen şeriattır. Bunda 
cümlesi vardır. 





c- Tevhid ilmi: 
Tevhid ilmi: «Lâ ilahe illallah» ilmidir. Hazreti Pir'e şeytan ben sizin Rabb'ınızım 
dediğinde red eyledi. Sordular: 
- Neden bildin? 
- Üç ilimle bildim: 








1- Şeriat ilmi ile; Allah kuluna şer'a muhalif söylemez ve işaret eylemez, bu şer'a 
muhalif söyledi. 

2- Tasavvufda; Hakkı görenler mekansız görürler. Bu mekan Oo gösterdi. 

3- Tevhid ilmi; Hakk'ın söylemesi, harfsiz, savtsız olur. Bu harf, savt ile söyledi. 







»,» Yüksek bir 
nde sö) r ylüyor. Allah'ın 
e. Ve per ve yö elli Harf, < po yön çil o söz Allah Si değildir. 


Mevlid-i badi ve 





Bunun Hak'dır diye iğ 
eder. Şeriata hor baktığı için nd -1 gre onu Yi alel ir Kendi gibi | pe 
bakanları şeytana tabi eyler. 
Kendi de şeytana tabi olduğu için hali ile kendine tabi olan şeytana fabi olmuş olur. 


İKİNCİ YEDİ DÖRTLER: Beşinci Sıra: 
Belâ sebebleri: 


a- İstikametini imtihan için: 
İstikametini tihan şudur: Nefsin keramet ister. Allah istikamet ister. 
İstikametinden ayrılır mı? diye belâ ile imtihan eder. 





sa e : 





Meşakkat çekmeyen bulmaz terakki 
Belâsız vuslatı canan olunmaz. 


Dert çekmede Eyyub ol 
Gam çekmede Yakub ol 
Yusuf gibi mahbub ol. 
Kenan'a erem dersen. 


Ey sanem noldun cana kasdin var 
Bağrımı deldin kana kasdin var 


Başım önünde çevkan elinde 
Çalmadan gayri ya ne kasdin var. 





Tiğ-ı gamzenle doğradın bağrım 
Cism u canı kurbana kasdin var. 


Onmadık başım kavgaya saldın 
Padişahım seyrana kasdin var. 


Beni gör n'oldum sararıp soldum. 
Vaslın umarken hicrana kasdin var. 


Bu vücudumu odlara yaktın 
Ben de bildim büryana kasdin var. 





Bu Niyazi'yi ağ | 
Anlanur kim ihsana kas ye nu | 
Niyazi MESRİ. 


b- Derecesi artmak için: 
İnsan ibadetle bir dereceye varır. Oraya kadar varabilir. O dereceden ileriye belâ 


çekmeden geçilmez. 


(Sure-i Enfal, Ayet 17) 


(Güzel bir imtihan ile imtihan etmek için) dediği budur. 


c- Dergahından sürmek için: 
Dergahından sürmek için olan belâ sebebi ile Allahu Teala o kulu kendinden 
uzaklaştırır. Bir kimse ibadet eder, Allah'ı zikreder ve dergahına yakınlık bulur. Sonra 
Hakk'a yaramaz işlerde bulunur. Allah hayrı, şerri birbirine karıştırmayı sevmez. 





bulunmaz.» Gözde! 
Ama Allah nazarından düşü 








el t mazlumu incitmiş olur. Kötü amelde bulunur. Onun 
cezasıdır. Bir kimse bir belâya düşünce her ne kıyafette ise belâ sonunda yine o kıyafette 


olursa hayırlıdır. 


gen ne iii 1 yeni 
. Bu dünyada da Allah sana yine 
peg kayi bici ise, diğer v 


olmaz. Kendini 
anormalleşir. Bu belâ 





hi 











Kıyafeti İükenini ni değildi. Tarikata yon eğimi düzeltti. 
şahsi görünüşü, giyimi 





islama uygun mina şekilde sünnetlerin pa bid atları didi. 


İKİNCİ YEDİ DÖRTLER- Altıncı Sıra: 
Dünyanın Kıyamı Sebebi 





anın çi bi, yani yeryüzünde ülema kalmaz ise dünyadan din kalkar. 
Ölümün direği dindir. Din olmaz ise dünya yıkılır. 





b- Fukaranın Duası: 

er vardır, Allahu Teala'yı gece gündüz zikrederler. Zikir meclislerinde 
veya tenhada ibadethanelerinde her zaman dini islama ve ümmeti Muhammede dua ederler. 
Bunların duası olmasa dünya yıkılır. 









c- Tacirlerin hayırlısı: 
Yani ehl-i ticarettir, ehl-i ticaret olmasa dün) 
aradığı onlar vasıtasıyla bulunur. Camiler ve mescidler gi 





da iş dönmez. Ümmeti Muhammedin 
ibi. 






d- Memurların Adaleti: 
Adaletle hükümet devam eder. Adalet olmaz ise hükümet de yıkılır, dünya da yıkılır. 






if: 
m eder amma zülüm devam etmez.” 


İKİNCİ YEDİ DÖRTLER- Yedinci Sıra: 
Emniyet edilmeyenler 





a- Kışın Güneşi: 
Şemsi şita, kışın güneşi ne kadar açık olsa güvenilmez. Bu misaldir. Her kara 
günlerde bu böyledir. Yani bir kimse belâya düşünce şiddetler birbirini takib eder. 





b- Düşmanın nasihatı: 
Nasihi Adu, düşmanın nasihatı şudur: Düşman düşmana doğru söylemez. Ahmak 
inanır, bu misaldir. Nefis, şeytan düşmandır. İnsan zikir ederken, ibadet ederk 
karışmaz diyen ya şeytan, ya da nefistir, ahmaklar böyle zannederler. 





Memurların dostluğu: 

Müsahabeti ümera, memurlarla dostl 
aklar inanırlar. Bu misaldir. Nefsine i 
yvandır. 








k ederler. Emniyet etseler ahmaktırlar. Enayi 
nanan, güvenen aynı böyledir. Katiyyen inanılmaz 











d- Ülfet-i Nisa (Kadınlar): 
Kadınlar ile ülfet etmesine emniyet edilmez. Yani kadınlar ile ülfet eden, onlara yol 
gösteren, onlara kapılmaktan sakına. Misal: Dünya ile olan dünyaya kapılmaktan sakınsın, 
evini başına yıkar 








ÜÇÜNCÜ YEDİ DÖRTLER: 





Abdulkadir Geylani'nin sözü 


«İttihad bir haldır söylemekle bilinmez.» 

















(a) (b) (c) (d) 

Birinci Sıra | Gal İlmi Hal ilmi Feyzi Kur'an | Nuru Kur'an 
İlim Serveti 

Kevseri Feyzi 
İkinci Sıra Cennet Batın Muhammedi — | Muhammediy 
Kevser İlmi Kevseri Kevseri e kevseri 

Osman (Ra) 

Meşrebi Ali (Ra) 
Üçüncü Sıra | Ebu Bekir Ömer (Ra) Meşrebi 
Evliya (Ra) Meşrebi | Meşrebi Ulema-i 
Nişanları Sofiyye 

Allah İsmi Ulema-i 
Dördüncü Muhammed Fıkhiyye 
Sıra İsmi 
Dörtlerin Osman (Ra) 
Hikmeti 
Ebu Bekir Ali 
Beşinci Sıra | (Ra) Ömer (Ra) 
Resulullah'ın (Ra) Sünnetler 
Sevdikleri 
Altıncı Sıra | Farzlar Müstehablar 
Emri Helâl Vacibler Müsrif 
Mübah 
Yedinci Sıra | Haram 
Mekruh 











ÜÇÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Birinci Sıra : 
İlim serveti şudur: 


a- Gal İlmi: 
Müfessir efendilerin tefsirlerinde yazdıkları ilimdir. Bu ilim bir hocadan okumakla, 
tahsil etmekle olur. Her kim bu ilme çalışır ise öğrenir, okur. İster mü'min, ister münafık, 
ister fasık bunu bilirler. 


b- Hal ilmi: 
Bu ilim şeriatla amel, tarikatla sülük eden, ehli sülük halıdır. Bu ilim hal ile anlaşılır, 
halları zuhur eder, batınıdır. Pek sağlam kalbe doğar. Bu söylemekle bilinmez, hal ile bilinir. 
Hal ilmi kalbten doğar. Hal ile bilinir. 


Hadis-i Şerif: 

“Her kim kırk gün sabaha kadar çalışırsa kalbinden diline ilmi hikmet çeşmeleri akmaya 
başlar.” (Kırk Mevzuda Kırk Hadis Kitabı, Hadis No: 10 Sayfa: 322; Ramuzu'/-Ehadiis, 
Hadis No: 4930; Berika, Cild 2, Sayfa: 292) 


Hadis-i Şerif: 





Miiammniz ney an'ın sahi md, dağın eğ il ii. nuru it Zahiri i ile 
halı ile nuruna er | 





Zahirde abdi e Pan ii ile para çalışa) halına, halı ile nuruna yetişilir. 


d- Nuru Kur'an: 
Kur'an'da nur vardır. Zikirde Kur'an'dır. Zikrin nuru, zikri çok çok etmekle kalbe 
nur verir. b, Kur'an'ın halına vasıl olunca Kur'an'ın nuru zahir olur. Zahirde kalanlar 
bunları anlamaz. 








ÜÇÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- İkinci Sıra: 
Kevser ilmi: 





a- Cennet Kevseri: 
Başı birdir Bismillah 








ın B' sinden çel Ayağı dörttür. Biri bal, biri şerbet, biri süt, 
biri su'dur. Başı MUH 'İ, ayak a u)'i, Ömer (Radiyallahu 
anhu)'i, Osman (Radiyallahu anhı Ya ve Ali (Radiyallahu anhu)'yi temsil eder. Yani kevserin 
başı bir, ayağı dört ashabı güzindir. 








b- Batın kevseri: 

Başı Muhammed (Sallallahu aleyhi vesellem), ayağı Ebu Bekir (Radiyallahu anhu), 
Ömer (Radiyallahu anhu), Osman (Radiyallahu anhu), Ali (Radiyallahu anhu)'den ehli hal 
olanlara silsileten gelmektedir. Bunun bu insanın maneviyatından gelir. Onların maneviyatı 
ölmemiştir. Şimdi gene gelir. 








c- Feyzi Muhammedi: 
Ilal 


ie e deri 6 Ilallahu aleyhi ve gi Efendimizin 










maneviyatı, 





İ, yo iğ YY “inler gelen kevseri, ty Muhammediye, teliblere 
kol kol dağılır. 


d- Kevseri Muhammedi: 


Ev Bu evlat manevidir. Resül'un evladını sevenler, 
elinden biat edeni | ol iki imamdır. Her kim o imamlara biat eder ise, ya 
da onlar tarikine girerse, evlad-ı Resül'dür. 








ÇÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Üçüncü Sıra: 
Evliya nişanları: 


a- Hazreti Ebu Bekir Meşrebi: 
Evliyalar'ın meşrebleri (nişanları) ayrı olur. Bi 
onun hali üzerine olur. Her bir peygamber bir esmaül-hüsna zuhuratıdır. U 
sınıftırlar. Ebu Bekir marifetullahta müstağrak olmuştur. Onun için ondan hari lade (hallar) 
olmadı. 


r evliya bir peygamberi temsil er ve 












— Ya Resulallah! Ne 
göni Kii gi 


( yi ei bene meri Ebu Bekir ela pm e bir hal 
ni havaya kaldırdı: 

en (i pm ve benden evvelkilere | 

i urda sağ olarak istiy 











rmadığın kalbi bana m 
rum dedi ve Allah diye 


- Beni hha pan havf ile çağıran kim? dedi. Hazreti Ebu Bekir (Radiyallahu 
anhu): 
- elde  — seni rr, dedi. ie haber Mi mesine ra eri 








ped Shin berra “. eri Büyük rm Kitabı, e gen Efen 
Menkıbe, Sayfa: 42-47) 
Girdi Nofel dm si harb ile, 





Ahir atını yıkıp kendini ettiler harab. 
diye kaside devam eder. 


b- Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu) Meşrebi: 
Hazreti Musa (Aleyhis-selam) gibi şeriatta meşrebi zahir idi. Onun için Sariye'yi iki 
aylık yoldan çağırdı. 


Hem gördü, hem çağırdı, hem sesini duyurdu. 





Hazreti Ebu Bekir (Radiyallahu anhu) mahfi idi, yok olmuş idi, yoktan bir şey zuhur 
etmez. (Nofel'in dirilmesi kendi içtihadı) Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu) aşikar zahir idi, 
güzel haller zuhur ederdi. 


Hazreti Ömer hu anhu)'de ve Hazreti AM vr Kii *de alime 





ya t ir (Rad 
(Radiyallahu anhu)'de bir tek Nofel Hâdisesi Mead 


c- Gönye eke bni gesi 





d- Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) Meşrebi: 

Ledün ilmi ondadır. Muhammed Resulullah meşrebidir. Turab gibidir. Bir ismi «Ebu 
turab'dır». Onun için Emeviler, Yezidiler Turabi diye isim koydular. Halbuki toprakta ne 
bitmez, her ne biter ise onda biter, insan yağmur gibi her yere yağmalı, güneş gibi her 
yere doğmalı, su gibi akmalı, toprak gibi engin olmalıdır. 








ÜÇÜNÇÜ YEDİ DÖRTLER- Dördüncü Sıra: 
Dörtlerin hikmeti 





melekler dört, pal iii w Kami dört, anasırı ei dört, pr elli 
dörttür. 


b- Muhammed ismi: 
Muhammed ismi dört harf, cihar-ı yarı dört, edille-i yani bizim delilimiz dört; Kitap, 
Sünnet, icmai-ümmet ve kıyası fukahadır. Mezheb dört, imamlar. (İmam-ı Malik, İmam-ı 
Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmed Hanbeli) dörttürler. 


c- Ülemâ-i Sofiye: 
Mürşid-i kâmil, müridi hakiki, müridi teberrük, muhib, dörtdürler. Muhibte rahmete 
dahildir. Ehi- -i Hak olanlara inen rahmete onlarda sonunda dahildir. Aklı olan bu dörtlerden 
ibret alır. Bu hikaye değildir. 









d- Ülemâ-i Fıkhiyye: 





Ülemâ-i amilin, salihin bunun ile Mü 
iri mahcubtur, ondan her şeyler . 









lidir. Hakikattan, maneviyattan koku almamıştır. 
vardır. O da mağbundur. 
lerini bilmezler ALLAH mahfazna. 








utanan, soracağını tam soramaz, anlatacağım tam 
yine kalır. 
nak ir. Alim, okumuş, ilmi var ama mağbundur, 





e ilmi var kendisi noksandadır, eksi, 





Sözünde, fenere e. eksiklik olur. 


ÜÇÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Beşinci Sıra: 
Resulullah'ın sevdikleri. 


a- çi Gr ni meş anhu): 








| için, Hz. Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) 
gören gözümdür dem tir, Gözü şeriatı görür. Benden sonra Peygamber gelse idi, Ömer 
gelirdi dediği budur. Hüvel Hayyul Baki Allah Teala'nın sırlarıdır. Bunlar vesselam. 


c - Hazreti Osman (Radiyallahu anhu): 

Hz. Resulullah (Sallallahu aleyhi veselemi, Hz. Osman (Radiyallahu bale için 
söyleyen | r dedi. Osman (Radıyallahu anh ı okurdu. Bir rekatta Kur'anı hatim 
ederdi. Söyleyen dil ne ile söyler, Kur'an söyler bunları iyi anla babacağım. Kainat dörtten 
aslı birdendir. 









d- Hazreti Ali (Radiyallahu anhu): 

Ali ibn-i Ebü Talib (Kerremallahu Veche) vücudumda kalbimdir dedi. Kalbinin ne 
olduğunu düşün, eti etimden, kanı kanımdan dedi. Kalbi Resul ne idiğini düşün; insanın 
hayatını taşıyan beş şeydir, biri baş, iki el, iki ayak, baş Muhammed, vücut cihar-ı 
yar'ıdır. 





ÜÇÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Altıncı Sıra: 
Emri Helâl: 





a- Farzlar: 
Allahu Teala'nın emridir. ben al azab eb illei alanla lr mepamiari 
işleyenler muhakkak felaket. ; 
İster alim, velevki evliya olsa haram ii 





b- Vacibler: 
Vacibi Hakk Teala işaret eylemiştir. Vacibi işlemeyen azab çeker. Allah'a asi olur. 
Zikrullah farzdır, tarikat vacibtir. 





(Sure-i Maide, Ayet 35) 
«Ey iman edenler! Allahu Teala'dan korkunuz ve ona kavuşmak için vesile çareler 
arayınız.» 


(Sure-i Maide, Ayet 48) 
« Sizin için bir şeriat, bir tarikat koydum. Bunlar tarikata işarettir.» 





d- Müstehablar: 

Sevabı ziyade olması için yapılan ameldir. İşleyenler sevaba nail olur, tarikatta farz 
b var, sünnet var, müstehab var. Bunların cümlesi farzı farz, sünneti sünnet, 
vacibi vacib, müstehabı müstehabtır. 














pim mia namaz e 


(Sure-i İsra, Ayet 79) 
«Sen gece kalk sana mahsus bir nafile olmak üzere gece namaz kıl,» emri gibileri 
hariçtir. 


b- Mekruh: 

Mekruh olan şeylerdir. İnsanın ibadetinin nurunu bozar. İbadet eyleyip mekruhu 
nin, yüzünde nur olmaz. Kalbinde nur olanın yüzünde nur olur. Yüzünde nur olmayanın 
de nur olmaz. 






c- Müfsid: 
Her şeyleri bozan şeylerdir. Namazı, orucu, abdesti bozanlardır. Her şeyin müfsidi 
vardır. 


d- Mübah: 


Ne işlemesinde sevab, ne terk etmesinde günah olmayan şeylerdir. Şeriatta mübah, 


tarikatta küçük günah derler. Büyük adamlar mübahı da terk ederler. 
DÖRDÜNCÜ YEDİ DÖRTLER: 


Hazreti Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem)'in bir ismi Sahibil Gadabtır. 








Birinci Sıra, 


İkinci Sıra, 
Cezbe-i 
Rahmani 
Kapısı 


Üçüncü Sıra, 
Zikrin 
Mahalleri 


Dördüncü 
Sıra, 
Kur'an-ı 
Kerim'de 
tuba gibdir. 


Beşinci Sıra, 
En Makbul 
Namazlar 


Altıncı Sıra, 
Adablar 


Yedinci Sıra, 
Nişanlardır 





(a) 


Tubayı 
Cennet 


Hazreti 
Peygamberim 
iz (Sav) 


Lisan yani 
dilde 


Aslı Kökü 
Resulullah'dı 
r. 


Salatı 
Fiili 


Adab-ı 
Hak 


Kafirler 





(b) 


Tubayı 
Manevi 


İmam-ı Ali 
(Ra) 


Kalbde 


Ashablar 
dallarıdır. 


Salatı 
Şuhudi 


Adab-ı Rasul 


Aşıklar 





(c) 


Tubayı 
Zahiri 


Piri Tarikat 
Ab. Kadir 
Geylani 


Sanavberide 


Tâbiin 
Budaklarıdır. 


Salatı Hakiki 


Adab-ı Pir, 
Tarikat 


Müşrikler 
(Kalbe ilga 
olanlar) 





(d) 


Tubayı 
Batıni 


Pirlerin 
halifesi 
şeyhler. 


Lüb'de 


Ümmetler 
yaprakları 
gibidir. 


Salatı Daimi 


Adab-ı Şeyh 


Dervişler 





(Sure-i Nur, Ayet 35) 


Yani zeytin ağacına işarettir. 


Miskat: 


Hazreti Peygamberdir. 





Misbah: Ol imam-ı Ali'dir. 

Misbahi sani: (Hazreti Fatima'dır. 

Zücaceti: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. 
Kevkep: Evlatları Hazreti Fatıma hakkında ferağ. 
Şe tin: Nü n demiştir. 

Nübüvvet ağacının budağı demiştir. 








DÖRDÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Birinci Sıra: 


a- Tubayı Cennet: 

Cennettedir, bir ağaçtır. Kökü yukardadır, başı 
sarkmıştır. Cennette ne kadar ev ve pencereler var ise, 
Cennette onun girmediği ev yoktur. Cennette ne var ise maddi, manevi zahiri 
dünyada cümlesinin aynısı vardır. 







b- emi 





Her ümmetin 





m'dir. 





Bu ri Kur çan Kerit 





aleyhi vesellem) 
ii yi — 


ki a iel 





emeli penah ör İlahı 







z < Gelenin e iş Jmer ld ei Ke pa Haa bu ani di bihi 
budaklardır. indi oniki imamlar bunlara müntesibtir. Her kim onlara elden ele müntesiptir, 





d- Tubayı Batın: 


(Sure-i Nur, Ayet 35) 
Yani ziya verir ziyalanır, ateş yani dokunmadan yanar dediği Allahu Teala bilir ki: 





(Sure- i Enfal, Ayet 2) 
Yani (şunlar ki, Allahu Teala'yı zikir ettikleri, vakitte kalbleri ürperir, titrer, ateş 
düşmüş gibi olur.) 
Dervişlere gelen cezbedir. Şu kadar ki bu cezbe Efendimize çeker. 





DÖRDÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- İkinci Sıra: 
Cezbe-i Rahmani Kapısı 


a- Hazreti Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem): 
Hadis-i f 


«Yani Ali'yi kim fark eder ise, beni fark etti. Beni fark eden Allahu Teala'yı fark 
etti.» dedi. Her şeye vasıl olup elde etmek için Cenab-ı Hakk sebebler halk eylemiştir. 















(Sure-i Kehf, Ayet 84-85) 
şey için sebeb vardır. Artık o bir yol takibe başladı.» Sırrı Subhaniyesine zahir 
ahkam sebeb, zahir-batının ayinesi İmam-ı Ali (Radiyallahu anhu)'dir. 


mii beyini 






Pali bütün peri m dö : üldüğü gibi pe dökülür. 


Mevlid-i Şerif'te: 





Pr (sallallahu a ie lem) olduğu iç / ) o muhabbet, o sevgi “banadır. (Yani 


Peygamberimizedir) 


Diğer bir Hadis-i şerif: 

Her kim bana abbet effi ise, o kimse Allah'ı sevdi, ona muhabbet etti. Her kim 
Allahu Teala'yı sevdi dad Kl Genhetir. € Envarü A 1k kin, rn 436) Çünkü 
ad e allah Te lar 

















) miş sayılmaz. Allah " ın silahına e için tw /r r'an'a Hadise ı ve 
tarif edilen talimata fam uyulması lazımdır. 





b- İmam-ı Ali (Radiyallahu anhu) 

Ali Resulullah'a Cenab-ı Hakk'ı kapı kılmıştır. Cenab-ı Hak kendi sırrı 
subhaniyesine Resü ünü, Resülüne İmam-ı Ali'yi, kapı kılmıştır. Ondan gayrı yerde yol 
yoktur. 








(Sure-i A'li İmran, Ayet 31) 

«Allahu Teala'yı seviyorsanız bana ittiba ediniz ki Allahu Teala'da sizi sevsin ve sizin 
için günahlarınızı yarlığasın.» 

Hazreti Peygamberi delil edinmeyen ve ondan olmadan Cenabı Hakk'a bilâ vasıta, yani 
vasıtasız yol bulurum diyen kafir olur. 








Ehl-i Sünnet itikadına göre Peygar 
hiç vasıtasız Allahu Teala'ya vasıl olurum di; 


berimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'e vasıl olmadan 
kafir olur. 





c- Pir'i Tarikat Abdulkadir Geylani: 
Piri tarikat Seyyidina Abdulkadir mii Efendimizdir. Ali (Radiyallahu anhu)'nin 
ilmini bulup Ali (Radiyallahu anhu)'yi u aleyhi vesellem)'a fark etmek için 
evladına intisab etmedikçe bulunamaz. Cezbe- -i ilahi âli budur. 














eli kemâl 





Hadis-i Şerif: 


ondadır.» 





Ye ni Rabbime yemin tedi ki, elim müridimin başı üzerinden gitmez demiştir. 
(Müzekki'n- Nüfus, Sayfa: 436) 
«Hazihi gademeni ala ragabeti külli veli 


ullah> 
ündedir.» (Abdulkadir Geylâni'nin Menkıbeleri, 














demiştir. Evladı Resule bu keramet azdır. 


d- Pirlerin halifesi Şeyhler: 









ahu aleyhi vesellem) ara ii p il 
yi Biinik a Pir  Abdu | 





Hadisi Nebi (Sallallak 
ayd rn 


Hadis-i Şerif: 
Ben ilmin şehriyim Ali dry » un i 


84-85) 


DÖRDÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Üçüncü Sıra: 
Zikrin mahalleri 


a- Lisan: 
Dilde olan şudur: İnsan zikre devam edip çalışmaya başladığında zikir dilde olur. O 
zaman dil güzel güzel nazımlar ile beyitler söyler, dil durmak istemez, daima Allah'ı 
zikretmek ve onunla daima çalışmak ister. Gönülde bir sevinç uyanır. Zikirde titrer, çoşar. 


b- Kalbde: 
Kalbde olan zikir şudur: Dilden zikir kalbe nakil eder, kalb çalışa çalışa öyle bir hale 
gelir ki saat gibi çalışır. 
Zikir kalbinde zuhur eder, onu ehli olanlar bilir, kalbte o zikir devama gelir, amma 
asla kararı kalmaz. Ateş düşer, yanar, tutuşur kalbde çok alametler olur. 


c- < e Ger 






Bia, e eni pi cümlesinin zikrini işitir. 


d- Lub de: 


Sağ eğe kemiklerinin tükendiği bittiği avbe: eği 
zaman cümle mevcudatın sırrı açılır. O zaman lüb'be geçer. Zikir sedası hareketi lüb'den 








zuhur eder. Orada kemâl buluncaya kadar devam eder. Kemâl bulunca ilm-i ledün kapıları 
açılır. 





Ehadis, Hadis pi 4930; M lee, sr 546) 


DÖRDÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Dördüncü Sıra: 
Kur'an-ı Kerim'de tuba gibidir. 


a- Aslı kökü Resulullah" tır: 
Kur'an'ın Resulullah'tan olması şudur: 
Muhammed. < enik (Sallallahu Teala aleyhi vesellem) Efendimizi 
iin as api yendi gön ilden 






rule, pi an ın büyük muci eek, Bai an ekl ği ii onun eğe ii 7 ii 
c- Tabiin budaklarıdır: 

Eshabı Resule yetişip onlardan Kur'an ilmi, Hadis-i şerifler öğrenip kalblerini nuru 
Muhammediye ile zinetlendirenlerdir. Eshab-ı Resulullah'ın kalbinden onların kalblerine budak 
budak ayrılarak gelmiştir. Kur'an-ı Kerim mucizatı Nebi (Aleyhis-selam)'dır. Ümmetinin 
Kur'an okuyup amel eden zatlardan, peygamberin mucizatından kuvvet alarak çok büyük 
kerametler zuhur eder. 









d- Ümmetler yaprakları gibidir: 

Bir ağacın başındaki yaprakları ve çiçekleri en sonra gelir, meyvesinin, tadı sonunda 
çıkar. Ağacın kök ılullah, dalları ashablar, budakları tabiin, yaprakları, 
çiçekleri, mey ne Kuvvet kökten eee Bir ağacın kökü sağlam olur ise, meyvesi 
malumdur. Onun gibi peygamberi , sağlam bir ümmetten ne zuhur etmez. Peygamberin 
ümmetinden zuhur kle şanıdır, Kur" an'ı nemasinca Allah ve Peygamber beraberdir. Kur'an 
mahluk değildir, el'an yine ondandır. 













- 


DÖRDÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Beşinci Sıra: 
En makbul namazlar 


a- Salât-ı Fiili: 
Yani aşikaresiınde namazı yatar, kalkar kılar, amma kalbinde huzur bulamaz. Buna 
salât-i id derler. Namaz kılıyor amma kendine bir tesiri yoktur zahirde namazdadır. 
Salâf-. - Namaz kılarken Allah'ı düşünür, huzur tutturamaz. Kalbi, gönlü daima 
dünya içinde öyle kılar. 








b- Salât-ı Şuhudi: 
Namazda huzur bulur. Bir feyiz, bir câzibe, cezbe elde edemez; amma Hakkı hazır 
bilerek edi Huzur ile ni e ME bir ei Bi fey atamaz. 






gönlünde m ci ce 
olmaz. 


c- Salât-ı Hakiki: 
çi cezbe, ke ka i ilahi, m ei gtarak ve deği ile kılar. Namazda türlü 
ar Zul ât-ı hakiki derler. 








içli. peni c 
özü Hak ile olur. Salât- -i “dâim 
Salât-ı Dâim: Namazdaki aşk, feyiz, hal, huzur hiç kendinden gitmez. 


yayi slseşi S üni Kani 





DÖRDÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Altıncı Sıra: 
Adablardır: 


a- Adab-ı Hak: 
Hakkı her halde hazır ve nazır işitir, bilir. Daima edeb ile oturur, edeb ile kalkar, 
edeb ile davranır. 


Edeb bir taç imiş nuru hüdadan 
Giyin, ol tacı emin ol her belâdan. 


Edeb ile söyleyip, edeb ile yürür. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhis-selam'a namaza 
giderken hizmetçi evine mi gidersin? dedi. 


b- Adabı Resul: 
Adab-ı Resul; sünnetlerine sıkı sarılıp ayrılmayıp, güneş gibi üzerine doğmuş, üstünde 
bilip, utanıp edeble huzur eder. Feyzi Muhammediye her zaman geliyor deyip gafil olmaz. 


c- Adab-ı Pir, tarikat: 
mani ssl Bü, deni zaman 





eli başının baliğ ii di pi Poe i e 





şeyhini im ei, bilip, | İka zaman (bei görüyor gre iş a ek etmeli, 
Adaba muhalif söz ve işte olmamalıdır. 


DÖRDÜNCÜ YEDİ DÖRTLER- Yedinci Sıra: 
Nişanlarıdır: 


a- Kafirler: 
Kafirler dörttür. 





eder. 





b- Aşıklar: 
Aşıkın Vi ni üç 
2- | mmü 
3-| Belâya s ii eder. 






Sadık dostun nişanı üçtür: 
1- Malını malından, 
2- Irzını ırzı 
3- Canını canından ileri atar. 








Dostunun yoluna halim, af sahibi nişanı üçtür. 
1- Kendinden kesileni, yanına gelmiyeni, ziyaret eder. 
2- Kendinin işini bitirmiyenin, işini bitirir. 









ek eği biri | iri gi ir. Kel ein 





m 















pal Şir 


d- Dervişler: 


Has dervişin alameti nişanı üçtür. Ya ağlaması ciddi olur, ya da muhabbetlerle 
muhabbet eyler. Cezbe, ya da sevgisi ciddi olup, cezbe-i aşka, cezbe-i rahmaniye ile 
cezbelenir. 





BİRİNCİ YEDİ BEŞLER: 





(İcad-ı Alemler) 
İmam-ı Ali (Radiyallahu anhu) «Ene noktatin Tahtel B» dediği (B) tayini evvel, (T) 
tayini sani, (S) subutu âlem, üç nokta üçüne işarettir. 








Birinci 
Sıra 


İkinci 
Sıra 
Alemlerin 
nurunun 
rengi. 


Üçüncü 
Sıra Ta 
sarruflar 
ile idrak. 


Dördüncü 
Sıra 
Cenab-ı 
Hakkın 
sınamasıde 
nemesi 


Beşinci 
Sıra 


Altıncı 
Sıra 
Hikmete 
karşı 
lazımlara 
dikkat. 


Yedinci 
Sıra Şu 
alemin 
misali 
karpuza 
benzer. 





(a) 


Şuunatı 
İlahiyye 


Nuru ilahi 
Beyaz 
(Dürrü 
Beyza) 


İrfan ile 
idrak 


Minel havf 
(korku ile) 


Alemi 
ervahta 


Sabır; 
belâya, 
kazaya 
karşı. 


Çekirdek 
içinde 
beyaz 
dürrü 
beyza. 





(b) 


Nefsi 
Rahmani 
Sıfatı 


Nuru 
Siyah 
(Sevadı 
Azam) 


Aklın 
tasarrufu 


Vel-Cüi 
(açlık ile) 


İki El 


Umura, 
tevekküle 
karşı. 


Çekirdek 
dışı karası 
Sevad-ı 
Azam. 





(c) 


Tayini 
evvel 
zuhuratı 
Muhamme 
diye 


Nuru Yeşil 
(Alemi 
Ceberut) 


Ruhun 
tasarrufu 


Ve naksin 
minel 
emval (mal 
ile) 


RahmaniŞ 
eytani 


Havfullaha 
emniyete 
karşı. 


Karpuz 
kırmızısı 
hakikat. 





(d) 


Tayini 
sanı 
sıfatıdır. 


Nuru Sarı 
(Alem-i 
Melekut) 


Kalbin 
tasarrufu 


Vel enfüsi 
(can ile) 


Nur ile 
Zulumat 


Sahavete, 
Pahile 
karşı 


Karpuz 
beyazı 
tarikat. 





(e) 


Tayini 
Alem 
Zahiri. 


Nuru 
sarı- 
Kırmızı 
(Alem-i 
Nasut) 


Nefsin 
tasarrufu 


Vessemar 
at (ekin 
ile) 


Nü'min ile 
Kafir 


Sıtkı 
yalana 
karşı. 


Karpuz 
dışının 
yeşili 

şeriat. 








BİRİNCİ YEDİ BEŞLER- Birinci Sıra: 


a- Şuunatı İlahiye: 





“Al ahu Teala per ve yerin nurudur.” 

Cenab-ı Hak kendinden gayri hiç bir şey yok iken alemleri yaratmak diledi. Buna 
şuunatı ilahiye derler. Yani murad etti. Yalnız kendi nurunu eyledi. Yerlerin ve göklerin nuru 
Allahu Teala'dır. Gayri yoktur, gayride olmaz. 


b- Nefsi Rahmani sıfatı: 
Nefsi alem rahmani, rahman sıfatı, rahman ismidir. 


(Sure-i Taha, Ayet 5) 
“O rahman olan zattır ki arş üzerine hakim olmuştur.” 






Batını ek kukikafı Muh 
Bundan zuhur etmiştir. Cümle me ahlu 
indendir. Cümle meyvalar, yeri secil Hümelerder ii ie pe hellim bir 
isme mazhardır. 











ayini evvel zuhuratı Muhammediye: 
Tayini alem zatıdır zuhuratı Muhammediyedir. 


(Sure-i Rahman, Ayet 3-4) 
İnsanı halk eyledi, alemi beyan eyledi. 


Hadis-i Şerif: 
Ben insanın sırrıyım benim sırrım insandadır. (Marifetname, Sayfa: 1004, benzeri) 
İnsanı kamil zuhuratı Muhammediyyedir. Tayini evvel budur 


d- Tayini sani sıfatıdır: 
Tayini alem sıfatıdır. 


(Sure-i Ali İmran, Ayet 190) 

Yani “Gökleri, yerleri halk eyledi, sıfatlar manalarının melekutün cümlesini halk 
olunmasıdır.” 

«Melekutü semavatı vel ard dediği» cümle manalar ervahların cümlesinin alemidir. 


e- Tayini alem zahiridir: 

Bu zahirde gördi 

insanlar, ydi 
Kafirlerin bildiği 










BİRİNCİ YEDİ BEŞLER- İkinci Sıra: 
"in nurunun rengi) 





vu İlahi beyaz (Dürrü beyza) 
İlahi Dürrü beyza, nur sefid nuru zatiye derler. 








Nuru 





Kendinden gayri yok iken nefsi rahmani ile insani kâmil tayinini gösterdi. Cabir 
(Radiyallahu anhu): 

- Resulullahtan en evvel ne yaratıldığını sordum? O: 

- Peygamberiyin nurunu, kendi nurundan yaratmıştır, dedi. Makam-ı kurbedir. 





b- Nuru Siyah (Sevad-ı Azam): 
Alemi lahut, nuru 
Muhammediyedir. Esmalarının sı 


, sevadı azam derler. Sıfatır-Rahman, hakikatı 
fatı v ve farkı Muhammediyedir. 








Hadis-i Şerif; 

«Seven kişi sevdiğini kendi sıfatında maivetma diye kendi zatında isbat edemez.» 

Makamı haydır. Nuru Muhammed (Salla Teala aleyhi vesellem) her makamda oniki 
bin sene kalmıştır. Her makamda dör dun il olarak bir kısmı, nuru Muhammediye 
(Sallallahu aleyhi vesellem)'dir. 









c- Hr hi eğri Ceberut): 
şildir. Makamı havftır, Alem-i Ervahtır ruh alemidir. Her 

ca kalb eski haline varır. Alemleri geçe geçe 

geldiği gibi, eski aslını bulur. Bu yol insanın batınıdır. 












d- Nuru Sarı (Alem-i meleküt): 

Makamı recadır. İnsanın hayali, manası ve misali rüya âlemidir. Hayalinde, 

içerisinde, gönlündeki sırlarıdır. Buna melekut derler. Kesafeti zulmaniye derler. İçerdeki 
karanlıktır. Nuru sarı kırmızıdır. 





e- Nuru Sarı-Kırmızı (Alem-i Nasut): 
Alemi Nasut; makamı ilahiye nuru kırmızıdır. Boz rengine meyyaldır. Nefis yel 
a melekut > i emmare Ödüm ameli nini tu al 


oy a perili ir 
arı vi kut, beşinci nuru kırn 
çin misli yok. Cabir (Radiyallahu 





be rü Beyza Allah'ın zatına ait onun 
Hazretleri: 
- > Glee e emel eöükeyeri Ten ydi ibni vii abay 








BİRİNCİ YEDİ BEŞLER- Üçüncü Sıra: 
Tasarruflar ile idrak: 


a- İrfan ile idrak: 


Bu makamı gurbe, irfan, idrak ile olur. Mahf-i fena makamıdır. 


Hadis-i Şerif: 
“Fani olun, sonra fani olun, sonra fani olun.” 
İnsan mahf-i fena bulunca irfan ile Hakkı budur. İdrak eyler, bilir. 





b- Aklın makie 
Makamı | 






hakikatı Resule a e e mü'min' n'in 


kalbinde aklın nuru budur. Farkı e laa fark . 


Hadis-i Şerif: 
«Kim Ali'yi fark etti, beni fark etti. Kim beni fark etti, Allahu Teala'yı fark etti» 
dedi. 


c- Ruhun tasarrufu: 
ii kürsü, levhi 





kalem iü cenneti, cehennemi, semavatı bulur görür. Makamı 
ıreder, gezer. Bu makamlara kadar gider. Zahirde yani 
emi seyreder. 









d- Kalbin tasarrufu: 

Kalbin tasarrufu vücutdadır. Kalb vücudunda, bedende olan halları seyreder. Yani 

kalbin tasarrufu insanın kalb alemini bedende olan halları seyreder. Seyir tasarrufu 
kalbedir. Yani vücuttan kalbe ilga olanı bilir. 





e- Nefsin tasarrufu: 
Bu alemde olan işlerdir. Dünyada geçim ve ibadet işleri ile meşguldur. Haya eder ise 
kendini yaratanı bilip, gizli aşikare Allah'tan korkar, utanır. İbadet yolunu ve helal kazanç 
yollarını düşünür. Haya etmez ise havaya tabi olur, taptığı hevası olur, maazallah. 


BİRİNCİ YEDİ BEŞLER- Dördüncü Sıra: 
Cenab-ı Hakkın sınaması denemesi 





(Sure-i Bakara, Ayet 155) 





pr He biraz korku ile, açlık ile, mallardan, canlardan, 
mahsulattan biraz eksiklik ile imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele.” 

Allah kulunu imtihan eder. Kula haddini kararını bildirmek için bir korkuya düşürür 
kulun derecesi yükseldiğinde kul Haktan büyül r. 
bulunduğu makama göre ne yapar, kulun ne olduğunu zaten bilir. Lakin kula haddini bildirir. 








(Bakara Suresi, Ayet 155) 


b- (Vel Cui) Bir açlık ile: 
“Bir m ile sınar, “imtihan e Tevekkülü 














pm Mini  . “dün 
yüzde doksanı aldandılar. Vaadi | 
ona belâlar, korkular verdi. Cümle belâl 
didarını verdi. 


Keiymiri o ee ona ie sir, e ce 
takkın muhabbetinden onlara muhabbetleri döndü. 
ar, yüzde doksanı belâ'dan korktu kaldı, lin ona 





(Sure-i Bakara, Ayet 155) 


c- öd naksın minel emval: Mal ile 

alı noksan ile sına tihan eder.” Allah mal 
dad. geçer mi? Allah için malından geçmek | 
eli cömertliğe açılıverir. 










(Bakara Suresi, Ayet 155) 


d- Vel Enfüsi; Can ile: i 
Can korkusu ile kulu sınar. İmtihan eder. Kendi nefsinden korkar, yani Hak yolunda 
bulunduğu | in helak olma korkularını zuhur ettirir. Amma kendi korkmasın 


hiç arkası yoktur. 





(Sure-i Bakara, Ayet 155) 


e- (Ves-Semarat) ekin ile: 
Ekin, meyvalar, bağ, bahçeler ile Merih eder. Ekinleri noksan eder, hasılatına ziyan 
verir. Lâkin gayı yerden, nice | verecektir. Cümlesi zahirde bir korkudur. Amma hiç 
arkası yoktur. Kulun korktuğu gibi olmaz. Bilmeyen mahrum kalır. 









BİRİNCİ YEDİ BEŞLER- Beşinci Sıra: 


b- İnsan da iki çel 








irisi sol. Sağ eli ile tutulan işlerde hayır bereket vardır. Sol 
el taharet yani yıkamal . Sağ el ile yenen yemekte muhakkak nur olur. Sol elde 
muhakkak şeytan fesat a sağını-solunu bilip dikkat etmeli. Sol el ile rızık 
noksanlığı olur. 


c- Rahmani ile şeytani: 

Biri sağ, biri soldur. Nur sağda, zulmet solda, rahmani işaretler sağda, şeytani solda; 
hayır işler sağda işaret olur. Şer işler solda işaret olur. Bir insan, kendi sağını-solunu fark 
etmez ise ondan hayır beklememelidir. 











Rüyada, huzurda, rabıtada rahmani olan ses, işaret, hareket sağı 
Şeytani olanlar daima solda olur, soldan gelir. 





da, sağdan gelir. 





d- Nur ile Zulmet: 
Nur sağda, zulmet soldadır. Nefis solda, ruh sağdadır. Ruh hak rızasını ister. Nefis 
hevai yolunu ister. Hevayı bilmez ehl-i Hak sağa, müna ık sola dikkat. 









Allah bi er pi sahan, be Bı al Ken verdi: | 
- Ruh Allah'tan gel Kalb ruha göre zahirdir, basittir. Kalbi idare eden ruhtur. 
Ruh sağdadır. Ruh Allah'dan gelmedir. 


(Sure-i İsra, Ayet 85) 
"Ruh Rabb'ımın bir emridir.” Kalb bütün kuvveti ruhtan alıyor. Allah ruhu sağa, kalbi 
sola yerleştirmiş, ruh maneviyat, kalb zahirdir. 








(Sure-i Ven-nâziat, Ayet 40) 
Fakat kim ki Rabb'ının makamından korkmuş ve nefsini hevadan nehy etmiş ise. 


e- Mü'min ile Kâfir: 
Mü'min sağa, kafir sola dikkat ederler. Kafirlerin her dikkati soladır. Mü'minleri 
her dikkati sağadır. Eshab'ul Meş'eme soldur. Eshab'ul Meymene sağdır. (Sure-i 1 
Ayet 8-9) Bunu böyle bilip edebine dikkat eder. Zira edebtir. Bu yolda edeb hep tarikattır. 





n 






BİRİNCİ YEDİ BEŞLER- Altıncı Sıra: 
Hikmete karşı lazımlara dikkat 





- Sabır: (belâya, kazaya karşı) 
s e-i Bakara, Ayet 153) 
ve yok ki Allah'u Teala sabredenlerle beraberdir.” 
at muhakkak ı Teala kulun sadakatını sabır ile sınar. Her halde bir iş başa 
geldiğinde sabır etmek lâzımdır. Lâkin bu sabır öyle bir büyük şeydir ki; İnsan ne kadar 
sabırlı olsa o zamanda gafil olur. 











b- Tevekkül (umura karşı): 
(Sure-i Talak, Ayet 3) 

«Her kim Allah'a tevekkül ederse, o ona kâfidir.» 

Muhakkak Allahu Teala kulunu rızık, ev geçimi, ev işleri ile yahut her bir işte Allah'ı 
vekil eder mi, etmez mi? diye sınar. Kul kendi işi eline alıp kendi çabalar mı? diye kulun 
haddini kendine bildirir. Mutmainne de tevekkül, kemâl bulur. Allah'a bile tevekkül eder. 











Tevekkül A si 'adır. 






Her şe Allah'ın yapmasına havale eder. Esas bu da hakiki 
-selam di Öanlei siye an sesi aci, sig ağa; Ji 






ir. Sen sabır yaptıkça bu ri iie dedi. Eyyüb 
r için sabırsızlandı, slına stalığa (o Tahammül 








in Arabi Hazretleri zindandaydı. Zindandayken kendisine soru sormaya geldiler. 
Onlara cennetten yeme | Kendisi her günkü yemeğini yani darı ekmeği yedi. 
Zindandan kaçmak için Allahu Teala kendisine selahiyet verdi. Ama kaç diye emr etmezse 











v  . İsi A ah", 'n ndir liği selahiyeti kullanmıyor. Allahu Teala'nın 





mal vi ileriye Cel 
kaldı. Bu hisüste mevlid-i Nebevi'de: 


Ger geçem bir zerre denlu ileri 
Yanaram baştan ayağa ey ulu 


dedi. Geçemedi. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) için yanma mühim değildi. 
Yine mevlid'de: 


Çün ezelden bana aşk oldu delil, 
Yanar isem yanayım ben ey Halil 


İbrahim (Aleyhis-selam) (Sure-i Enbiya, Ayet 69; Sure-i Saffat, ayet 97-98)'de 
Nemrud tarafında, kle si f di. nite ii 'ken Cebrail nt selam) geldi: 










-Aşıkih, pa 71- 72; Delail-i Pre Şerhi 


yalvardığı gibi çi li. Cebrail | 
0 Sallallahu. aleyhi 





edi 





erime e ve Allahı Teala peer giri 
sel gili ri razı mi sl son A ça in ğ 


kke De ni e 344; pm jİ 
ayfa: 86-87; Sahih-i Buhari Te 


ilem)'de çok güç deme idi, ii 

na rıza göstermedi. İşte bunlar Allahu 
Teala" 'ya tevekkül demek: Ben aradan 
Tir.  Bunlarınki ise pd 'n 1 emrini i Cebrail 










isimdi ve dd i zatların Ki gibi olursa Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in 






Bizi eriği bir yere Gree Allahi Teala'? çi e 
(aleyhis-selam): 
- iii sadi, İyi 


















İşi e bu lar rın Jevekkü çi h bip aleağiidah yapıyorlar. Allah bize de böyle 
Tevekkül etmek nasib etsin. (Amin) 





c- (Havfullaha) emniyete karşı. 


(Sure-i Rahman, Ayet 46) 
“Ve Rabb'inin makamından korkan kimse için iki cennet vardır.” 


Hadis-i Şerif: 

«Hikmetin başı Allah korkusudur.» (İrşad, Cild 1, Sayfa: 227; İhya'u Ulumi'd-Din, 
Cild 4, Hadis No: 202, Sayfa: 297) 

Muhakkak insanlar kendi nefsinin 






Cömertlik, Sakir süli 





<e faziletinin nişanı . 


Hadis-i Şerif: 
Pahil cennete girmez, zahit olsa da, cömert cennete girer fasık ise de. 


Cömertlik sadaka değil. lazım geldiği yere esirgemeden vermektir. Sadaka borçtur. 


Adak, zekat, fitre, sadaka yalana karşıdır. 





olunca Allah'ın dash e oluyor. Allah ales kötü amelleri terk eli, iyi kimse sö ge 


e- (Sıdkı) Yalana karşı: 
Hadis-i Şerif: 
Sıddık £ Sagi sö ' mek, iyaybek Mo, lie öğeyi ali ei Yani 





BİRİNCİ YEDİ BEŞLER- Yedinci Sıra: 
Şu alemin misali karpuza benzer. 


a- Çekirdek içindeki beyaz (Dürrü Beyza): 


Karpuzun içindeki beyaz dürrü beyzaya HUSANİIR, derin şu alemler iğ Rar'piea temsil 
edilir ise, çekirdeğin içindeki beyazı birin m r 
insanın aradığı kendi içerisindedir. Her şeyin eri inim yürür. 






b- Çekirdek Karası (Sevadı Azam): 
Nur rengi siyahtır. Kar 
karadır. Bu alemlerin insanın kendi | 








içi İkinci alem nuru 


Hadis-i Şerif 








yeşildir. Kabuk içerisini himaye ali ği gib kel sürahi eriği 





d- Karpuz beyazı (Tarikat): 
T ikatın içeri yoludur. İnsanın içerisine aittir. Dışarı ile alakası yoktur. 
ünürse hemen çürür. 






surudur. Bu görül 
Kapan ğer ilini 





bir ri olur. 


Hadis-i Şerif: 


a Mi. en az otuzbeş 
Teala. 





Dük ü si inse vini iyisi bni Sagim ortasındaki siyah çekirdeğin 








i Ya Rabbil Ben vo bali Kabe'nin taşını, Toprağını değil, maneviyatını ziyarete 


tatlıdır, sı 
gibi zor d 


uğu gibi yenmesi zor, şerk 
sulu olduğu gibi nisbeten ko 
beyazı, kırmızıyı, siyal 


1Mızın hepsi . “Cümle ni başı şeria 
Meri an ve me havası v 





olur. 
ri a ni Z in kemâl yy Fiy P 
dişi ağn ven MAC ol abiyi ri deldirme. Şeria af Pele ai pe” seriarı 








Şeriattır cümle işlerin başı, 
Şeriatsız tarikat şe tan 5 






di ipa UZ 


Karpuz tarlasının imarı ifikattır. Bir dervişte itikad yanlış olursa, tarlaya karpuz 
7 lied Kesi of laiayi vel olur. İfikad ili iii yaptığı Mae, amel dibi 








sin. Tam Çe kadar ül 
miz Tarikat 


7 


A ık aran olursun. Zehirli ot dediği 
Penn o zaman Allah'ı ın gadabını kazanırsın, zındık olursun. 








year sir yy zg 
, ihürler onlara SÖZ, adr bağrşiliimeği » 


Haktan ayan bir nesne yok 





lere pünhan imiş. 


dediği budur. Bu kadar uzatmamdaki gayem sende iyi oku, iyi düşün, iyi anla, iyi bil 
küçümseme. 


İKİNCİ YEDİ BEŞLER: Halis Kullar 











Birinci 
Sıra 
Muhbitiynl 
er, 
muhlisler 
nişanı 


İkinci 

Sıra 
İbadetçile 
r 


Üçüncü 
Sıra 
Kalbin 
ilaçları 
devası 


Dördüncü 
Sıra 
Mühim 
devam 
lazım. 


Beşinci 
Sıra Yere 
inen 
melekler 


Altıncı 
Sıra 
İtikadlar 
Mezhebler 


Yedinci 
sıra 
Dünyada 
usuller 





(a) 


Kalbleri 
Allah 
zikrinden 
cila bulur. 


İbadetlerd 
e olan 
zahmetler 
e sabır 


Salihler 
meclisinde 
olmak. 


Abdeste 
Devam. 


Cum'a ve 
gayri 
makbul 
günlerde 
Kâ'be'ye 
iner. 


Ehl-i 
sünnet Vel 
Cemaat 
Mezhebi 
Sünneti 


Maişeti 
geçim 
Usulü 





(b) 


Üzerlerine 
gelen 
belâya 
sabır 
eder. 


İbadete 
sadık, 
doğru 
olmak. 


Kur'an 
okunan 
yerde 
bulunmak 
ve 
okumak. 


Sukuta 
devam. 


Medine'ye 
iner. 


Cebriye 
Mezhebi 
(İtikad-ı 
dalâlet) 


İbadet 
usülü 
evveli var 
sonu var 





(c) 


Namazları 
na kaim 
olurlar. 


İbadette 
kalbini 
kandırmak 


Karnını 
haramdan 
saklamak 


Tefekküre 
devam 


Kudüs'ü 
Şerif'e 


iner. 


Kaderiye 
Mezhebi 
(İtikadı 
dalâlet) 


Kafirin 
küfrünün 
evveli var 
sonu var. 





(d) 


Rızklarınd 
an Allah 
için 
fukaraya 
verirler. 


Allah için 
malından 
yedirmek. 


Gece 
namaz 
kılmak. 


Paklığa 
devam 


Alış-veriş 
mahalline 
iner. 


Hululiye 
Mezhebi 
(İtikad-ı 
dalâlet) 


Halk ile 
usul var. 





(e) 


Allah'a 
teslim 
olurlar. 


Seher vak 
tinde 
istiğfar 
tövbe 
etmek. 


Sabah 
namazında 
yalvarmak 


Şeriata 
devam. 


Mü'minleri 
n 
mezarların 
a iner. 


Rafazı 
Mezhebi 
(İtikad-ı 
dalâlet) 


Nal ile 
usul var. 





Muhbitinler, Muhlisler nişanı Allah'ın halis kulları. 





yök re-i ri 







tlik, kamet, NE şe, vakar her işler 
ı 1'ın muhabbetlerinder 
"ini hor zayıf etmişlerdir. öne r münafıklara 7. hiddet ve e şiddet ederler. Allah için 
e kendini zayıf bük Allah için onlara müjde eyle. Nem var ise onlar içindir. 
arın nişanı şudur: 





sf 


öl Hac, Ayet 35) 
“Onlar Allah'ı zikir ettikleri vakitde kalbleri ürperir, Allah'ın zikrinde iken kendilerini 
tutamazlar.” Sıtma tutan adam gibi kalblerinin hareketinden kendilerini tutamazlar onlara 








İKİNCİ YEDİ BEŞLER- Birinci Sıra: 
Muhbitiynler, Muhlisler nişanı. 


a- Kalbleri Allah zikrinde cilâ imdi 






T 


Allah'ı zikrettikleri tam cila alır. Yani kalb öyle bir parlar ki ateşe basılmış 
gibi olur. Vücuda bir zelzele düşer. İnsanı harekete geçirir. 


(Sure-i Nur, Ayet 35) 
«Kandil sanki bir incimsi yıldızdır. Şarkı garbı olmayan mübarek bir zeytin ağacından 












(Ziya verir ister ki ateş dokunmasın) demektir. Ateş dokunmadan zeytini yanar. 


b- Üzerlerine gelen belâ'ya sabrederler: 
Allah zikrinden dolayı din için gelen belâlar ve musibetlere sabır eder. Din yolunda 
zahmet çeker yine dine yardımdan geri kalmaz. Allah için her felakete katlanır. İstikameti 
bozmaz. 


(Sure-i Ahkaf, Ayet 13) 


«Şüphe yok o kimseler ki Rabb'ımız Allah'tır dediler. Sonra istikamette bulundular. 
Artık onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzunda olmayacaklardır.» 





c- Namazlarına kaim olurlar. 

(Sure-i Nisa, Ayet 162) 

“O kullar namazınlarına kaim, dei and 

Bir kimse namazına hor baks. 
fehmeden (anlayan) şeriatı ondan yüksek bilir. 


si ei namazı devam üzere kılarlar.” 
li evliya olsa yalandır. Tarikatı 






d- Rızkı abi #ilah Mi fukaralara yedirir. 





ci de bu pm 
tarafına kalbi açılanın, eli cömert 


e 


e- Cânı 







den Allah'a teslim olurlar: 
Canı gönülde slim olmaktır. Olan bulur «Felehu 
olmayan bu devlete eremez. Ben Allah'a teslim oldum demekle değildir. 
elinden tövbe etmeden bu hallar ele geçmez. Hakk Teala Kur'an'da: 


nu» Allah'a teslim 
ir alimin bir kamilin 













-i Tövbe, Ayet 119) 
“Sadıklarla beraber olunuz.” 


İKİNCİ YEDİ BEŞLER- İkinci Sıra: 
İbadetçilerde: 


a- İbadette olan zahmetlere sabır. 

(Sure-i Ali İmran, Ayet 16-17) 

“Ey Rabb'imiz! Biz muhakkak iman ettik. Bizim günahlarımızı mağfiret buyur ve bizleri 
ateş anla koru, pi r. 
















Allah'ın Sini han, gece ve gündüz ln 
çalışır. 


b- İbadette sadık ve doğru olmak: 

mili ii doğruya sırf Allah rızası için ibadet etmek yani bazı kimseler var ki ibadet 
eder, Kur'an okur. Allah'a yalvardığında zor eder: Ya Rabbi şu şöyle olsun der. Allah'ım 
beni affet, azabından kurtar diye yalvarmalı imiş. Allah böyle diyor. 





c- İbadette kalbini kandıranlar odur ki: 
«Vel Ganitiyn> Allah'a kalbleri inanmış, ciddi olarak Allahu Teala'nın ibadetinin 
sonunda çok büyük devletlere nail olacağını iyice tasdik edip kalbini inandırmaktır. Allahu 
Teala kuluna her halde her zamanda yardım eder, sıkmaz. 








d- Allah için malından fukaralara yedirmek: 

Bir k mse ne kadar ibadet etse malından Allah yoluna sarf etmez ise mutlaka ibadeti 
ir. Allah'ı seven, Allah'a inanan, Allah yoluna can vermekten korkmaz. Allah'ın o malın 
yerine mal vereceğine inanmayan, Allah yoluna veremez. Cömert o malın yerine Allah'ın 
fazlası ile vereceğine inanır, verir. 















e- Seher vaktinde istiğfar tövbe ederler demek: 
Seher vaktinde rahmet kapıları açılır. Cenab-ı Hak kullarını seyreder görür, bilir. 
Günahına tövbe ile affı mağfiret isteyenlere verir. Seherde dilek kabul olur. 





(Sure-i A'li İmran, Ayet 17) 
«Onlar sabredicilerdir, sadıktırlar, ibadetlere müdavimdirler, infak edenlerdir. Seher 
vakitlerinde de istiğfarda bulunanlardır.» 
Ga halde e kimse bunların cümlesiyle amel etmeli ibadette sabı 








r, sadık ve kalbini 
olmazda birisi olur 












ise, pm Giy. Allah için ibadet kabulünün şartı bunlardır. 


İKİNCİ YEDİ BEŞLER- Üçüncü Sıra: 
Kalbin ilaçları devası: 


neclisinde olmak: 











2 alihiyn> İyi Salihler, 2 
yurmak, itü - ymm söy ai 







sözü ve va a 


b- Kur'an okumak ve okunan yerde bulunmak: 





Hadis-i Şerif: 
«Haramdan karnını saklamaktır.» 
Haram ki li ing bnde aka Bir iyileri tanesi ai Peabcli Misa duası kabul 






nurunu sör ndürür. po dei an ... 


d- Gece namaz kılmak: 
Hadisi Şerif: 
“Kalbin şifası gece namazındadır.” 





(Sure-i Mü'min'ün Ayet-1) 
«Muhakkak ki mü'minler felaha ermişlerdir.” Sure-i Mü 
tuhmelune kadar birinci rek'atta okursa 





U 





min'undan Ve aleyha 


(Sure - i Furkan, Ayet 61) 

«Gökte burçlar var eden Allah, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay 

yaratmıştır.” 
'den sonuna kadar ikinci rek'atta okursa o kimsenin kalbine hikmet nurları açılır. 

Kur'an'ın sırları ona ayan olur. 





e- Sabah namazında yalvarmak: 
-i ei : 








imdir. 
ihlail Batnı anil 





a lah'ı ım geri dikkat pedala biz le 





i ayırmasın. (Amin) 


İKİNCİ YEDİ BEŞLER- Dördüncü Sıra: 
Mühim devam lâzım. 





a- Abdesde devam: 





Abdestli insan şeytanın şerrinden kurtulur. Abdeste devam eden kalbi nurlu olur 
Abdest silahtır. Abdestsiz adamda feyiz olmaz. Abdestli iken feyiz kapıları açık olur. 
Abdestsiz olunca kesilir, gider. 









b- Sükuta devam: 
Diline sahib olmak, her belâ'ya insanı giriftar eyler, çok söyleyen mutlaka yalan 
katar, az söylemek, sukut etmek bir hazinedir. 





Hadis-i Şerif: 
«Kim sustu kurtuldu» demektir. Söylerse hakkı söylemeli. 


c- Tefekküre devam: 
Tefekkürün bir saati bin send 








n hayırlıdır © 


d- Pakliğe devam: 
Hadi: i 
Temizlik imanın yarısıdır. 

Allah ve peygamber temizi sever. Pak (temiz) olmayan pak'a kavuşamaz. Allah ve 
peygamber paktır. Nur olmayan nura kavuşamaz. Halisin nişanı paklıktır. 





e- Şeriata devam: 
Şeriat Allah'ın, peygamberin çok dikkatle emir ettiği şeylerdir. Ona hor bakan hor 
olur. Filan zat haramı helâl etmiş yani rakıyı suya ve yahut başkasına tebdil eylemiş 
Bunlar cahil halkın o büyük zatlara iftiralarıdır. Bir şeyi tebdil etmek Allah'ın di 
olur Allah'da onu habibine haram kılıp sonra başkalarına helâl etmez. Kur'an'a muhaliftir. 











İKİNCİ YEDİ BEŞLER- Beşinci Sıra: 
Yere inen melekler 


a- Cuma ve gayrı makbul günlerde Kabe'ye iner: 

Kabe'ye iner, nida eder çağırır. Allahu Teala'nın farz kıldığı emirlerini, yani haramı 
haram, helalı helal, emrini emir, nehyini nehyi bilmez ve tutmaz ise, Allahu Teala'nın 
dır. Allah'ın rahmetinden mahrumdur, der. Haram, helâl farz, vacib 
ları katiyyen tebdil etmez. 





b- Medine'ye iner: 
Medine-i Münevvereye iner, nida eder, çağırır. Her kim Resulullah'ın sünnetini 








tutmaz ise Resulullah'ı sevmiş değildir. Anın şefaatından mahrumdur der. Resulullah'ın 
sünnetini tebdil eden Resulullah'a muhalefet yani onun sözünü bozmuş olur. Bunu katiyyen 
Hakkın rızasında olan kimse yapmaz, büyüklük değildir, münafıklıktır. 








c- Kudüsü şerife iner: 

Kudüsü şerife iner, nida eder, çağırır. Her kim cümle peygamberlere ve onlara inen 
kitaplara inanmaz ise, onların şefaatından mahrumdur ve Allahu Teala'ya asidir, der. 
Peygamberlerin kitaplarının Hak olduğuna inanmak ve onlara muhabbet cümle müslümanlara 
farzdır. 











d- Mahalli alış veriş yerine iner: 





- Dünyadan bir kefen aldık, oda kimimizde var, kimimizde yoktur. Hasretimiz şudur: 
Mü'minler; Cuma ve bayram namazları ve günde beş vakit namaz kılarlar. Biz her ne 
kadar olsa da az yaptık. Dünyada olsak bizde kılsak derler. 


İKİNCİ YEDİ BEŞLER- Altıncı Sıra: 
İtikadlar, mezhebler 





a- Ehli sünnet vel Cemaat mezhebi sünneti. 
E ünnet mezhebi, itikatta mezhebimiz ehli sünnet vel cemaat mezhebidir. Bu da 
dört şeyledir: 








1- Kitap, 

2- Sünneti R 

3- İcma-i Ümmet, 
4- Kıyası Fukaha'dır. 













Kitabullah, ni 
Li yi 





berin sünneti, eli nes Ümmeti Muhammed'in kararı, kıyası 
ve İl yük küçük bununla olur, bundan ayrılan 


b- Cebriyye Mezhebi, (itikadı dalâlet) 
Cebi i, insan günah işlemeye mecburdur derler. İster istemez işleyecektir 









'e mezhebi 
derler. Çünkü ezelde levh-i mahfuzda yazılıdır. Takdir olmuştur derler. Bu şeytan 
mezhebidir. Şeytan böyle dedi. Günahı ben işledim dedi. Sen ezelden takdir böyledir dedin. 
Adem tövbe etti, kabul oldu. Benim olmadı deyince Adem (Aleyhis-selam): 





(Sure-i Araf, Ayet 23) 
“Ey Rabb'imiz! Biz kendi nefislerimize zulmettik. Eğer bizi affetmezsen ve merhamet 
etmezsen, elbette biz hüsrana uğrayanlardan oluruz.” 








c- Kaderiyye mezhebi, (İtikadı dalalet.) 

Kaderiye mezhebi cebriye'nin aksidir. İnsan günah işlemek, sevab işlemek kendi 
elindedir derler. Kaderiye dedikleri insanın kudreti var dedikleri için kaderiyye mezhebi 
derler. Bunlar insan ne dilerse yapar dedikleri içindir. Ehl-i dalâlettir, insana Allah, kuvvet, 
kudret verir ise insan yapar. Vermez ise yapamaz derler. 








d- Hululiyye Mezhebi, (İtikadı dalâlet.) 

Cenabı Hak her şeylerin içine girer derler. Mesela: Bir kul Hakka vasıl olunca Hâk 
ondadır der. Cümle mevcudatın hakikatı Haktır. H at ehli, hakikata vasıl olunca Hakk'a 
sıl olur, derler. Ona günah, sevab yoktur. Hakikatta Hak iledir derler. Amma hakikata 
erenler, Hakka vasıl olurlar, amma Hak her şeylerin hakikatıdır. İnsan mahluktur, Hakka 








arif olur, Hak olamaz. Çünkü insan halkıyyeti ile Hak'tan başkadır ve gayrıdır. Ruhda 
mahluktur. Halik ayrı mahluk ayrıdır. Cümle saydığımız onsekizbin alem hep mahluktur. 











e- Rafazi Mezhebi, eli dalâlet.) 

"ye çi eğim Hululiye gibi. Bunlarda insan Hak olur, 

li U e e, ies Ömer (Radiyallahu 

ş iken Hazreti 

silindi. Öyle ise bunlar 

dirler , kei Ehl-i s sü peiii Allah ehir münezzehtir. Kul 
Hakk'ı ii ve kendisi de Hakk'a vasıl olur. 








İKİNCİ vebi BEŞLER- Yedinci Sıra: 





dei 


a Kin ii ei var, sonu giydi 





zaman zikri 1Z ei onun ei çeki ir. Hocalar ii icazet vermesi b göni pie 
müridini icazetler. Dersi azalır. «Mines-Saadi bis-Saadetil ezel.» 








c- Kâfirin küfrünün: (evwveli var sonu var): 
Kafirin kü fasıkın fıskı devam ede ede bir hale varır ki küfür, fısk kemâl bulur. 
Öyle olur, tamam olur. O zaman Cenab-ı Hak şekavet mührü ile mühürler. «Men şakiye biş- 
şekave'ti ezel» 





(Sure-i Bakara, Ayet 7) 

«Kalblerini kara mühür ile mühürler hak olan doğru sözü işitemez.» 

Bunların ikiside erer. Bundan sonra tövbe kabul olmaz. Hem o kimse tövbe etmez, 
merduttur. 








d- Halk ile usul var: 

Halk ile usul haricidirler. İnsan tarihler okuyup halkın halinden haberdar olmalıdır. 
Halk içinde olan maceradan haberdar olmalı, kendinin ayağı altına kuyu kazanları bilmelidir. 
Halkın sakalına göre tarak vurmalıdır. Halkın evvelden beri adaletlerine muhalif işler 
yapmamalı. Yavaş yavaş şeriatı öğrenmelidir. 








e- Mal ile usul: 






i olur ise mala hor bakmamalı, olursa olmasın dememeli, 
! kendisi ve ehl-i ibadet olan kendisi bakmaktan saki hı. 
Lakin o işi; fena kadınla yoldaş olan kâmil 
sofu fena kadından nasıl sakınırsa, maldanda öyle sakınmalıdır. 





ÜÇÜNCÜ YEDİ BEŞLER: 











Birinci 
Sıra Pey 
gamberler 
sünneti 
Kafada 


İkinci 
Sıra 
Bedende 
olan 
sünnetler 


Üçüncü 
Sıra 
Zikrullah 
evratları 


Dördüncü 
Sıra 
Nafile 
Namazlar 


Beşinci 
Sıra 
Namazın 
mekruh 
vakitleri 


Altıncı 
Sıra 
Namaz 
vakitleri 


Yedinci 
Sıra 
Cemaatla 
kılınan 
namazlar 





(a) 


Başta 
Tıraş, saç 
sünneti 


Çocukları 
sünnet 
etmek 


Estağfirull 
ah el- 
aziym. 


İşrak 
Namazı 


Şafaktan 
gün doğana 
kadar 


Sabah 
namazı ve 
kılınması 


Cum'a 
Namazı 
Farzı 
Ayındır. 





(b) 


Ağıza su 
vermek 
sünneti 
misvak 


El 
Tırnağını 
kesmek 


Salavat-ı 


Şerife 


Kuşluk 
Namazı 
Dört 
Rek'at 


Gün 
doğduktan 
sonra 


Öğle 
Namazı 
kaza 
kılınır. 


Cenaze 
namazı 
Farz-ı 
kifaye. 





(c) 


Buruna su 
vermek 
sünneti. 


Ayak 
tırnağını 
kesmek. 


Tevhid (Lâ 
ilahe 
illallah) 


Salat-ı 
Evvabin 
Altı 
Rek'at 


Güneşin 
zeval 
vaktinde 


İkindi 
Namazı, 
Yolcu 
Namazı 


Bayram 
Namazı 
Vacib 





(d) 


Bıyık 
Kesmek 
sünneti 


Koltuk 
kılını 
kesmek 


Allah Allah 


Teheccüd 
Namazı 
Gece 
kılınır. On 
Rek'at 


İkindi 
Namazında 
n sonra 


Akşam 
Namazı 
Hudut ve 
sünnetleri 


Tesbih 
Namazı ve 
daha 
başkaları 





(e) 


Sakal Sünneti 


Kasık kılını 
gidermek 


Tesbih 

Sübhanallahi 

Velhamdülillahi. 
. ila ahir. 


Abdest Namazı 
İki Rek'attır. 


Güneş 
batarken. 


Yatsı Namazı 
sün netleri 
kazası 


Husuf - kusuf 
yağmur duası 
namazı. 





Gale Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) 


Hadis-i Şerif 
Sünnetimi kim tutarsa o ümmetimdir, Tutmaz ise ümmetim değildir. 














- Ya Resulullah! Sünnetin nedir? dediler. Sünnetim şunlardır: 
/ i akvali, vet-tarikatü efali, vel-hakikatü ehvali, ves- 








rifin geniş selini vii hir" ül slam çi imli mile 
n başı, 

ırikat şeytan işi. 

Tarikat ehlinde yok ise şeriat, 


Onun şeyhi şeytandır mutlak. 


vakit benimle: 





ÜÇÜNCÜ YEDİ BEŞLER- Birinci Sıra: 
Peygamberler sünneti kafada. 


a- Başta traş, saç sünneti: 
Başta sünnet, saçını traş yahut uzatmaktır. Asıl sünnet saçını uzatmaktır. Kulağını 
kad ğildir. 













su vermek sünneti, Misvak: 
e 1 m bal Kn vermektir. Üçten artık, eksik olursa abdestin mekruhu 
Hb eki Efendimiz Cebrail (Aleyhis-selam) bana farz 





c- Burnuna su vermek sünneti: 
Burnuna su vermek üçten ziyade veya eksik olmamalıdır. Misvağı unutmamalıdır. 


d- Bıyık Kesmek sünneti: 
Bıyıklarını dudakları kırmızısı gör 
ve bundan kısa kesmek caiz değildir. Du 
ise, o yemek mekruh olur, haramdır. 


D açılıncaya kadar kesmek sünnettir. Bundan uzun 
kları kırmızısı açık olmayıp yemekte ağza girer 





e- Sakal Sünneti: 
Sakalın en makbulu dudak kırmızısından aşağı bir kabze, yani bir tutam (dört 
bile rini ba yi ona A e be ii bigi > Ki ei m Ağ 





Mümkün olan ve sünnetçi bulunan yerlerde acele sünnet ettirmelidir. 


b- El Tırnağını kesmek: 
El tırnağı en çoğ onbeş günde bir kesmek lazımdır. Ewela sağ elinin küçük 
parmağından başlayıp sol eli K parmağında bitirmek sureti ile sağdan başlayıp solda 
bitirmiş olur. Daha başka tertipleri varsa da bu kolaydır. 














c- Ayak Tırnağını Kesmek: 
Ayak tırnağı sünnetleri gene böyledir. Tırnağını uzatıp kesmemek müşrikler adetidir, 





şeytan ığvalarıdır. Abdest aldığında ayağını çok dikkatli yıkamak lazımdır. Yoksa şeytana yol 
kalır. 


- 


Abdest alırken ayağınızı iyi yy kuru kalmasın. 










7 yatar. Tırnak altında kalan, şeyfa! 


yoldur. Oradan kalbe yol bulur. 


d- Koltuk kılını gidermek: 
Koltuk kılını gidermek sünnettir. En çoğu kırk gündür. Bunu geçerse haram olur. 15- 
20 günde bir olursa çok iyi olur. Hamam otu ilede olur, iyidir. Her ne ile olursa olsun. 


e- Kasık kılını gidermek: 
SiğIN traşı Mei ne ie e olursa bili gid 






üz kere yıkanan gibi olur. Bu tövbedir. 


Allahu Teala'dan af istemektir. Her kim şeriatın emirleriyle amel ederse: 






is-i Şerif: 
«Tevbe eden hiç günah işlemeyen gibi olur.» 


belasını def eder, mü il 
Peygamberin ismi an 





nuru bil Hadis" /S'in, mii ve musafa hanın nurunun rengi imi Kur'an nurunun rengi 
ayrıdlı 






Ümmi Sinan Hazretlerinin gözü görmüyor, okumuşluğu yoktu. İmtihan için geldiler, 





- Ayet dediler Hadis okudular. Hadis dediler Ayet okudular. Ümmi Sinan Hazretleri: 
- Ayete Ayet dedi. Hadise Hadis dedi. Yanlışların düzeltti. 
ın benzer arapça ayetmiş, Hadismiş gibi 













Nur. ik dim, Siz ne okursanız “ötesi yili mii 
ladis ise Hadis diyorum. Ayet nuru, Hadis nuru karışık çu 


Had isin karışımıdır. Hiç nur çıkmayınca ne ayet, ne Hadis olmadığın anladım dedi, 





1 bakı tipi Ayetse 








Hadis-i Şerif: 
<M setinden sakının çünkü onlar Allah'ın nuru ile bakarlar.» (Ramuzu'/- 
Ehadis, Hadis No: 136) 
Seyid Nizamoğlu şöyle der: 
Nurunla bir göz ver bana, 
Ol göz ile bakam sana, 
Seyreyledikçe her yana, 
Bildir bana mevlam seni. 

















Peygamberimizin İsmi v” zaman salavatı edi efil öy iii vard nil eri 


dai aha ee iel) ile > ( allallahu 


İh) yük dei ve fazileti e 





Selah Nariye va: 
sie eaği > o minel bili Mide GLLİMİNNE yağmuru yağdırırsın 
7 7mul ye 4444 defa okunur. 








Okuy. ların free düzgün ise yağmur mii yağar. 


c- Tevhid Lâ ilahe illallah 
Bu Cenab-ı Hakkın kalesidir. Her kim girer ise azabtan emin olur. 


Hadis-i Şerif: 
Kalbi nur ile dolduran, kalbte türlü hikmetler doğuran budur. Buna devam ile mutlak 
kul Allah'a yakın olur. Gönlünde ağaç gibi biter, dalı, budağı Arş-ı Alayı tutar. 


Hadis-i Kud5si'nin manası: 
â Ilahe illallah benim kalemdir. Her kim o kaleye gi n, 
devamlı Lâ ilahe illallah derse o benim kâlemde benim muhafazam altında olur. Her türlü 
kötülükten beri olur. 








(Sure-i Far, Ayet 10) 
Allah' izel sözler pe dalağın. Onları da >M 





d- 






Al lah A MEN 





| i / zer, kulun vücudunu, kalbini, pişirir 
gölüzidin Çiğ belleri isirir, nur verir, kalbi nur ile do 
ferşe kadar e m ii aliil aliye ali 


ırur. O nurun ziyası ile arşdan 
üne, kalbine (Allahu Teala nur 








sifa e olan ilm-i Hik 
dei bd 





e e 


mutmain 1 olmak istedi diği de pr Onlar pa e 





der eek ek o ilimleri o nurları bize 










hamdülillahi sonuna kadar): 

Sübha Vel ha ahi azime kadardır bunu her kim günde yüz kere okursa 
mette ondan nifbl olan, bundan ziyade okuyandır. Tesbih dedikleri budur. Bunda çok 
e vardır. Bunun feyzine hiç bir tesbih, zikir yetişemez. Bu dünya dolusu feyzin 


| aliyyil azim.» tesbihi | yüz ai re ii 
pi pe olabil k için yüzden fazla okuması >udur. 
feyzine hiç bir tesbih, hiç bir zikir yetişemez. Yer ie pd Alâ 'nın arasını Mi 
kadar feyzi nk 










Babam ona tesb 
e eid e 


| Hak aşıkları hep içinde Pei halı Şema ilen biri bir çeşit söylemiş. 


Seyyid NİZAMOĞLU: 





.. bilende ar si 


Açıklaması: Aşk, umman denizine benzer, umman denizinin sacli ine ine dibini 
bulursun, imdi a ye kenarını da bulursun. Amma aşk / /ma 





ÜÇÜNCÜ YEDİ BEŞLER- Dördüncü Sıra: 
Nafile Namazlar: 





a- Işrak namazı, iki rek'at: 
Vakti gün doğduktan 50 dakika sonradır. Gün doğduktan sonra iki saate kadar kılınır. 
Bundan sonra kuşluk diye kılar. Işrak namazı sonunda ışrak duası okunur. Sure-i Vakıa 
okunur. 








b- Kuşluk namazı, dört rek'at: 

Gün kızdıktan sonra öğle namazına yarım saat kalasıya kadar kılınır. Kazası var ise 

kamet eder. Kazaya niyet ile kılar. Bu zamanda yarım saat, bir saat kadar uyumak 
sünnettir ve iyidir. 


c- Selât-ı Evvabin namazı: 
Altı rek'attır. Akşam namazından sonra kılınır. İkide bir selâm ile kılınır. 
ii Gine evvel ai amllide bir ie a, bir Ayetel-Kürsü, beş Gulhuvallahu Ahad, ikir 
üç aye ni mafis-semavati vema ni ardı ve intübdü m mafi 








d- Teheccüd namazı: 





On veya on ikidir. Yatsı namazı kıldıktan sonra sabah yani şafak yeri ışıyıncaya 
kadar dörtte bir selam ile kılınır. Ehl-i tertip olan kimse gece kazârâ kılamaz ise kuşluk 
vaktinde kılar. Çok mühimdir, yani çok dikkat etmeli bu namazı kılmaya. 

Ehi-i tertib devamlı ara vermeden, namazı vakti vaktinde kılan kimsedir. 





- Abdest namazı: 
İki rek'attır. Cenab-ı Hak buyurmuş: 

- Bir kimsenin abdesti, gusülü bozulursa abdest almazsa, beni incitmiş olur. Abdest 
alsa namaz kılmasa, yine beni incitmiş olur. Namaz kılsa dua etmese, beni incitmiş olur. 
Bunları yapmış olup dua etse, duasını kabul etmez isem, bende onu incitmiş olurum. 
(Ramuzu'l-Ehadis, Hadis No: 3618, Benzeri.) 









a- Şafaktan güneş doğana kadar: 


Şafak yeri ağardıktan sonra Işrak namazı zamanına kadar nafile namaz kılınmaz. 
n sünnetinden başka, eğer kaza namazı kılacak olur ise şafakta sabah 
namazına kadar kılar. Güneşin doğması muhakkak uzak ise kaza kılar. 








eş doğduğundan sonra: 

i Ju muhakkak belli olursa kırk beş dakika yahut güneş bir mızrak, iki 
adam boyu öm kadar hiç bir namaz kılınmaz. Dünkü kazaya kalan sabah namazı bu 
günkü sabah namazının arkasından kılınmaz, evvel kılınır. 






b- Gü 





c- Güneşin Zeval vaktinde: 
Namaz ve ein tam ortaya gel sırada yarım saat Geaeğsii ii 


Masel en iki rek' ve cuma | 





selam) namazı çekmelik Cuma günü ezan okunur ikende olsa kılınır iraklağ) de a 


d- İkindi namazından sonra: 
Nafile namaz kılınmaz. Abdest namazı gibi daha başka nafile namazlar kılınmaz, 


amma kaza niyeti ile kılar. Güneş batmıya yakın olunca kılınmaz. Evrat, ezkar okumak çok 
makbuldür. Bu vakitte yüz kere salavatı şerife okumak iyidir. 


İkindiden akşama kadar güneş batmazdan evvel kaza kılabilir. Nafile kılınmaz 
batarken bir tek o günün ikindi namazının farzından başka hiç bir namaz kılınmaz. 








e- Güneş batarken: 
Akşam namazına kadar hiç bir namaz kılınmaz. İlla o günün ikindi namazı kalmış ise 
yalnız farzı o kılınır. 





İNCÜ YEDİ BEŞLER- Altıncı Sıra: 
haindir vakitleri 


a- Sabah Namazı ve kılınması: 
Sabah namazı şafak yeri ağardıktan güneş doğana kadardır. Güneş doğuncaya kadar 
kılamaz ise güneşten 45 dakika sonra kılar. Öğleden yarım saat evwvele kadar kılabilir. Bu 
kazaya kalan sabah namazını yarın ki sabah namazının arkasından kılamaz ve olamaz. 









b- Öğle Namazı Vakti: 
Güneş ortadan döndükten gölge iki boy olana kadar kılınır. Kazaya kalan namazlarını 
yukarı mekruh olmayan vakitlerin herhangi bir zamanında kılmak ister ise kılar. 


c- İkindi Namazı Vakti: 

Gölge iki boy olduktan sonra akşam namazı olmayıncaya kadar kılınır. iie yarım 
saat kalıncaya kadar sünnet kılınır ve kılmalıdır. Yolcu olan kimseye onsekiz sa 
gidecek olur ise. Dört rek'atlı farzları iki rek'at kılmalıdır. Tamamını kılmak caiz z değildir, 
sünnetleri de kılar. 














d- Akşam Namazı Vakti: 


Yatsıya kadar kılınır. Bir saat yarımda olur. Bir buçuktur. 
Seferi namaz: 
Yolcu namazı, kendi hududundan çıkınca seferi kılar hatta geri kendi hududuna 
gelinceye kadar seferi kılar. O dört rek'atlı farzları iki rek'at kılar. Sünneti sıkılmadan 
bırakmak olmaz. Gayet korkulu olur ise bırakır. 


e- Yatsı namazı vakti: 
Evwveli bir buçukta, iki 
namazının sünneti ile yatsı namazının sünneti evveli dört rek'atı kaza yerine kılınır. Ama 
revatip sünnetleri 12 rek'attır. Kazaya kılınn 
Revatip sünnetleri: iki rek'at sabahta, altı rek'at öğlede iki rek'at akşamda, iki 
rek'at yatsıdadır. 









ÜÇÜNCÜ YEDİ BEŞLER- Yedinci Sıra: 
Cemaatla kılınan namazlar 


- ekili ei 
özür De o. yv şer' i yeri ise gi “cama | namazı alin b üç eri ile 
kılınır. Asıl İlin elan hutbe okumaktır. Hutbe | , hutbeye ermeyen (yetişemeyen) 
Sünnetleri öğle namazı tertibinde kılmalı. Zühri ahiri kâmet ile 






MM. by 


b- Cenaze Namazı: 
Dört tekbir ile kılınır. 
Birinci tekbirde; Sübhaneke vecelle senaüke ile beraber okunur. 
İ tekbirde: Allahümme Salli ve barik, sonuna kadar okunur. 
Üçüncü tekbirde: Bilen duasını okur, bilmeyen Allahümme inna nestaiğnüke duasını 
okusa iyidir. 
İmama uyanlar Allah için namaza meyit için duaya uydum hazır olan imama derler. 





















c- Bayram Namazı: 
Nemi İli — ei çek attır, evvel emi taabl ili Krea yi oku 








r. İmam 









üncü i defe Alie Eibar pe elle ini bağlar. İr 
üre yi aman dirler, hind iliği edip 


varmadan üç tekbir alır. Ellerini bırakır. büdheim | pe Ebe para al gidek 
secde ile tamam eder. 


d- Tesbih Namazı: 

Nafiledir, amma (insanın) ümmeti Muhammedin defterinde buluni BN 
sevenin nişanı bunlardır. Defterinde nafile namaza itibar ederler. 
kılmayana korku vardır. Nafile sırf Allah'ı sevmektendir. Onun için üz 
hasene nini Kadini lazımdır. Kendi nie 










tesbihi ile kılınır. Daha başka na 





e- Husuf- Kusuf Namazı: 


Yağmur duası namazları güneş-ay tutulmasında yahut yağmur duasında yahut böyle 
bir şeyler için namaz iki rek'at cemaatla yahut ayrıca olur. İmam olan aşikar okumakta 
rivayetler çoktur. Malumya herkes kendi haline göre söyler. Bizce imam gündüz ise sessiz 
okumak daha iyidir. 


DÖRDÜNCÜ YEDİ BEŞLER: 








Birinci Sıra 
Peyg ve 
ashabına 
ibret. 


İkinci Sıra 
insana 
kıyamette 
sual. 


Üçüncü Sıra 
Dünyada dört 
halka ahirette 
bir. 


Dördüncü 
Sıra 
Mezhebler 
imamların 
ihtilafları 


Beşinci Sıra 
Dinin metaı, 
eşyası beştir. 


Altıncı Sıra 
Has 
müslümanın 
nişanı beştir. 


Yedinci Sıra 
İbadetin 
metaı eşyası 
beştir. 





(a) 


İnsanda 
Cevher Beş 


İlminden sual 
olunur. 


Ahirette 
Liva'ül Hamd 
Halkası 


İmamlar ehl-i 
sünnette 


Dinin kendisi 
güzel 
ahlaktır. 


Akrabaya 
gayretli olur. 


Kazancı 

Mahfı Fena 
ile 
Marifetullahtı 
r. 





(b) 


Başta namaz 
İslam'ın şartı 
beş. 


Malından sual 
olunur. 


Akşam 
yemeği 
halkası 


Felsefeler 
filozoflar 
sözü 


Dinin ziyneti 
yalanı terk 
etmektir. 


Hak yolunda 
şecaatlı olur. 


Sermayesi 
havf ile 
ricadır. 





(c) 


Havası hamse 
beş. 


İhtiyarlığında 
n sual olunur. 


Nikah Halkası 


Ulemâ-ı 
Muhakkikin ve 
Mütekellimin 


Dinin direği 
namazdır 


Dostluğu 
muhafaza 
eder. 


Muhafazası 
sabır 
istikamettir. 





(d) 


İnsanda baş, 
el, ayak beş. 


Gençliğinden 
sual olunur. 


Tevhid 
Halkası Lâ 
ilahe illallah 


Fırka-i Dâlle 
ihtilafları 


Tabibi yani 
doktoru 
ulemadır. 


Sözünde 
vaadinde 
mert durur. 


Nuru ihlas ile 
itikattır. 





(e) 


Muhammed 
Resulullah 
dört cihar-ı 
Yarı 


Nefsinden 
sual olunur. 


Namaz 
Halkası. 


Ehl-i Sünnete 
Vel-Cemaat 


Temeli 
temizlik ve 
verağdır. 


Din 
düşmanına 
karşı vakarlı 
olur. 


Temeli Takva 
ile 
tevekküldür. 





(Sure-i Haşr, Ayet-2) 


«Ey basiret sahipleri! İbret alın.» 





İbret alın demiştir. Bu beş hesablarına dikkat eyle, nazar edilsin. Bunlarda çok hisse 
vardır. Cenab-ı Allahu Teala bu beş üzerine neler halk etmiştir. Muhammed Rek 
(Sallallahu aleyhi vesellem) cihar-ı yarı ile beştir. Şu'unatı ilahiye ile mahlukatı beştir. 
nasut, melekut, ceber e iyi > sağ iyki Bu ne hikmet, bu ne kudret le 

a : “ma ileriki sir m ği, sile 













Peygamber ve ashabına ibret; 


a-  Mubomined Resule ve dört alani -1 beli ei 





ile bakar ise Allah'ı görmüş e ve. ” 


Allah'ın e içinde ibret alınmayacak hiç bir şey yoktur. Hepsi Allahu 
ığına ine delildir. Eğer herhangi bir şeyden ibret alamadı 






: 1 Ii, bizim ondaki ibreti anlayamadığımızdandır. Yunus 
Seri nin ibret e hakkında par mesi kasideleri vardır. 


c- İnsanda havası hamse beş: 
Beş haslat vardır: Biri görmek, biri işitmek, biri koklamak, biri mesyanı yani el 
ayak, dokununca, dokunanın ne olduğunu bilmek; biri de ağızda lezzet, tatmak, bunları bilen 
nereden geldiğini anlayan Allah'ı bilir. Bunlara tabiat diyenler için Veyil Cehennemi hazırdır. 





Seyid NİZAMOĞLU: 

ndeki kimdir gören 
6 ki kimdir duran 
Kimdir nefes alıp veren 
Hayretteyim hayretteyim. 





d- Başta namaz, İslamın şartı beş: 
Namaz kılmak, oruç tutmak, haç, zekat, kelime-i şehadet. İnsanda bunların birisi 
olmaz ise yukardakilerin birini bırakmış gibi olur. Bu beş tamam olmaz ise ibadet kabul 
olmaz. Birini inkar eden kafir olur. 





e- İnsanda cevher beş: 
Bir iman, iki akıl, üç haya, dört ruhu sultani, beş ruhu hayvani. İnsanı bu beş şeyle 
yaşatan Allah (Celle Celâli r bilip bu beşlerde ne hikmet olduğunu anlamalı, 
düşünmelidir. 






(Sure-i Bakara, Ayet 197) 


«Benden korkunuz ey akıl sahibleri, zikrullahı lübbe yetiştirenler.” 


le ai 702 vardır. Birisine ruhu sultani, diğerine de ruhu hayvani denir. 





pimi sonradan ike rüyada gördüğünü hek Binlerce km lik sile nürü 
veya hal, ayıkır veya uyanırsa bir anda burda olur. 





(Sure-i İsra, Ayet 85) 
'Ruh Rabb'ımın bir emridir.” Ne ben hakkı ile söyleyebilirim, ne de söylesem siz am 
anlayabilirsiniz demektir. 


DÖRDÜNCÜ YEDİ BEŞLER- İkirci Sıra: 
İnsana kıyamette sual. 





Sen bu ne Pi ne ile nipel Uyku ile mi, gaflet ile mi, gerekmez sözler ile mi, ne ile 
geçirdin ise? defterde hazırdır. Allah zikri ile, ibadetle ve Kuran okumak ile geçirmelidir. 





b- liğini pi ei kli 





pri ile emirle Bu dünyada iken gözünü açmalı ona göre yeğ 







c- işi ir  . ğini ne eg 





i. ir e ne re ek neyin vor pri rn. Ömür Bi 
ü boşa geçirenler sermayeyi harcayıp, açıkta aç, çıplak kalan kimseye 


d- Malından sual olunur: 
Sen Allahu Teala'nın sana verdiği malı hangi yerlere sarf ettin, sakladın mı yoksa? 


(Sure-i Hümeze, Ayet 1-2) 
«Arkadan çekiştiren, gözü ve kaşı ile eğlenen, bir malı toplamış, onu tekrar tekrar 
Mayayı adet elihenlerii e ha iel 








Onlar | r. Onlar la “kim ii eli cem elle” yani pes ii eler Ge iye 
yığarlar. Veyl cehennemi bunlar içindir. Bunlar fukaraya vermezler. 


e cem e ee İvi rini ye le zekaj, sadaka fukaraya 





e- İlminden sual olunur: 
en bu Mini “ia ın ei ile ğe ami ilin ei İdi bamya murad 





ündüh ei Gey İri pir 


Hadis-i Şerif: 

İbn-i Abbas (Radiyallahu anhu)'dan bu hadis-i şerifin manası şöyledir: 

okur, taleb eder. Onun üzerine tamahkârlık 
ın kullarına 


Alimler iki türlüdür; biri ilmini Allah içi 
yapmaz. O ilmini kazanç aleti etmez. Onu, dünyal 
öğretir. 

Bir alim de var ki; dünya malını kazanmak içi 
malına satar, onun üzerine tamah eder, bahiyl. 
onun ağzına ateşten gem vurur, kıyamet güni ei öbek le ele! iŞ 
olunuz ki bu filanın oğlu filandır. Allahu Teala kendine darı dünyada i gi verdi idi. lim eni 
malına harcadı. O malın üstüne tamah etti, bahillik etti, ye ) ır. 
Mahşer halkı al kadar ayrılmaz deyi buyurmuştur. a yi pu 434; 
Ramuzu'l-Ehâdis, Hadis No: 2701) 








ığa satmaz. Allah yolunda Alla 

















igilağii bi adli 





ge gelecek Ee e 
Hi kesilecek diy İ i. En kı di nn | 
dünya malına değişti, bunun bimdan başka suçu yoktan Gireceği 






vermiş olduğu ilmini 


DÖRDÜNCÜ YEDİ BEŞLER- Üçüncü Sıra: 
Dünyada dört halka, ahirette bir: 





a- Namaz Halkası: 


Beş vakitte, bayram ve cuma namazlarında, cümle mü'minler hep bir halka olurlar. 
Kâbe dünyanın ortasındadır. Yirmidört saatin her zamanında devam üzere müslümanlar 
halkadır. Bu halkaya girenler yarın mahşerde beşinci halka livaül hamd (Sancağı) altında ki 
halkada birleşir. 





Halkadır demek: Kabe * nin doğusunda kalanlar batıya, batısında olanlar doğuya, 
e inde and kuzeye, kuzeyinde keli pi ii secde ei haliyle bunlar bir halka 







Bu Pana 
“e” namazı 


yeyiniz dedi Sordular. Halayi zikirdir. dei Bir imi zikir balesi ei peri 
nereden geliyorsun denilse, cennet bahçesinden dese caizdir. 

c- Nikah Halkası: 

, ir. - Nikah, icab, kabul, tarafeynin rızası şarttır. Amma halka olup 









e a hamd sancağı altına giremez. Şahid, Vekil, Asil 
İmam-ı Azam mezhebi bunlar söylenmeli sünnet 





benim vi değildi dir. Ni “ilya” 'U e dü, cd 2 Hadis 15 No: : 75 wi 41) 


Hadis-i Şerif: 
«Evlenin, çoğalın, sizin çoğalmanızla sair ümmetlere karşı iftihar ederim> (İhya'u 
Ulumi'd-Dih, Cild 2, Hadis No: 74; Sayfa: 61) 





Hadis-i 1 Şerifi. 





çep özür ise böyle değil dir. 


«Zaruret zamanında mahzur olan şeyler yapılır.» (Mir'at-ı Kainat, Cild 1, Sayfa: 
523) 

Nikah şudur: İcab, kabul, tarafeynin rızası. 

1- Bu evlenenlere herkesin duyması, bir şeyler takılması, altın bilezik gibi. 
Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) çok fakir bir adam evleneceği zaman bir şeyler 





Allah'ın emri ile sana vardım geye iki de şahit olsa nikah HA a 1 maz. 
Yaşları küçük olursa analarının ve babalarının rızası olmadan olmaz. Çünkü Allah" ın emrinin 
şakası olmaz. 






bm şakası olmaz. 


d- Akşam Yemeği Halkası: 

Müslüman olan kimse akşam çoluk-çocuk yahut misafirler ile halka olur. Akşam 
yemeğinde böyle adet olmaz ise, o eve gelen misafir aç kalır. Müslüman olan bunu hesab 
edip Misafiri bekler, hazır bulunur ve misafire kolaylık için akşam yemeğinde halka olmayı 
adet eder. Misafiri bekler. 

) halilullahlığı Allah için misafire hürmette buldu. Kur'an-ı Kerim'de 
bu hususta infak ayetleri çoktur. 












e- Ahirette livaül hamd halkası: 
jı Resulün altında her kimse minberleri, kürsüleri üzerinde livaül hamd ortada 
olarak otururlar. Dört taraftan halka olur. Dünyada bu dört halkaya giren Ahirette livaül 


hamd altına girer. Burada girmez ise orada o halkaya giremez. Misafirine ikram etmeyen 
katiyyen buralara varamaz. 








Bu kasideyi Antakyalı Hali/ İNCECİK yazmıştı. Babam bu kasideyi çok beğendi. 
Kasidenin devamını Bilâl babam yazdı. 
Nebil rd n miras ümmeti, erine, 











büy yl koy ai irin. 
i firperve müjdeler olsun 





Misafir sahibi olsa Halil, 
Onu pek sevdi, o iii 'ül Celil, 








7 be kabuldür, 
ıem de Giri nn 


odur ki malın ; 
ipi hemde sevinir 












ii saye BİLAL-İ NADİR HZ, 


mi T-Ehadis, Hadi Ne: 1) 





adis, Hadis No: 2677) 
ızkı ile gelir, ev halkının günahlarını temizleyerek ayrılıp gider. “ 







im di imanı iye e de onlara evlerindeki gibi yedirip, içirip, giydirirse 
bir köle azad etmiş kadar sevab alır.” 


DÖRDÜNCÜ YEDİ BEŞLER- Dördüncü Sıra: 
Mezhebler, imamların ihtilafları: 





a- Ehl-i Sünnet İtikadı: 
Resulullah (Sallahu aleyhi vesellem) ve ashabı ne itikat üzere iseler onun üzeredirler. 
Fırkai Naciye derler. Ayette, Hadiste, tamamen itikatları sahihtir. Bizim cümlemiz ehl-i 
sünnet mezhebi üzereyiz. İtikatta mezhebimiz ehl-i sünnet vel cemaattır. Amelde 
mezhebimiz İmam-ı Azam'dır. İtikatta imamımız EBU MANSUR maturudidir. 














b- didi -i Dâlle İhtilafları: 










olanlardır, dedi i. 
çıkmışlardır. Hala şimdi simi mi Mr 
kitaplar yazmaktadırlar. 








e bilseler 7 ile Kore an mr ei 


Hadis-i Şerif: 


A iii sil Msn ğü 'den rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahu 


/ in y” gi 
muhakkak yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. bin fırka cennette ve yetmiş iki fırka 











- Ya Resulullah! Cennette olan fırka kimlerdir? diye soruldu. 
- (Sahabilerin yolunda olan) cemaat diye cevab verdi. (Sünen-i İbn-i Mace, Cild 10, 
Hadis No: 3992) 


c- Ülemâ-i Muhakkikin-Ulemâ-i Mütekellimin: 
Ulemâ-i Muhakkikin: Tarikat sahibi 





i meşayıhlardır. Bunlar her şeylerin hakikatına 








Ülemiğri i Mütekellimin: Bunlar her şeylerin zahirine hükmederler. Velâkin her ikisi de 
bir söyler, asla ayrılmaz. M Resulullah Muhammed (Sallallahu aleyhi vesellem)'ir 
ezeline mütekellimi ler nuru Muhammediye derler. Efendimiz, Allah benim nurumu evvel 
yarattı demektir. Muhakkikin olanlar haki i 











j ve gör nce mutmain 
eğ kri en sonu 


Ehaslie, Hadis No: 1 136) Allah'ın nuru yi halal pori yeni mağ 


d- Felsefe-filozoflar sözü: 
yy her er in, hemen yalnız bu din bakarlar. Bunlar ahirete iman 
yen da şu yeğ ii : Allah her şeyleri yapmış, yaratmış 
ri giy ini 



















“ ışmamızla geri 


ine göredir. 


Ebu Cehil elinle i üzüm ip m (Sallallahu aleyhi vesellem)'e 
göstererek: 
- Benim takdirimde bunu yeme var mı, yok mu? dedi. 


Takdirinde var dese ayağının altına alıp tepeleyecek. Yok dese onu yiyecek. 
Z debisi li vesellem) buyurdu: 

10 k olarak yarattı, nasib olarak avucunun içine kadar geti 
Sana da irade-i cüz'iyye ilen kuvveti verdi. Bu iradeyi yemeye kullanırsan nasibin, 
ezmeye, yememeye kullanırsan nasibin değil dedi. 











e- İmamlar, Ehl-i Sünnette üçtü 
İmam-ı Ebu Mansuri Maturidi 
Eş'ari şafilerin itikatta imamıdır. Diğeri de Pi Hambeli'dir. Bunlar dört mezhebin 
imamlarıdır. 
Bize itikatta bunlar ne demişler ise onunla amel ederiz. Yoksa zamanımızda dini 
bozuklar ve bozanlar çoktur. 






DÖRDÜNCÜ YEDİ BEŞLER- Beşinci Sıra: 
Dinin metâ-ı eşyası beştir. 






a- Dinin ini ii ve e 





Hadisi Şerif : 
Vera eyes sl Geğin ir. 





gelir. Kalksa ii az beli yeli (sa yfa takliylül faam'a bak ) 


b- Tabibi doktoru ulemadır: 

Ülemâ olmazsa din yıkılır. Din yıkılınca âlem yıkılır. Dinin her türlü bozukluklarını 
ülemâ düzeltir. İlim sıfatullahtır. Hak mahlukatı ilim için yaratmıştır. Alim daima dinin 
çobanıdır. Mal sahibidir. n mirascısıdır. Din Allah'ın ve Resulullah'ındır. Ülemâ'ya 
teslimdir. Ve bundan mes'uldür. 











c- Dinin direği beş vakit namazdır: 
Namaz insanı Hakk' a sevdirmeye sebebtir. Namazı çok kılan muhakkak Allahu 


Teala'ya sevilir. Namaz mü'minin miracıdır. Namaz öyle bir şeydir ki güneşin karşısında her 
şeyin eriyip kuruyup temizlenmesi gibi insanı Hakka layık eder. 


d- Dinin ziyneti yalanı terk etmektir: 
Yalan insanı Haktan uzaklaştırır. Yalanı söyleyenin imanı ve maneviyatı çürür. Yalan 
söyleyen Allahu Teala'nın düşmanıdır. Doğru söylemek insanı Hakka yakın eder. İnsan 
nin : de bile doğru söyleyenler kâmildir. 
İlemeheniniz (Sa lalahu aleyhi vessellem)'e: 






- Müslüman şu günahı yapar mı, bu günahı yapar mı diye sordular? Peygamberimiz 
(Sallallahu a yhi vesselem): 









- Müslüman pim mi 
iki diz üzerine e k 1p 


) sormuş: 
? kemi cevab ayi 


DÖRDÜNCÜ YEDİ BEŞLER- Altıncı Sıra: 
Has müslümanın nişanı beştir: 


a- Din düşmanına karşı vakarlı olur. 
Kafirlere, münafıklara, fasıklara alçak tarafını göstermez. 


(Sure-i Maide, Ayet 54) 
Burdaki mü'minlere gelince gayet yumuşak gönüllü, gönlü engin olur. Kafirlere karşı 
izzetli ve onurlu olur. 





b- Sözünde, vaadinde mert durur: 
Sözünde, vadinde durmak mertliktir. Müslümanın şanındandır, müslümanlık horluk 
değildir. Şimdi öyle bazı kimseler var ki müslümanlık horluk zelillik imiş gibi zannederler, 
öyle değildir. Müslümanlık pehlivanlıktır, cesurluktur, kahramanlıktır. 








c- MERA ev 





pad esi götürün dedi. Onlar: Biz misafirleri « 


selam) kanadın şehrin altına sokup şehri havaya kaldırdı, aktardı. Kur'an'da çamurlu taşlar 
aktarıldı. iii -i faj yat, Ayet 32 ai 





ne olursan gi ir 
kardeşine, Allah için pe mi onlar 
yok. Zahirde bir ü var oda ge; 
Cebrail, Mikail ve İs afil (Aleyhis-selam)'e / ; /mc 
ikram olarak süt emen buzağıyı kesti. Bunlarda bizim için vela vardır. 











d- Hak yolunda şecaatlı olur : 
Bir müslüman öyle metin olur ki, cümle alem silah ile üstüne gelseler, Cenab-ı Hakka 
sığınıp asla gözü yılıp, korkmaz. Müslümanlık her kime olursa ona boyun eğmek değildir, 
cesarettir. 


e- Akrabaya gayretli olur: 
Katiyyen akrabası ile düşman olmaz, akrabayı unutmaz, sütsüzlük yapmaz. 
Akrabasına hor bakan sütsüzdür. Hürmet etmek muhakkak lazımdır. 





DÖRDÜNCÜ YEDİ BEŞİ 
İbadetin metâ-ı, eşyas 


ER- Yedinci Sıra: 
beştir. 





“Takva Allahu. Teala' yi Prikrenği emrini Kak korkar, nehyini tutmaya 
hu Teala bir belâ verir der. Dinin temeli budur, a tevekkül olmadan ibadet 
nez. Tevekkülü olmayan kimse oturup ibadet edemez. Tevekkül Allahu Teala'ya güvenip 
her şeyi ona tevekkül edip ibadetle çalışmaktır. 






b- İbadetin nuru ihlas ile itikattır: 

İhlas; ibadet eden kimsenin niyetinde hiç şunu şöyle okuyayımda, şu tesbihi 
çekeyimde şu işim olsun demeyip sırf Allahu Teala için olmalıdır. İtikat öyle gerektir ki 
Cenab-ı Hakk'a ibadet ederse mutlaka Hak onun karşılığını verir. Kendini kimseye muhtaç 
eylemez, bilmelidir. Vesselâm. 





c- Dinin, ibadetin muhafazası sabır ile istikamettir: 

Sabır büyük sermayedir, sabırı çok büyük olan bu yolda büyük alış-veriş eder. 
İstikamet olmaz ise, sabırda fayda etmez. Sabır olmaz ise istikamette olmaz. İstikamet bir 
işe Allah için başladığı gibi sonuna kadar dayanıp kendini değiştirmeyip öylece uçlamaktır. 
(devam etmektir) 





d- İbadetin sermayesi havf ile recadır. Demek şöyledir: 
Havf odur ki, Cenab-ı Hakk'a karşı her ne kadar ibadeti az olsa da Allahu Teala'nın 
korkusu yüreğinden çıkmaz ve çıkaramaz. Çünkü Hakk'ın bir gazabına uğradı mı hepsi gider, 
ne hükmü vardır. 





Hadis-i Şerif: 
«Hikmetin başı Allah korkusudur.» (İhya'u Ulumi'd-Din, Cild 4, Hadis No: 202, 
Böyle 297; İrşad, Cild 1, Sayfa: 227) 





Reca odur ki; Cenab-ı Hakka güvenmeli, evlat babasına nasıl güvenirse ondan daha 


ziyade Allah'ın kendine yardım edeceğine inanmalıdır. Cennete girmek ta'atladir. 













göre gün Gi mii öğ oi üvenen, bniği biye çalışan, Allah'ın her zaman, 
/ sünüp, her yapacağını ona göre 


ydi ei Misi ahırlara girer. Akşama 


m yiyecektim der. 
ini Gece sokak 


arı gizliden 









bir Melis kadar su kafs ii n san 
” Ger her şeyi fe ark ni ld meki Annesi: 


İmam-ı Azam eği 
- Bizim Numan beş ya. Ku rf, 
- Sen o elmanın suyunu im idin, üç pm bi 2 a pon ya 





der. 


insanı her 


İşte hem kendi için, hem de gelecek nesil ir li “e elini 
/ah'ı Z Klima 


Gülin İyi yala M if : yy si we 







vi namaz mü'minin pi gre insanı , Allah” ın im ına götürür. 


e- İbadetin Kazancı: Fena fillahtır demek şudur: 
nn ede sağ fütuh lam sonra insanın vücudundaki, 








elbise gibi giymiş, ya kendi doğruda şeyhi olmuş gibi olur. 





2- nie 


Rasul: Rasulullah 'ta fani olmak şöyledir: 
Rabıtada, mübarek yüzlerini gayet nurlu çok beyaz 
i Tu, pe camın üzerine güneş vurmuş gibi gayet 










iie gören, 
» mede olup v. 





1oğl 
Her iş Hakk'ın tutma güman, 
Ya pes nedir yahşi yaman, 
Hayretteyim, hayretteyim. 
Seyid NİZAMOĞLU. 


Sıfatı subitiyede görmek duymak yaşamak her kuwet Allah'tandır diyoruz. 
Gözümüzle e görmüyoruz amma inanıyoruz. Alem-i Hayrete varan bunları gözü ile görür, 
hayrete düşer, idi İşte hayretteyim demesi her kuvvetin Allah'tan geldiğini görüyor. Bilâl 
Babam fu: 

















Hadis-i Kudsi: 
Mei > i 





li hazine idim dimi ki » Mi e üzekk b ul İyi Me il 






hede, seher e sağa i ile 
) : konuşma yok diyenler: o tip 
anların y eri gre ia iye vermeyenlerdir. Onlarla da hiç 
nini görmemiş, bilmiyor. Bilinmeyen o yerden sormak eksikliktir. 





Yunus Emre: 








ordur çiçeğe, Neden benzin sarıdır 
Çiçek der derviş baba, Ayın günün nurudur. 
* * * 
Dağlar ile taşlar ile zikredeyim Allah seni 
Seherlerde kuşlar ile, zikredeyim Allah seni. 










Hem Yunus Emre Fizpeğleri ya UZ, İsi Ge onun n sözlerine inanamıyor, pasif 
idi ayan başka bir dünyada 
o bö a yi 






ei Yt Yemi güya pp fari, atı, bu saydığımız manevi h 
sormakta o kadar gülünçtür. 


ppi ai ve bürile eblrii Bu 
Sağ olan hiç bir alim veya hoca fı 
a uç dem Stil de dai 






ini Kur'an haber veriyor. Bu dünyada veremediğin cevabı orda piki verecekler. Allah 


BEŞİNCİ YEDİ BEŞLER: 








Birinci Sıra 


İkinci Sıra 
En Tesirli 
ibadet 


Üçüncü Sıra 
Bir kimse 
beş şeyi 
terk etmeli. 


Dördüncü 
Sıra Akıl on 
dur. Beşe 
taksim 
olundu. 


Beşinci Sıra 
Beş kapıdan 
içeri 

beştir. 


Altıncı Sıra 
Kardeşler 
beştir 


Yedinci sıra 
Kuvvet 
beştir. 





(a) 


Gece 
Namaz 
kılmak 


Cezbe ile 
aşk 


Müslüman 
ya lanı, 
haramı terk 
etmeli. 


Sükut 
zahir, batın 
tefekkür 
etmektir. 


Birinci Kapı 
Bu suret 
alemidir. 


Ahdi 
misakta 
kardeşler 


Nusratı 
İlahiyedir 





(b) 


Abdeste 
devam 
etmek 


Mücahede 
ile zühd 


Münkir, 
inkarı, 
fıskı, terk 
etmelidir. 


Zahir hilim, 
batın ibret 
eder. 


İkinci Kapı 
Nefsin, 
hayvani, 
melekut 
alemidir. 


Neseben 
kardeşler 


Melâikeler 
Yardımı 





(c) 


Gizliaşikâre 
Takva 


Devam ile 
teslim 


Ulema, 
tamağı ve 
ruhsatı 

terk etmeli. 


Zahirde 
tevazü, 
batında 
günahını 
büyük 
bilmek. 


Üçüncü Kapı 
Kalp nuru, 
ruh 
alemidir. 


Dinen 


kardeşler 


Ruhlar 
Yardımı 





(d) 


Helal 
yemek 


Muhabbetle 
ibadet 


Havası 
dünyayı ve 
Hakk'tan 
gayrıyı terk 
etmeli. 


Zahirde 
vaaz, 
batında 
Allah 
korkusu. 


Dördüncü 
Kapı Akıl 
nuru 
nuraniyet 
alemidir. 
Ceberut 


İntisaben 
Kardeşler 


Diri olan 
Evliyalar 
Yardımı 





(e) 


Misvak 
kullanmak 


İtikad ile 
edeb 


Mukarreb 
Mürşid-i 
Kâmil dünya 
ve ahiret 
sevabını 
terk etmeli. 


Zahirde 
ameli salih 
batında 
nefsini 
horlamak 


Beşinci Kapı 
Can, ruh 
sırrı alemi 
emirdir. 


Va'den ve 
Akden 
kardeşler 


Eldeki 
Silahlar. 





BEŞİNCİ YEDİ BEŞLER- Birinci Sıra: 





a- Gece namaz kılmak: 

Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz buyurmuştur ki: 

şey kalbi nurlandırır. Biri gece kalkıp namaz kılmaktır, gece namaz kılanın 
üünüz yüzü nurlu olur. İki rek'attan oniki rek'ata kadar, kılınır. Kaza namazı olan 
eler, kazaya niyet ederler ise olur. Gecenin makbul zamanı üçte biri kaldıktan, şafak 
yeri ağarıncaya kadar kılınır. Zikirde etmek iyidir. 











b- Abdeste devam etmek: 

İnsanı her zaman muhafaza eder. Abdeste devam ağda san her daim ilm-i 
hikmet kapıları açık olur. Şeytan fırsat bulamaz. Feyz- 1i hel i albine 
Hıfzı kuvvetlenir, ezber etmek kolay olur. Abdest, mali. gidi ıdır. 
şeytan yanar, asla yakın olamaz. 















Zikir ederse çi yakın olamaz demek amiaği 


c- Gizli aşikâre takva demek: 
Hadis-i Şerif 
«Bir kimse üç şeyi tutar ise evliyadır. Biri gizli ve aşikar gusul etmek, ikirci gizli ve 


daha yakın bilip emrini tutmamakdan, nehyini yapmakdan korkandır. Yap ve yapma dediğini 
bilendir. 


Gizli #amaz, al mii düser ei me gm 










Ne kadar susuz, canı SU istiyor, ya j | U Z 
rainedi yi bil am ? i / di Su bulamaz e bir sıkıntı, üstüne dağ mini gibi 
€ ) nadan kalbi rahat etmez. 
yerde ne kadarda yorgun olsa namaz kılmadan olmaz. 
e! Kaza eder, kendini çok suçlu hisseder. İşte bunları 
Allah bi iyr.. Allahı 7 a m elekleri şahid tutar. 
e yapıyorlar diye sorar. Melekler: 








"olun. Ben bunları evliya ittihaz ettim, der. İşte 
evliya pr » Evliyalığın ilk birinci besemedi budur. 


d- Helâl yemek şudur: 

Helâl yiyenin gönlünde nur olur. Kalbinde feyiz olur. Bir kimse helâl yemek yer iken 
ge el bir huzur ile yerse o kimsenin kalbinde bir nur kopar. Yüreği kaynar, ağzından bir 

| ». Hemen ansızın bir ah çeker. Bir geniş nefes alır. Yüreği kamaşır, yanar. 


-i olan kimse helal yemekte böyle olur. Haramda hastalıktır. 










BÜ ense üyenin bir fanesi diğer bir mezheb imamının evine gitmiş, babaları 
iş. EVİ / MIŞ. Sabahtan kalkınca: 

r meselede tereddütlü idim. Tam tatmin 

k yedim, yattım. Allahu Teala bunların 

; ne doğdurdu, der. 

ı annesi hasta idi. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi 

irisinin sütünü emdi. Hasan Basri Hazretlerinin bütün 

























| Hasan Basri 
vesellem) Ef İZİ 





açılır, söz “mi Mi İlm -i hikmi z söyler 
fark etmek kolay olur. Hak kendine bu ilmi verir. 


Bilal Babama sordular: 
- Kitapta okuduk, bi 
kafir kırar « mak ette veri az ie a 
diğerlerine kefaret olur. Zünüe namazı da aynıdır. Bu konuya sen ne dersi 
Babam: 

- Evet, bibi öyledir dedi. Soruyu so 


















- Bilâ babam söyleyenler var, sen n rast pa şsin buyurdu. 


BEŞİNCİ YEDİ BEŞLER- İkinci Sıra: 
En tesirli ibadet beştir: 





1- Cezbe ile aşk: 

Öyle bir şeydir ki, her kimde bunlar varsa Cenab-ı Hak o kimseye iki ni eğ 
saadetini vermiştir. Cezbe şudur: Bir kimse Cenab-ı Hakk'ın nuruna; kalbini, | 
yetiştirmiş ise o nur-u ilahi onun kalbine elektrik gibi çarpar. Kulun kalbi Cenab-ı Hakk' ın 
nurunun şevkına dayanamaz. İşte o zaman titremeler, haykırmalar, çarpınmalar olur. 
Hazreti Ömer üç gün yatardı. Bir kimse bundan kalır ise, o kimse terakkiyden kalmıştır. 
Aşk, muhabbet, cezbe üçü bir demektir. Bunlar olmadan menzil alınmaz. 












Zikrullahı çok yapanlarda bir çok çeşitli haller olur. 
zaman için aklı başından gider gibi olur. Deli gibi 
Hasta gibi olur, kendine gelemez, yafar. 


kirde esirme yani geçici bir 
uşur, ne dediğini ne yaptığını bilmez. 





Ben ninde viii yane, 





Gel gör beni aşk neyledi. 
Gah eserim yeller gibi, 
Gah tozaram yeller gibi, 
Gah çağlaram sular gibi, 
Gel gör beni si kii 










Dertli yür: 


Dostum ii ben ağlaram, 


Gel gör beni aşk neyledi. 
Ben yürürem ilden e, 





Gurbet ilinde yür 
üşmanda görürem, 
yp melül oluram, 
Gel gör beni aşk neyledi. 

il sarı hi geni yaş, 
igel im faş, 
r#li kardaş, 

Gel gör beni aşk neyledi. 
Aşkın beni mest eyledi, 
Aldı aklım hast eyledi, 
Öldürmeye kast eyledi, 
Gel gör beni aşk neyledi. 

Ben Yunus'um biçareyim 

Aşk elinden avareyim 

Baştan ayağa yareyim 

Gel gör beni aşk neyledi. 

Yunus EMRE. 




















b- Mücahede ile zühd şudur: 

Cezbe ile aşk bunların sebebi ile kazanılır. Mücahede az yemek, az söylemek, az 
uyumaktır. Bu üçü ile Hakk'ın zikrine devam edilir ise cezbe hasıl olur. Cezbe ile aşkı dünya 
sevgisi söndürür. Dünya malına, şanına ve rl ie etmek bunları ve 
kapanır gider. Bu adam zanneder ki kemâl bul: buki dı, ölüncey 
vardır, kesilmez. Zühd olmaz ise dünyaya meyil a gider. Zühd dünyadan İndi, 









. Geri 





Zühd dünyadan kaçmaktır. Dünyadan kaçmak, Allah ile başbaşa kalmakdır. Diğer bir 
deyim ile uzlettir. Halk senin nefsini tanımaya perde, nefsin de Rabb'ın sana tanımaya 
perde. Halka karışan ne kadar nefsimi bildim dese GEMEZ Halktan im evinde sil 
meşgul olur. O zaman nefsinin ve şeytanın kendini 7 » p | 
tanımaya perde olur. Nefsinde hakkı, - 
u dan hakka vasıl olamazsın. Aşk, sevgi, 























h'ın Tanımaya ok . Kendi kendini 
hal öyle olur ki insan kendi kendini unutur. 








Ben edin vi > yeme 


gre Ni in 


Sev pim ila seni candan içeri 





Süretim boş gezer, dondan içeri, 


Beni benden alana ermez elim. 
en sa basa siehipda içeri. 





Ki k kaldı fişi onc lu içeri. 


Yunus EMRE. 





Aşk bedesteninden mercan almışam, 
Irfan sinde, erkan kurmuşam, 
Bu canı veripte, bir can almışam, 
Saklaram o canı Günd öd 






val p hakları içeri, 
n eder bir iii ilme 


> AYEZSIZ Hazretleri. 


c- Devam ile teslim şudur: 
Bir kimseyi Cenab-ı Hak nasıl ibadete başlattı ise ondan nasibini alıncaya kadar 
öylece o başladığı zamandaki halini bozmadan devam edip o ibadetine çalışmalıdır. Böyle 
olunca muhakkak nasibini alır. 





Cenab-ı Hakk Teala Hazretleri ibadete başlattı ise devam etmeli demek şudur: 
Kendi okuduğu veya öğrendiği en fazlada bir şeyhten ders alıp onunla çalışmasıdır. 
Beyazıd-ı Bestami Hazretlerinin bir müride tavsiyesi: 

«Evvela bir Mürşid-i Kâmil bul, 


ka K iğfar yaprağı al, 












Muhabbet balına kat. 
Kanaat kaşığı ile ye ve buna devam et demesi. 


emeli Kumandan üne öm vel marş, marş der. ereği) o Gesi , 





din m zleri sulükünü ikmal melezi kadar Pali eder. bindim sonra Miri şekli ler 


Teslim odur ki; Cenab-ı Hakk'a teslim olan kimse, onun kendini teslim ettiği yerede 
teslim olur. Hakk'ın teslim ettiğini bilir, teslim olur. 





Allah; kulu hakiki şeyhe teslim eder. Ona teslim olmak, Allah için olursa Allah'adır. 
Misal: Ben onu senin için yaptım, sen demesen, ben onu yapmazdım demek yanlıştır. 


rin Gi piş Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinden bir ateş düşer. Namazda 
huf, püf gibi geniş nefes almalar, haykırmalar, titremeler olur. Ses ile haykırır. İşte bu hal 
kimde var ise bu kimse Cenab-ı Hakkın ibadetine muhabbet etmiştir. En makbul ibadet 
budur. Bu ibadet sahibi ümmi olsa, alim olsa, ikisi de birdir. 





Hadis-i Şerif: 

«Gözümün nuru namazdır» (İhya'u Ulumi'd-Din, Cild 4, Hadis No: 394, Sayfa: 539 
(benzeri); Kimya-i Saadet, Sayfa: 213, Envarü'!- Aşıkin, Sayfa: 369) 

Resulullah'ın dediği budur. 








e- İtikad ile edeb şudur: 
İtikadında şöyle olmalıdır ki Cenab-ı Hakk'a güvenip ibadet edenleri muhakkak 
mahrum etmez. Allahu Teala yoğu var eder, varı yok eder. Muhakkak muradını verir. Murat 





maksat sırf Allah rızası olmalıdır. Edeb öyle gerektir ki Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu 
bilip, az ayağını uzatır gibi olsa, hemen korkup geri toplar, Hakkın gördüğünü muhakkak 
bilir. 


İmam-ı Azam'a kölesi, yilan 







, kimsenin olmadığı zaman ayağımı 
pa oi an âlemi 


pm etmezse, p“ biri kii olur, riya pr 


ii sancağın nurdan alemin, 






zdiğin yerlerde Hakkı 
çenheri Ala” kini dde dersen, 






malini göreyim dersen, 
Gel ölüm kr. n tedarik eyle, 
Gezdiğin yerlerde Hakkı zikreyle. 
Cenneti Ala'da ırmaklar akar, 


Oturmuş huriler seyrine bakar, 
Münafık olanı Geleniisi yakar, 










klana. rum yemel 
yer ise mutlaka bir has 
O haramdan eler. 


b- Münkir, inkârı, fıskı terk etmeli: 
peni | nm b yy inkâr ee sidar hakikatını bilmeden inkâr ederler. 


Cani ye ğe namaz kılar, 
) V her iki iyi am di 
pi” k, pi manası pen imi Fesada veren iyi böebi kötü poe 
bozuyor. İyiliği ağır gelirse cennetlik, kötülüğü ağır gelirse cehennemlik olur. 





c- Ulemâ tamağı ve ruhsatı terk etmeli: 

Ülemanın en şerlisi tamahkar olanıdır. Alim tamahkar olursa dini yıkar. Alim verâ 
sahibi olursa dini yapar. Tamahkar bir alimi halk sevince ona mal toplamak kolay olur. Eğer 
tamah eder, mal toplar ise, nazardan düşer. Ülemaya hürmet kaybolur. Din yıkılır, mal 
sahibi olmak mallı olmak, şer'an bir ruhsattır. Ulema Hakk'a tevekkül edip bunu terk 
etmelidir. 

Pirene cani demek nd 








mühim sayar. amı liği za zaman çok gesi m. He po 





Dihi yıkar eyi Alim ne yapar, alem onu yapar. Alem ilmi den öğrenir. Kendinin 
ğiretemez. İki bölük kumandanı olsa, birisi: sadece iğ verip 
dei ai di de Mm ii 





Mapeki Öner deve üzerinde elinden kamçısı düşüyor deveden inip kamçıyı alıyor. 
Kölesi: 










in, ea verirdim diyor. Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu): 
"sem, yarın başkasını isterim der. 








- “Dili 1 
demiştir. 
Yine Bilâl Babam: 


ile bir şey istersem dilimi kesin, hediye verirseniz almazsam elimi kesin” 


orucu 
in k 





öğrenememiş kim. yalımıyap. İşte . sevgisi bizleri geek 


d- Havas-ı dünyayı ve Haktan gayriyi terk etmek şudur ki: 
Tarikata girip sülük edenlere, bu yolda gidenlere derler. Havas olan kimse: Dünya 
malını, sevgisini terk etmeden ibadetinde tat bulamaz, sonunda yıkılır, gider. Bunu terk 
ettikten sonra Cenab-ı Hak'tan gayrı olan her ne tat, lezzet mal, melâl cümlesini terk 
etmez ise yol bi lamaz. dür güvenen mahrum kalmaz. 















Hatta li sevaba semi Hü -i Furkan, Ayet 70) dediği gi 


e- Mugarrebler Mürşitlerdir: 

Bunlar büsbütün dünya, ahiret sevabını ve hayrını terk edip Cenab-ı Hakkın atılmış 
bir oku gibi olurlar. Kendilerinin dileği ile hiç bir şey işlemezler. Cenab-ı Hak nasıl ve ne 
işte kullanır ise onda sebat ederler. Ne dünya kaygısı olur, ne ahiret kaygısı olur. Yalnız 
Cenab-ı Hak ne işe memur eylemiş ise, ona bakarlar. Şeriatı tamam olur. 











Sohbet edip se 
Lakin Hak iledir özü 
dediği gibi olur. 


BEŞİNCİ YEDİ BEŞLER- Dördüncü Sıra: 
Akıl ondur, beşe taksim olundu. 


a- Süküt-zahir, batın- tefekkür etmektir: 






üt şudur: Bir aklın en büyük sermaye olduğu muhakkaktır. Bir insan akıllı ve en 


makbul adam ise bu on akla dikkat eder. Sizde dikkat ediniz, rica ederim. 





Hadis-i Şerif: 

«Sükut ulemanın ziynetidir.» (Ramuzu'l-Ehadis, Hadis No: 2661) 

Aklın başıdır. Zahirde sukut eder. Batında tefekkür eder. 

«Et tefekkürü tezadül muhabbet» 

Tefekkür muhabbeti artırır, tefekkür düşünmektir. Düşününce Hakk'ı düşünmelidir. 
Yürekte muhabbet uyanır. 











b- Zahirde hilim eder, batında ibret eder demek şudur: 
Hilim demek: Kötülük edeni affedip iyilik etmektir, acımaktır. Her kimde bu var ise, 
nyada sultandır. Kendi zahirinde hilim ile muamele edip batınında da Cenab-ı Hak böyle 
olan kimselere neler eylediğini düşünüp ibret almaktır. Kötülük edenin cezasını hilim edenin 
mükafatını Hak verince ibret almalıdır. 












c- Zahirde tevazu, sebili b, bilmek şöyledir: 

Zahirde halka gönül par, batınında kendini günahkar bilip Hak'tan korkar. 
Zahirde halka tevazu vr . kendini büyük bilen kimse şeytanidir, akılsızdır. 
Yani ben büyük olduğumu biliyorum. Fakat halka gönül alçaklığı ediyorum diyen şeytanidir. 
Muhakkak kendini günahkar gören kimse akıllıdır. Dikkat lazımdır. 













Gl noksanını bilmek kadar irfan olamaz. En büyük ilim ve irfan kendi noksannı 
mekt vdiklerine daima noksanını aczini bildirir. Sevmediklerine de iyi tarafını 





AKIL ONDUR; 5 ii ZAHİR, 5'İ BATIN, 5'İ GİZLİ, 5'İ AŞİKAR 
Aşikâr olanlar (Zahir) Batında olar Gizli) 





Tefekkür 
İbret 





Allah'tan korkmak 





5- AmeliSalih.......... Nefsini hor tutar (ayıblar) 


d- Zahirinde halka vaaz eder demek şudur: 
Halka Allahu Teala için vaaz eder. Batınında Allah'tan korkar. 


önlü i Mi al vi 






Dediğini düz ür. Kendi geline vaazını ebu yemle için a Allahu Teala'nın korkusunu 
unutmaz, dikkat lâzımdır. 


e- Zahirinde Ameli salihi çok işler: 







ı on aklın beşi zahir, beşi batındır. Vay 
hem batınını tutanlar, iki cihana sultan 
slduları, gyro yessir haza) 


BEŞİNCİ YEDİ BEŞLER- Beşinci Sıra: 





a. Bu ibadetler. Meli nur iri “ Kalbinden ei pa im 


b- İkinci Kapı: Nefsin hayvani, melekut alemidir. 

Sonra bu kapıya varır ki; bu nefsin iç yüzüdür. Burada insana acaib haller olur. Asıl 
nefsi, şeytanı gözüne bir çok şeyler gösterir, hayallara düşürür. Her gördüğünü doğru sanıp, 
havasına hoş gelen şeyleri kabul ettirmek ister. Bunlara ehemmiyet ip 
Mürşidinin hayalini gözünden ayırmayıp, Cenab-ı Haktan yardım dileyip, Mürşid emrinde 
olunca buradan ruh alemine geçer. 














c- Üçüncü Kapı: Kalb nuru, Ruh alemidir. 
Cenab-ı Hakk'ın kullarına hidayeti üçtür: 
Biri iman hidayeti, 

Biri ibadet hidayeti, 

Biri kendi aybını bilmek hidayeti. 





ettir. İnsan çalışa çalışa bu kalb nuru ruh alemine 
ıdır. Her ne kadar bildim dese o kimsenin zekası 
hidayet bu makamda açılır, insan burada şeriatın ne 





En büyük hidayet bu sonraki hiday 
varmadan kendi ayıbını bildim der ise y 
kuwetiyle olsa bile gene yalandır. Bu 
kadar büyük olduğunu keşfeder, geçer. 







d- Dördüncü Kapı: Akıl nuru nuraniyet alemidir, Ceberut. 

Keşfi keramet ancak cisim sahibi olup görülmesi mümkün olanları ii Arşda, ali 
ne var ise cennet, cehe i heps e olur. Kalb nuru ile görünür. Fakat a 
hiç görülmesi mümkün ol mayan, hakikatı ilahiyeyi ve sırrı | görür, bilir, Akıl 
bulur, anlar fehmeder. Göz kalb ile görmekten daha ziyade anlar. Kerameti ilmiyye 
fiyyeden efdaldır, demek budur. 


















keş 


Teala Hazretlerinin büyüklüğü ve onun yaptıkları, ef'al 
Tİ Allah" n gizli esasları, bunlar çok mühim. 
> (Aleyh hem bu iye şad 





aleni Pe pri iu ve m kendin i Li 


Hadis-i Şerif: 
di hakkı ile arif olamadım» (İmadiyel İslam, Sayfa: 29) 
«bakınız insan ei yin şa nelere 





ri ” devisiten ya 









irm hedi | bir 
ete pon Her evliyaullah o makama 
İzan m aslinin: «Hayretteyim hayrettediyim» 









BEŞİNCİ YEDİ BEŞLER- Altıncı Sıra: 
Kardeşler beştir. 


a- Ahdi misakta kardeşler: 

Ervahı ezelde, ahdi misakta Cenab-ı Hak embiyalardan ahd-i misak aldığında cümle 
ümmetlerden de ruhlardan da ahd-i misak aldı. O zaman ruhlar hep ruhu Mu eği 
zuhur edip bir kardeş oldular. Babaları ruhu Muhammedi, Resulullah'ın ruhu idi. Cüneydi 
Bağdadi'ye sordular. 

- Tarikat, şeyhlık, babalık, evlatlık nedir? dediler. 
- Ezeldeki ahdi misakı yenilemektir dedi. Orada birbiri ile buluşanlar, burada da 
buluşur. 





b- Neseben Kardeşler: 
nakdi Hak Mi 





di ğe selam)'den bu insanları türetip dünyaya 
i Cenab-ı Hak Cebrail'e emredip, yeryüzünden 
nin dile düzdürdü. Sonra ona can verdi. Cennetten 


yeryüzüne indirdi. Havva'yı onun sol eğesinden yarattı, (Mir'at-ı Kainat, Cild 1, Sayfa: 





ie gi tehhette delimi 








109-110) ikisinden bütün insanlar geldi. İkinci baba Nuh (Aleyhis-selam) idi. Sonra ana ile 
babadan kardeşler geldiler im bu dediğimiz gibi inanmazsa insanlar başka türlü 
yaratıldı dese kafirdir. Çünkü Kur'an böyle söyler. 





c- Dinen kardeşler: 
(Sure-i Hucurat, Ayet 10) 
“Hep mü'minler birbirine kardeştirler.” 





hüslümanlar mü'minler hep bir kardeştir. 
Müs | İleti a ten olursa olsun; ister arab, ister kürt, 
ister türk, kitap Kur'a sünneti eki üzere olanların hepsi kardeştirler. Bunları 
ayırmak küfürdür. 


eli hep El, e gayrı Pl 















d- Kirtisaben yea ae 





or i (Aleyhis sel 
| , onun üstazı 





Hadis-i Şerif: 

- Ya Ali sen ve ben bu ümmete babayız dediği budur. 

Böylece müntesib olanlar has evladıdırlar. Yazıklar olsun bunu inkâr edenlere ve 
mahrum kalanlara. 


e- Vaden ve akden kardeşler: 
Mü'minler birbiri ile kardeş olurlar. in mi 
biri miras alırlar idi. İmam-ı ral a ili başka mezhebten gelen mirasçı var ise alamaz. 
Yoksa miras alır demiştir. huzurunda bir çok kimse kardeş etmiştir. 
Müslümanlar böyle ahiret eleği. olurlan ar. Mü'min olan kimse bu beşine de dahil olmalıdır. 
Yalnız kalanlara yazıklar olsun. 


irasını alalım. Yani biri ölür ise, o 



















Allah için kardeş olmaya ve o kardeşliği bozmamaya vaad 


Vaden ve akden kardeşler 
eder. Peygamberimiz (Sallallahu aleyh 





Hadis-i şerif: 

kardeş olun, ikişer ikişer.» 
e ei inni birbirine kardeş etmiş ve dualarını yapmıştır. Bir çok 
, Hadis No: 









». (Altı Parmak, Sayfa: 476; Ramuzu'/-Ehadi: 





BEŞİNCİ YEDİ BEŞLER- Yedinci Sıra: 
Kuwet beştir. 


a- Nusrat-ı İlahiyedir: 
Cenab-ı Hakk'ın yardımı kuluna bir sebeble olur. Kul Allah'tan yardım ister. O zaman 








zı 


Cenab-ı Hak yardım eder. Fakat kul anlayamaz. Çünkü ya bir mü'min, ya 
bir sebebe sarar verir. Onu sebeb gösterip o işi olur. Lakin yalnız sebebi görür. Mesela: Bir 


kimse çok sıcak yerde: Ya Rabbi! bana bir serinlik ver dese Hak bir yel verir. Kul 









zannederki yel öyle kendi esti. Rüzgar olmasa bunaldı idik der. Halbuki rüzgar sebebtir, 
bunun gibi sebebler ile verir. 





Fatih Sultan Mehmed Hazretleri bu kasidesinde bunların hepsinden yardım istiyor. 


b- Melâikelerin yardımı: 

Cenab-ı Hakkın melekleri yardımcıdır. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ın Esma'ül- 
Hüsnasından bir isim ile Hakka yalvarsa o i: Hüddamı melek vardır. O ismi okuyanlara 
kimseye görünmeden yardım ederler. Her bir ismin böylece hüddamı isme bağlıdır. Fakat şu 
işim şöyle böyle olsun diye | i için, esma çekmek haramdır. Ya küffar ile muharebede, 
veyahut dini için yarar şeylerde caizdir. İstanbul'u Gayyum Esması ile Ak Şemseddin ve 
Sultan Fatih Muhammed aldılar. 







c- Ruhlar yardımı şudur: 

Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir çok embiyalar, evliyalar vardır ki onlar ölmemiştir 
çağıranlara yetişirler. Her nerede olsalar ve her nereye çağırsalar, hemen ye : 
etmeleri ve tasarrufları her zaman kıyamete kadar bakidir. Bunlar zama rında ehl-i 
tarikat idiler. Her birlerinin i vardır. Her kim tarikatı inkâr eder ise bunların 
yardımlarından mahrumdur. Kendi müslüman olupta bunlardan mahrum kalanlara, yazıklar 
olsun. 















lu 


d- Diri olan evliyaların yardımı şudur: 

Cenab-ı Hak yolunda çalışanlara öyle ki verir * ki 
yürür. Bunlardan neler zuhur ederse Pe 
yiğit olunca etbağıda yiğit olur. Resulün 





dünyanın dört köşesinde hükmü 
erle üyüklüğündendir. Onun şanıdır. Ağası 
endi büyük is ise ümmeti de büyük olur. 



















b minin ale / veselh V. ine sui ise edeli Mi veyi olur 






Bu alir, mi 
rr ve dördün 






k yüneni ri Bir serçe yumurtası 
/ e, badi “e büyük bir 






geçersiniz. Sizin evde hasta ır, 
kimseler var ki, sizinle beraber o di i 
ederler. Sizin zaferi kazanmanıza mi pi Lak siz bilmezsiniz. 


e- Eldeki Silahlar: 

Cenab-ı Resulullah buyurmuştur ki: Yeryüzünde efdal olanlar üçtür: Alim, asker ve 
tüccardır. 

Alim odur İlmi halka Hak için söyler. Gece-gündüz işi budur. Tüccar odur ki; 
helal kazanır, çalışır, Allah yolundan, din yolundan esirgemez. Askerde odur ki; din yolunda 
ya şehid olur, ya gazi olur. Yazıklar olsun bu kadar kuweti bırakıp yalnız bir kuwetle 
kalanlara. O bir de fayda etmez, vesselam. 

İkinci Hesab Geri Dönüş: 
Yani buraya kadar yazdığımız gayıp aleminden süzülüp gelen şekli söylendi ve 
gösterildi. İnsaf ile bak, bundan sonra bu bulunduğumuz âlemden geri. 


ki: 


















(Sure-i Yasin, Ayet 83) 

«Geri ona rücü etmeyi söyler ve gösterir» 

Sevgili kardeşim iyi düşün. Efendi yukardaki yazılı âlemlerin, berzahların, nurların 
makamlarını, yollarını geçmek, Hakk'a varmak, ne kadar güçtür. Yalnız varılmaz kılavuz 

























ismi de. Hakikatül Hakayık'tır. Hakikatları 
ininal ve ir fi, varacağı 
e Sisi düş 












vardır. 
gayri hepsi i fani mw a. o e kal kulluk ii du vardır. Fakat nurda kendini yenile 
İlm-i Nafi kalbte Allahu Teala' 'yı arif olmaktır 








Hadis-i Şerif: 





Cenab-ı Hak't tan iledir, s söylerler. gr ilim li ik Asıl ilim budur ii im. Bul 
inlerdir. Her kim sıtkı hulüs ile çalışır ise Cenab-ı Hak verir, fakat bu ilmin 
ehlini bulmalıdır. 






Hadis-i Şerif: 

«Halkın hepsi Cenab-ı Hakk'ın ayalidir. Hakka en sevgili olanı da onun ayaline faidesi 
ziyade olanıdır» dedi. 

Kardeşim nice zatlar var ki gece-gündüz kendi menfaatini unutup halkın menfaatına 
çalışırlar, onlara uyar isen muhakkak seni de arif ederler. 









(Sure-i Ankebut, Ayet 69) 

Yani «şol kimseler ki; cehd ile bizim için çalışırsa, bizde onlara irfan yolunu gösterir 
hidayet ederiz» demiştir. 'a bildiği | 
sevdiği kullara yoldaş eder. 






(Sure- -i Nisa, dedi ii 









ram süt, ana sütü tabiatı değişti 
olması lazımdır. Yani arifi billah olması lâzımdı 
hayat madeni onlardadır. 


'ir> dediği şey e 
r. Müridin hali tabiatı aynı şeyhindir. Dirlik, 





Hadis-i Şerif: 
«Bunların cesedinde hayatı hakikiye vardır.» 


Hadis-i Şerif: 
«Siz mü rin firasetinden sakınınız. Onlar Hakkın nuru ile bakarlar. Kalbinizdeki 
m iü Hal i yi ler Hadis b 45, 39: Ramuzu'l- Ehadis, 








sonu Mi Bul kemâline daima b ene. 


Yunus ei 








Vechi Fy ww. 
Allah görünür daim. 


Hadis-i Şerif: 
«Her kimin iki günü birbirine uyarsa mağbundur» dedi. Mağbun ahmak demektir. 


Hadis 






-i Şerif: 

(Bu mürid olan kimselerde insanda kendine emniyet verdiği benliktir. Bunun gibi büyük 
günah yoktur) demiştir. 

Kardeşim seni bu kendi bağın bağlamıştır. Kendinde bir bilirim demek vardır. Emin ol 
ki; Allahu Teala hakkı için Allah yolunda bir ehl-i himmet elinde olmadıkça ve onunla bu yola 
çalışmadıkça bildim demek yalandır. 





















2. kin fe la yerme 


Emeklerin hebadır. 
aldin ilin yl ili 










bilirsin. Hazreti Adem | iğ cennetten yeryüzüne ge indi. mi - ra 
ş iken şaştı, kaldı. Sonra Cebrail daha al) piri vi 
şuna yarar, ii Giyin, yarar. Sy şöyle edeceksin, bunu böyle edeceksin, diye gösterdi. 
Cebrail (Aleyhis-selam) gelip Mürşidlik eyledi. 
his-selam) büyük peygamberdir. Cenab-ı Hak ile konuşur iken Hızır 
s-selam)'a gönderdi. (Sure-i Kehf, Ayet 66) Git, bu ilmi sana öğretsin, dedi. Hızır 
elam) açıktan gösterdi. Musa (Aleyhis-selam) bildi ki bu ilim bir Mürşide uymakla 
imiş. Bunlar bize işaret yetmez mi? 

Resulullah ıllallahu aleyhi vesellem) Efendimiz Habibi Hüda iken Hıra dağında 
velâikeyi ilk görüşünde korkup eve geldi. hasta olup yattı. Cebrail (Aleyhis-selam) sonra 


mübarek başını tutup koltuğunun altına alıp, oku “ıkra” dedi. 


























Hadis-i Şerif: 

“Ben okuma bil mali adi 

Gene başını koltuğ alıp sıktı. Üçüncü de okudu. Kardeşim! vallahi sende birinin 

na Allah için beşin eğmedikçe, sen bu ilme sahib ilde Resulullah (Sallallahu 
is-selam)'den büyül ın dostudur. Neden böyle 

oldu, ni Tarikatı ile vi biçareler hidayetten iadipani simler 












| Hazreti İmamı Ali (Radiyallahu anhu) 
irler yoludur. Yazıklar olsun inkâr 


bei Ealnt şu var » ki di neyi i Bağdadi mil Bini Sırrahu): 


ei an ki sie a e 










«Tarikat yolları kapalıdır. Herkese hepsine yalınız Resulullah'ın izinin üzerinde 
gidenlere açıktır» demiştir. Şeriat üzere olmalıdır. 





Şimdi zamanımızda #asawuf kitabların hiç okumayan kimselerden tarikatı soruyorlar. 
Onlarda bilemediği için bizim dinimizde böyle bir şey yek diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de: 





(Sure-i Enbiya, “m iF 77 
kayi dü zi ehli i zikirden sorun.“ Şimdi tam aksi oluyor. Ehli zikrin hali, ehli zikir 


İZ, #fi de | j kisi de değil, 
e NİZ (Sallallahu e vese, lem) “kendi iğinden yapıyor ise, bizim için sünnettir. 












Bundanda aşağısı yok Ya farz, ya vacib, ya da sünnettir. İşte bunlar tarikatfa tatbik 
or. Kur'an'ın hiç bir ayeti okusunlar, dinlesinler, ibret almasınlar kendilerine bir hisse 
7 sisi .— inme ler ayette bizim için hisse vardır. 





Bizim dini ki De ümürniyetie ikiye ayrılır: 
1- Fıkıh kitapları: 
Bunlar abdest, namaz, or 
2- Tasavvuf kitapları: 
Fazla çalışmak, gurbiyyet, Hakk'a yakınlık, ilm-i ledün, ilm-i irfan kazanmaktır. 
Kur'an'da fıkha ve fa ait ayetler vardır. Bir insan fasavufa ait kitabları okumazsa 
Tasavvufun ne ei ğ Unu bile lez. 


uç gibi şeyleri içine alır. 














yi caiz 2 okdağı m gi Bize öğret dersen ahlakı Kaside: 


Sülük ahvalini salik, 


sa — ii e sor, 
de 





Hadis-i Şerif: 

Yani olanlara sebeblerden sakınınız.» (Muhtarü'l-Ehadisin Nebeviyye, Hadis 
No: 44, Sayfa: 72) 

m mendes yırtdı dedirttirmeyiniz. Bir şeyhın şeriatı tamam ise her şeyi 
tamamdır. Cenab-ı Hak tarikat ehlini şöyle bildirmiştir: 








 — En'am, Ayet 52) 








i ah Allah için akşam sabah Rabbı'larının zikrine devam 
i meclis-i Nebevilerinden uzaklaştırma» demiştir. Birde 
çin buyurdu. 


(Sure-i Kehf Ayet 28) 
ali -ı De skeç am sabah a kendi. rızasını deki isi ve b ile 












Onlar ile elin 
ii. bulun o mecl ik : eya 
sil a siki SM sana bu emir vw mudur? Ona ne ile ise ba ismi 
ice Hadisler vardır. Hidayette olan kimseye bu 


«İkiye ayrıldı. Biri cennetlik, biri cehennemliktir.» Cenab-ı Hak cenneti nurundan 
yarattı, cehennemi narından yarattı. Dünyada nurunu tutan cennete kadar gider. Dünyada 
narını tutan cehenneme eyi si ie ENR, | wii nn bisi 








ağı piri U 
cehennem eserleri g ünür, "yüzünde | n 








cennet-i Cemali buluncaya kadar gider. 

Hadis-i şerif'de buyurmuştur ki: 

Cennetten yery e bir zincir vardır. Her kim tutarsa cennete kadar gider. 
Cehennemden bir zincir vardır. Her kim tutarsa cehenneme kadar gider dediği budur. 





I- Yok iken var olup yaratılan: 








1- Dürrü beyza: 
2- Sevad-ı azam: 


Ili eyledi. 
his- selâm)'in makamıdır. 





6- Tuğbâ-ı cennettir. 
7- Göklerdir, bellidir. 


1- > En gli li si Gur yla, iğ nuru A Dani dürrü eğ derler. 











şevklı e nerde Kabenin e ya 
3- m NN allen. r 








5. " Sidret'ül. yanal | İs 
olanların, Rasathane sahiblerinin ilmi beke ww 
bilemezler. 


elâm)' in kaldığı yerdir. Dİ 
bilirler. Dünya semasını bilirler yukarıyı 


Kur'an-ı Kerim: 


(Sure-i Mülk, Ayet 5) 


ear isa semasını ziynetlendirdik, ışıklandırdık. Dünya semasının ziyneti havaya 










- Asırlarca pan Seyid Nizamoğlu, nun yazdığı eli söyledi. ilacin açıkladı. 


Ayinei ilahi didarı evliyadır, 

Bu ayineye gel bak camı cihan eli Ir. 
Baktıkça afitaba sofu . 
Aksini she salsaı 





Aşk olmayan ainelaği bil öze iv i 
Seyid NİZAMOĞLU. 






Seyid Nizamoğlu bu kasidesinde indir iki meyi ayın güneşten ziya aldığını bu Allah'ın 


"Ayinei İlahi didarı evliyadır. ” 
Allah'ın ayinesi evliyasının yüzüdür. 


onun . Allah güne; sai be 
olan hal Allah'?. 





kanaat oi sonra » kamdeşikc pe ör ei 


Pedit arende-i horda talepkâr 


$ arasında, uykuda A vi. e mesi eli ietilerisi Kömen 
/â/ Babama sorduk. 





Cennette eyi Cemalullah olacak. Hem yasini şerifi Allah kendi sesinden okuyacak 
zörünmeden bir çift kelime yüzbinlerce sene aşk veriyor. Hem görünür 





hem konuşur, pi pa 


(iupa-i Yasin, Ayet 58) 
7 Rab olan Allah'dan onlara selam gelir.” 
ye selâm verirse bunun aşkı o birinin aşkından binlerce, yüz binlerce kat daha 
fazlası olur. İşte Cemalullahı görebilenlerle, göremeyenler arasındaki fark budur. 






6- Tubadır, cennettir. Açığa çıktı cennetde, cehennemde hali hazırda mevcuttur. 


Hadis-i Şerif: 

“Cennet, cehennem mevcutturlar. 

Bu burçlar buradandır. Yedi gökler birbirinden yukarıdır. Bu alemden yukarı çıktıkça 
nurludur. Bir mü'minin ruhu yükselmeğe başlar ise gider, kendi bilmese de gider. 


” 


II- Her nefiste bir yol vardır: 





(Hadis-i Şerif) 


Nefis: 


Cenab-ı Hakka yakınlık için kul çalışınca 
evvel nefsini tanır. 


«Nefsini bilen Rabb'ısını bildi.» 
Sırrı zuhur eder. O zaman Hakk'a yakınlık hasıl eder. 


2- Gurbet derler; Sonra Hakk'ın yukarda saydığımız sırları 


3- 


Vuslat: 


idrak eder. 


Kavuşmaktır. İdrak ve ilim görmekten 
daha yüksektir. 


Bunu bazı arifler idrak 


5- 


gördükleri şeylerde 


6- Marifet, 


olur. 


7- 


Rü'yet: 


Üns: 


Derler, marifet tanımaktır. Arifler Hakkı 
öyle otanırlar Oki her 


Hakk'ı hakikatı, hakkı ile tanırlar. 
Artık onun her hali ve her işi Hakkın 


dilemesine bağlı 


Daima Hakkı düşünür, daima Hakk'a 
hizmet eder, kalbi 


Hakk'tan ayrılmaz. Bu 





t- 


III- Dereceler şudur: 


- Ahlak: 


ünstür. 


Cenabı Hakka yakınlık için çalışan kimse, en 
evvel ahlakını 


temizler onunla meşgul olur. 


>. 
<2 
4- 
5- 
ö“ 
7- 


Nefis: 
Kalb: 
- Ruh: 





Hifaye: 
Ihfa: 


Sonra nefsinin ayıplarını tanımaya çalışır. 
Sonra zikri kalbe yetişir. 


Sonra ruha yetişir. Ruh sağdadır. Kalb soldadır. 


Sonra sırra varır. Sır göbekten az yukarıdır. 
Hife sağ bö 
İhfa daha gizlidir. Bunlar zikrullah ile pişerek 

her mertebede aynı 








yumruk gibi vurur. Belli olur, 


bu da çilede ve halvette hasıl olur. 


Kur'an'da Cenneti Naime İbrahim (Aleyhis-selam) imrendi. 










Bu bir babanın evladı inim hea m 
an a in esas em — ” Z 








dei Yön ;  İ z Me Yl Hadis 


No: 1861) 


IV- Sekiz cennet vardır, isimleri malumdur. 





irinden yukarıdır. En yukarısı evliyalar, embiyalar, ehli zikirler makamıdır Cennet 
o il ği ki ağaçlarının gölgesine bu dağlar sığar. Her şeyleri ona göredir, evleri 
kapıları atları mahluku hep büyüktür. İnsanlarda orada öyle büyük olacaktırlar. Eğer bu 
dünyadaki kadar olacak olsalardı, cennetten bir tat alamazlardı. 

Bir eve bir pire girse evden ne anlar pire şu kadar görür. Pire bir mandanın (camızın) 
vücudunda bir kaç kıl dibini görür. 

















V- Yedi kat gökler vardır, isimleri malumdur. 









Bu yedi kat gökler birbirinden yukarıdır. Hep içleri melâikeler ile doludur. Melâikelerin 
sml vardır. Kani tesbih, kimi zikir ça ini ai bip in gayler Bak ız en 





/erden, oraları kei nl “Yakı ik pa ve ii pa -1 Hak er 


açar gösterir. 


VI- Sülükun mahiyeti yedidir. 





- Fark 
- pl 





4- Sehvi 
5- Fena. 
6- Beka. 
7- Zuhur. 





felektir. ge. ale cem'i etim. 
insandadır. İnsanın aynasına bunların hepsi sığar. 






akel Göülesinin. Sey Yani ei 





Hadis-i kudsi: 





Cenab-ı Hakk: “Yerlerim göklerim geniş gelmedi, mü'min kulumun gönlü geniş geldi” 
(İmadiye'I-İslam, Sayfa: 15; Mevahib-i Ledünniyye, Cild 1, Sayfa: 447; Müzekki'n-Nüfus, 
Sayfa: 43 ) dediği budur. 

Mürüd süluk esnasında çalışırken evveli fark, sonra cem'i, sonra mahfi, sonra sahvi, 
sonra fena'ya, sonra bekâ'ya, sonra zuhur'a varır. İnsan denecek insan, bunları geçendir. 








VII- Bu kapıları açan anahtarları da zincirleri de yedidir. 





(Sure-i Necim, Ayet 39) 
«Şüphesiz ki insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.» 
Ancak insan çalışmak içindir. 





1- İman- -1 NN 
2- l 
3- ne . eömertliktir. 
4- D yi ile v vera 





6- Tabi ile ey 
7- Sabır ile cefaya tahammülü. 


İlimleri tam olarak Bira viii eği a lp an açar, eği çi eyi — Kala 






görmez ise ideak adini İdrak li) büyüktür. Öenneiten bara zincir bili, 
İşte bu kimse Cenneti buldu, nur yolunu tuttu, nura kavuştu. Nur oldu, çalışan bulur. 

İşte buraya kadar insan yukardan aşağı geldiği gibi geride o Alem-i bulacaktır. İnsan 

bu dünyada mehri kamil oldu. Yukardakilerin sonunda hepsini gösteren ayinedir. Bir ağacın 

mu ne ise yeni Bi al tohumun b ünü Evvel yaradılıp 








eküheiie. biri siccin emil “e a iki esmâ-i li z 
ilemi Rahmetinden cenneti, gadabından cehennemi halk eyledi. Yani cennet güzel rahim 
idir. Cehennem gadabı ilahi şiddet, korkunç, hiddet eseridir. 
Cenab - -1 ded ta o >. m o da var ii yenii her hangisinin sayi alimi ise ona 
















ettir. Bunu tutanların a en ei bu d li görü dir gir dü çeri 
iken ikisi de id ğ 


Zi rini edek cenneti nn 7 cennet MR 
e kri 














aşağı eler, ri sonra dedin nice bi dü yı el elin po iner. 





Bilâl Pan dünya gideli di -i Nastihir gom Bu ii id ani emi dünyanın 


aşağı indikçe bu dünya peri iner dediği bun 
yazı ile hesaba gelmez. 


Yedi cehennem; Her biri bu dünyanın yüzlerce misli olarak aşağı inerler, yedidir. 
Cehennem bu dünyadan yüzlerce büyük olduğuna inanmayanlara büyük bir delil aşikar olarak 
göstereyim. 

Güneşin bi 7. nice kerelerce vi di ği hari insan İde o > 





Birinci derece Nefs-i Emmaredir: 
Sahibinin havasına tabi eden budur. 


(Sure-i Casiye, Ayet 23) 
«Kendi havasını ilah edenler» demektir. 
İkinci Levvamedir: 


(Sure-i Kıyame, Ayet 2) 
«Kendi kendine levm eder. Ey nefis beni azdırdın der.» Tövbe eder, geri bozar. Gene 
tövbe eder, imanı kurtarırsa ne alâ. 
Üçüncü Mülhimedir: Haktan ilham kapısı açılan nefistir. İbadet bunda oturaklaşır. 
Aşk, muhabb ii in yeri kadar dünyalık ziyan etmez, sonra eder. 
aki sırları ve tecellileri bundadır. Kalp Hakk'a mutmain 
olur. Nişanı hakk! a tevekküldür. Dünyadan elini çekmektir ve hiç bir vazifesi olmaz. 









(Sure-i Fecir, Ayet 27-30) 

“Ey Mutmain olan nefs! 

Rabb'ine dönüver, sen razı. O da senden razı olarak. 
Artık kullarımın arasına gir. 

Ve cennetime giriver.” 





Dünyadan elini çekmek: 
a- Kendinin çalışan evladı iş yeri var. Kendi tamamen dünyadan elini çeker. Kendini 
Allah tarafına ibadete verir. 





Ky pen ç me mecbur kalır, çalışır, rini eelgdi dü > nn ral deri 





olmasa, pa için fark etmez. Sevinirse pe için sevinir. pon için me. 






Beşinci, Altıncı, Yedinci derece 
Böyle üç daha var demişler. Bize ziyade bilinmesi lâzım olan bu dörde kadar olandır. 
Sonra bu belâ makamıdır. Belâ çekmeden bunlar geçilmezler. Embiyalar, evliyalar 
makamıdır. İşte bu dünyaya gelmekten murad bu makamlara varmaktır. 

Hoca Efendi bunların hangisinde olduğundan haberin yoktur. Tarikatı ne bilirsin ve 





Raziye, Marziye, Safiye: 













: n bu menzilleri bu makamları bulmanın imkanı yoktur. Emmare 
mandır.. Fakat aradaki farka bak. Nefsi Emmare'nin sıfatları yedidir. Her 
kimde var ise cehenneme götürür. 









KÖTÜ AHLAKLAR YEDİDİR: 


1- Kibi 






r: Allah düşmanıdır. 

b: Ameli yakar, mahfeder. 
3- Riya: Allah düşmanıdır. 

4- Bahil 

5- Hased 

6- Gadab: Hepsinin başı dünyayı sevmek. 
7- Mala, mülke meyletmek. 








Hadis-i Şerif: 
«Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.» (Kütüb-i Sitte, Cild 15, Hadis No: 5373) 








(Sure-i Yusuf, Ayet 53) 


«Şüphe yok ki nefis fenalıkla pek ziyade emredicidir.» 








Her kimde bu saydığımız yedi sıfatın birisi bulunsa o sıfat onu cehenneme çeker, 
vesselam. Velhasıl bu yedi sıfat hakkında kati surette kesin ayetler erifer vardır. 
Her kim bu yedi sıfatın birinde bulunsa, o sıfatı terk etmeden z. Allahu 


' 















ala'nın düşmanıdır. Bunların hepsinin başı ve belâsı dünya sevmek 
kadar iyilik varsa, dünya malını terk etmektir. Her ne kadar k 
tamah etmekten gelir. Bir kimsenin malı olsa da, yanında hiç bir kıymeti olmaz ise, malı 
olmayan gibidir. Mal sevgisine aldanmaktır. Nice fakirler var ki kalbi gece-gündüz dünya 
malına sevgisine yer olmuştur. Nice zenginler var ki kalbinde dünya sevgisi zerre kadar 
yoktur. Dünyayı sevenin kim olduğu anlaşıldı. Her kim bu yedi sıfatları tutar ise dünyada 
iken cehenneme girer, cehennem kendisi olur, yüzü kararır, gölgelenir. Yedi cehnnemi bulur. 
“Hatem Allahu” sırrını alır. 

İşte buraya kadar eğ şunu öillirdi ” m insan meli reyi ne ni nir 
gebelik. | isem cenneti 














, 











iel ai ve pe 
halk etmese kul yapamaz. 








Eğer kulun yaptığını halk eden Allahu Teala m 
zemmetmek ve ona iman teklif etmek kaidesi olmaz idi. 
edip sonra iman et deyip teklif etmekte ne mana var. 
olmaklığın bir manası yoktur. Öyleyse ey ehl-i sünnet sizin Allahu 
batıldır, dediler. 









Teala halk eder, dediğiniz 


Ehl-i sünnet cevab verdi: 


Ey mutezile! dediğiniz o zaman sahih olur ki kul kendi iradesini kudretini bezel ile işe 

ipliği evvel yil Teala halk etmiş olsaydı. Kul o işe iradesini istediğini kudretini 

aşlar. Tamamen meyil ederse bigi sonra ii Teala o b Kai 
esine Gi ei 'eyyazı 













ve halk eder. 


(Sure - i Secde, öt öl 
azabı tadın denir.” 





bulursunuz, Bana se DO si. peş delete iman, helak ve e tontla ii Cehe enneme 
girmek küfür ve asilikledir. Siz bana güveniniz, inanınız, ben sizi yargılayıcıyım, siz hemen 
benden korkunuz, bana sığınınız diyor. Çok vaatlar ediyor. Bizde buna tabi olmalıyız 
vesselam. 





Ebu Cehil eline bir salkım üzüm alıp Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'e dedi 


ki: 


ası ii sen gm 
Sy in yim sensin. 





öl Allah'ı ın » yapacağı fa va kulun illetine bağildır. km pişen yi dır. 
Şu halde malum oldu ki Cenab-ı Hak Teala kulun isteğine göre halk eder fakat kader 
ikidir: 


1- İlmi Ezeli: İlmi ezeli, ilahiden bahis olunmaz. Bu kader ilmi ezelidir. Hakkın 
bildiğidir. Bundan bahsetmek insanın hem dinine, hem aklına, hem dünyasına hem ahiretine 
büyük ziyandır. Resulullah (Sallalla leyhi vesellem) Efendimiz bunun bahsinden bizi 
men ve nehy eylemiştir. Aşağıda gelir inşallahu Teala. 
















2- Levhi Mahfuz'da bir adam her ne amelde bulunacak ise ana rahminde iken kayıt 
olunmuştur. Fakat bunu Cenab-ı Hak geri bozarda, yazarda. 


Her şey Levhi Mahfuzda ka; 
bozukluğu, sâi gayreti bu iii e ye 
ile tevbe ederse o Tevbe: 
ediyor. Bu kulun niyeti ve lit ie pemlai 





olunmuş, kulun irade-i cüz'iyyesi niyetinin düzgünlüğü, 
er an ökk indi eder, ei isi ii 





(Sure-i Furkan, Ayet 70) 
«Ancak tevbe ve iman eden ve salih amelde bulunanlar müstesna. Allah onların 
günahlarını sevablara tebdil eder. Allah çok affedicidir.» 


(Sure-i Raad, Ayet 39) 

Kur'an-ı Kerim'de yani Ümmül Kitab olan Levhi Mahfuz Cenab-ı Hakk'ın yanındadır. 
Ondan dilediğini bozar, dilediğini yerinde olduğu gibi bırakır demektir. Enamili Şerif'te 
Mütezileye böylece çok cevablar vardır. 





Berat nn : 












ini yapar, Hanim e gözle ki kul ili w Bu bahi isi 
slime nri çok 2 vid kaale yardır Mi siz leşi başk ye demiş 








Hatta. belki de küfürdür. Mi pr -! gti bu kadar per . i. siz rd 
isteyiniz. Cenneti, cemali, rızai hep vaad ediyor. 






i Yunus, Ayet 4) 
Allah vaad ediyor demektir.” 





(Sure-i Fetih, Ayet 29) 

Allah vaad ediy i, Allah'a iman ür ks ee 
ve af vardır. Büyük ücretler vardı 
ii el kafidir. a Kerim 















Demi seetere kepi m ret 
haktı r) 

Birde ii yp ei eder. 
ür. Kur'an'ın hülasası her 


















3- Hatila? rah hi er ni e pe ne kadar darda kalemlere her 

birini bir sebeble altından aha ozi 
ni Yı sahibi odur. 

nedet, inayet biz dünyada, 


ii. pisi pale Dy sana ibadet eder, sana sığınırız. Senden medet, inayet 

olmazsa biz imi, | 
va ğru yolun olan bizi şaşırmaz yola gönder. 

gimi n yolundan çıkmayıp doğruluktan ayrılmayanlara 

çebi. 2 o gi iş ide de ver wii onlar ileri 





Eğer Allahu Teala kulun dilediğini vermeyip zaten mukadder ne ise olur deyip o halde 
kalmak sahih olsa ia nişi ei keli ii nm le ine şunu ver » bunu ver başlad 
ne lazım idi. İyi « r in arı 
mana çıkarırda se Pağ pasei e pi Mw. Halbuki bilmezler ki. Aşağıdaki 
ayetin manasını düşünmezler. 








(Sure-i Tövbe, Ayet 119) 

«Ey mü'minler! Siz sadıklarla beraber bulununuz.” 

Bu emir hem zahir, hem batınadır. Yani sadıklar ile beraber olunuz demek; sırrı 
aşikare muhakkak ehli olanlara açıktır. Zahiren vaazlarında, nasihatlarında bulununuz. 
Batında onların batını Hakk'a ve Resulullah'a vasıl olmuştur. Onun için onlar her vakitlerde 
kalplerini huzuru ilahiyeden ve huzuru Resulullah'tan ayırmazlar. Sadıklar demek budur. 
Gare yeni Kimle il Bine teve Mi ve Keğll 5 meni la huzuru mele ve 


























Kii Hi iie emrini yerine e. 





Bu kadar uzat 


aktan simi ei vr deri iri lie üzerine lori a 
Şimdi — sen deği Ki i 






çlküimdi ik kim selim | bilüz: mi, 
dersen, biz eğer desek ki: 

Allahu Teala her ne olacak ise onu bilir ve olacakta ne etsek olur dersek, bu sö 
Kur'an'da olan vaade muhaliftir. Eğer desek ki; böyle şeyler Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde 
yoktur desek, Allahu Teala'ya cehil isbat etmiş oluruz. Haşa Allahu Teala kendi bilir. 

İki gözüm din kardeşim! İnsaf ile sözlerimi iyi dinle, bu mesele mühimdir. Bunun için 
Resulullah kader bahsinden nehiy eyledi. 









Bir kimse dese ki: 
ıhu Teala cennet ehlinin nefesinin hesabını bilir mi? dese 
ilir dese küfürdür, 


- Mazi esi de ai 













bilir dese Kur'an'ı inkâr gelir, Kur'an'da cennet 
di zili eli öğle 





rdür. Günkü 





- daa Tesla bendi gibi bir Allah yaratır mı? 
- Yaratır Ges de Mape dağ e dese de Mari olr. > elsi Ceriak- -1 





Üç şeyden bahsetmeyiniz: 
1- Yıldızların ilminden. Çünkü her ne söyler iseniz yalan söylersiniz, ona karışmak 





hadis, Halis No: : 599) 





leme i ii 

Bunlardan bahsetmek hem dine ziyandır, hem akla ziyandır. Hem insanın muhabbetini 
na, hem de ahiretine ziyandır. 

Yukardaki bahislere karışma İmam-ı Azam'dan alim değilsin. İmam-ı Azam onsekiz 
meselede süküt etmiş, hiç cevab vermemiştir. Sen hepsine cevab verirsin. 

Hadis-i Şerif 









«Cahil yenede eder» Amma alim korkar. (Envarü'!- Aşıkin, Say-fa: 435 (benzeri) O 
| reti Ali ve Muaviye (Radiyallahu Teala anhuma)'ların 
er kendini kurtaramıyorlar. İki n nan bir birleri ile ip 
ei iye ziyan gelmez. Rafazıların ve cahil sofuların cahil 
Pirimiz Hazreti Sultan Şeyh Abdulkadir Geylani 















onlara benzer eshab-ı Resulullah hakkında söz söyleyip, 
hamledip söyleyenlere ve Resulünün lâneti ve cemi nasın 
iel a. em dedikten sonra diyor ki: 

Hazreti Muaviye (Radiyallahu Teala anhü) kan davası mia  Füereti all 
sip gg ağir sal edenler İmam- -1 Kak b bnm nir di > 








fırsat kapısı açmış olur. Her kim bunlar hakkında ya İmam-ı Ali (Radiyallahu anhu)'yi kabul 
etmez, Hz. Muaviye (Radiyallahu anhu)'yi kabul eder veyahut Muaviye ( il li anhu)'yi 
kabul etmezde Ali (Radiyallahu anhu)'yi kabul ederse münafıktır. Müslüman ni de kabul 
eder. Yalnız şu var ki Muaviye (Radiyallahu anhu)'nin derecesinden Ali (Radiyallahu anhu)'nin 
derecesi yüksektir. Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) Aşere-i Mübeşşere'dendir. Hazreti 
Muaviye (Radiyallahu anhu)'de kendi haline göre eshab-ı Resulullah'tandır. (Rıdvanullahi 
teala aleyhim ecmain.) 

Muaviye (Radiyallahu anhu) bir gün Resulullah'ın terkisine yani bindiği atın arkasına 
binmiş. Resulullah: 

- Ya Muaviye şimdi bana en yakın olan nerendir demiş? Muaviye: 

- Ya Resulullah! Şimdi sana en yakın olan karnımdır demiş. Cenab-ı Allah o karnını ilim 
ile doldursun demiş. (Mir'at-ı Kainat, Cild 2, Sayfa:6) 

Bir gün gene Hazreti Resulullah (Sallallahu al 

- Allah'ım sen Muaviye'yi affet demiştir. 
kitabındandır. 
i Şerif: 
İmam- -ı Ali (Radiyallahu anhu) hakkında: 
«Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır» demiştir. 


























eyhi vesellem): 


Bu Hadis-i şerifler Ramuzu'l-Ehadis 














a sözel İri — a Resulullah" ın duası boşa gitmez. Öyle ise bizim noksan 
li eli ehlikelidir, çok sakınmak 
pi değildir. Yezid Resululla 


olduğuna dair Hadis-i ş 
























| ila yi teli sonra : ie üni eye 
d gps Resulullah'a babası hakem g: | 
Babası hakem Resulullah tarafından sürülen “ll Bunları böyle bilip itikat 








ww 


Halife Hazreti Osman (Radiyallahu anhu)'ın şehid edilmesi: 





Peygamberi, 





imiz (Sallallahu 0 'in Mervan ibn-i Hakem vahiy 
Ja, İmran evlatları 
) bilerek kasıtlı 


- Niçin böyle feni dedi. Kendir 
IZMIştı. rs ği e: 


hallahı aleyhi vesellem) onun bu yaptığının 
dedi Mei 


nl in 
yola da o : 
ümeödüi Os 





Yüükinm yapın dedi. Mi let pay > dağ dı 
Bini Ebu Bekir “in yi M harmme. 


Tayin mektubunu yazan katip Mervan ibn-i 


sa sl ai yapi manasına 


/( yal yeli devesi 2 sleep binmiş çölde süratle yel liğini 
a haber verdi. Adamı yakaladılar. 





- mm avudunu serili kırın, kırdılar Saide bir matra çıktı açtılar. İçinde bir 
mektub: 
- nd ila gi Geeli pimi in b liği v eğil ii erimi Elindeki 











İK fereddiğt pm 

burayı idare ederim li 

geldikleri vakit yolda bir / 

Bekir'in oğluna: 
- Hazreti 

Bekir'in si < a: 
- li 








ile güğölelir. Teslim edersem öldürürs ür iz. Onunda sorumlı 
gittikçe çoğalıyordu. Hazreti Osman (Radiyallahu anhu) zor Mi kaldı, po Al 
j )'den yardım idi 
- Bana Hasan ile H 
Ancak bu iş böyle yafışır de azre 
çekmedi. Ortalık biraz yatışı gibi oldu. 















ye il Bek 'in oğlu e irin gizli bir konuşma at siz kapıda çok bağırın, 









xw ads ig Hazreti Osman Kur" an okuyordu, m. mühür kendine ait olduğ iç için, 
öldürmeye geldi zannetti. 


- Baba şurda olsa, senin şu gelişine ne derdi deyince Hazreti Ebu Bekir'in oğlu 
yanındakilere: 


- Biz z rla içeri girsek, 
(Radiyallahu anhu)'de İh 
kaç kişi bunlardan ko 





Hazreti Osman 
iyi fa deği bir 





İsyancılar Hazreti Ebu Bekir'in 
Hazreti o j 





nhu)'ye sığındılar. Hepsi birbi ine 
; 1 muhasara etiler, 


szdır vi 
G > EN 










Hem de Kpr imi 
- Hasan", ın ein iyii 
Huham ni yere af, onu aş paye pederi ye 
Muhammed mii ve geri döndü. 
Hazreti Ali (Radiyallahu 


esir by iel ig 


evine e gönderdi ğe ai Hi Ali 
Z al iü kalsa kimsenin 
hatırına e he si iyleyeni de fekdi pi ale şte o zamanda 

Heine iftira ediyorlardı. 





Sıffin Harbi: 





a (a cuma namazı kılar, yine münakaşa devam ederdi, e 
hazı Ali (R diya msi 







(Sur ; | Makam peki 178. 179; Sre- 
/füb-i Sitte, Cild 14, Hadis No: 4952: Sünen-i 
; Sünen-i Ebu Davud, Diyet-17, 4539-4541) 

risi iz yere > öldürülürde onun kanını fmezsem mahşerde bana davacı olur. 
Onun için £ kanını dava etmeye m. Bunun ölümüne bu 19 kişi sebeb oldu. 
Muhakkak bunları öldürmem lazım, hem halife, hem de amcamın oğlu dedi. Hazreti Ali 
(Radiyallahu anhu) ise şöyle diyordu: 

- Kur'an-ı Kerim hükmünce mahkeme edip suçlular şeriatın emrince cezalanmaz, hepsi 
öldürülür ise bundan Allah yanında ben mes'ulüm. Hazreti Osman (Radiyallahu anhu) Ak 
yanında mes'ul olmayayım diye öldü. Nihayet dört ay sonra Hazreti Ali (Radiyallahu 
anhu)'ye: 















- Bu böyle bitmeyecek seni evden dışarı çıkarmayacağız, ya 19 Ki, 
ya harb edeceğiz dediler. Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) Hazreti Muaviye (Radiyallahu 
anhu)'ye: 

- Sen seni bilmiyor musun? Beni bilmiyor musun? dedi. Hazreti Muaviye (Radiyallahu 
anhu): 

- Ben seni de b 
siz dağa ri hürme 









ım, beni de biliyorum. Sen benden Allah yanında sevgilisin, 
im var. Hazreti Ali (Radiyallahu anhu): 


- Bu nanlar b. po kırılmasın. İkimiz muharebe meydanında harb edelim dedi. 





“4 e Me 
- Ey Konstantin Kralı! Benimle Ali gin ni di ği imei iyii ei 


müzü dinlemez dedi ve zamanını bekledi Tam 
darın biir Kur'an  — i 5 


/ 





- Kur'an ayaklar altında fepeleniyor. Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) kendini 
göstererek: 









" 4 sig dahı, 





her şehid iii en 


farm be ak 
anhu) yine ortaya çıktı. 
- adil an ağ ld re ki ii sizin de 





zi kabul ediyoruz, siz Allah'tan 
cerinden 19 imi ayrıldı. 












Mpa a | Di. 
da dayanamadı. Amr ibn-il AS ( 

- Allah'tan korkun, harbi 
diye bağırınca Hazreti Ali (Ra 
«a Ai li 


es ie 


üğün kumandanların hepsi bize isyan ettiler. 





miyorum, şu gör 

İbrahim Ejder Radiyallahu anhu): 
- Bana müsade et, Hem Muaviye (Radiyallahu anhu)'nin askeri ile hem de bunlarla 

harb eder, ii zaferi kaza rım. Hazreti Ali (Radiyallahu anhu): 

/ yenil > ait. Harbi durdur dedi. Harb durdu. Hazreti 





- vk yo Ali yi ue Mu 
ae o Mind en iel Gidi 





in iyii dedi 


N om ge e 
zelinden ei dei , e ii — kğ Sömeeii ii Yi ad kılıcı kınından 


/ li kaldırdı. 
m Ali'yi hilafet makamından şu kılıcı kınından çıkardığım gibi çıkardım 


azl ettim. Sıra Ar 
- Şu kılıcı kınında, 
çıkardım, azl ei ; 





yak bet Gün şe yu pan m ie e e mel Aişe ini 
kadar benim kardeşim kebab oldu diye kebab yemedi. 


#ahrayan Harbi: 
Ali (Radiyallahu anhu): 
- Bai 19 kişi haksız yere öldürülmesin diye harb ettim, Şimdi niye harb edeyim. 





Onlar: 






ii e Ye ye yp 


- Saü gittiğin yol da, sen de müslüman değilsin dediler ve dinden çıktılar. Hazreti 


Ali: 






- m İbrahim" j ede Törahim > ğa fi ya İbrahim harb Geniz 







demektir. 
Nehrevan Cengi artıkları toplanıp üç düşm 

Felan ayın felan gü , 

Mısır'da cum'a namazı kıldırırken öldü 






relim İzak >  . o ri fedailer 


kaldı Amr bri ra Di. 


Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellei n 
e 8, dagi kald Şimdi olsa bu insanlara göre iii Yani mb 
inde zina etti diye iftira etdiler. Yukarda saydıklarımız şi 


kek erin biafı sona e 
a ede bizzat 





pi vi. su yea si Vi r ai ni emir geldi. Kesinlikle biatta kadınların “elinden 
tutulmaz. Bu ayete göre kadın'a elden tutup ders verilmez. 


(Sure-i Buruc Ayet 16) 
“Cenab-ı Hak istediğini yapar,” demektir. 


Şunu yapar, şunu yapamaz deme. İşte verir, gadabından çok sakın feyline göre sana 
nl ni eği ri onu ea va Me ii apn iyki banaşinii 1 diil insan 












bozuk e belâ takdir edir, 


alı. o belâ â'yı Allahu Teala'da 
| 1 Te ala İli iyi eder ise onu 


Hadis 


-i Şerif 
“Sadaka vermek belayı def eder, ömrüde artırır.” (Kenzü'l-İrfan, Hadis No: 355, 








Allahu Teala'yı öyle bilmeliyiz ki bir hükümet reisi kendinin hükümetinin altında 
kendine tamamen teslim olan kimselere ne yapmak ister ise yapar. Allahu Teala'da yer gök 
onsekizbin alem onun elindedir. Her ne isterse onu yapar. Muhakkak ve muhakkak rahme 

W e li e kendinin emrine itaat edenleredir. eği sağ a 















Şeytan kader böyledir dedi. 


(Sure-i Hicr, Ayet 39) 
«Ya Rabbil Beni azdırdığından dolayı bende onlar için yeryüzünü bezeyeceğim, onları 
azdıracağım» dedi. 











(Sure-i Araf, Ayet 23) 
“Ey Rabb'imiz! Biz kendi nefislerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez bize merhamet 
buyurmazsan elbette biz hüsran'a u e alime 











li. (Surei Araf, Ayet 23) Kul 
ip başlar ise, o zaman Hak onu 


adabına uğ arım diye her zaman 





Allah'tan İnk, ç ağ zaman Allah”: a güven, çün ü T ına 
borç değildir. Namazı kılan azabından kurtulur, sali e Hakk'a i bir faidesi yoktur. 
Faidesi kılanadır. Her yemek yemek lâzım olduğu gibi lâzımdır. Rahmetinden mahrum etmez 
diye güven ki Allah seni sevsin, beni kulum nasıl zannederse öyle bulur, diyor. Aldanmazsın 
korkma! 

Cenab-ı Hakk'a iman etmenin altı şartı vardır. Altıdır Amentübillah ila Ahir.. 

Her kim bu altı maddeden hepsine inandım; yalnız birine inanmadım dese kafir olur. 
Bunların hepsine inanmak farzdır. Farzı inkâr küfürdür. İnsan şöyle iman etmelidir ki: 

1- Allahu Teala birdir ve ondan gayri ibadete lâyık kimse yoktur. 

2- Melâikeler vardır, her biri bir vazife ve ibadettedirler. 

3- Cenab-ı Hakk'ın kitapları vardır, kendinin sözüdür. Her ne emir ile nehiy söyler ise 
doğrudur. Onunla amel etmekte bize imanın şartıdır, inanmakta olduğu gibi. 

— içeri gönderdi. Onların kimi Resul, kimi Nebiydir, büyükleri Adem, Nuh, 

| M med ( selam)'dırlar. Her bir peygamber bir esmanın 

mazhardırlr. Esmaül Hüsnalar ne di ise o İni izli vardır. Her bir 




































idir sekte pe bu rl değildir. Fakat bu 
düny: a 4 e i gibi sk ol ekte sonra, yeniden gelen gayet büyük bir 
di. Orada hesab | üp zerre kadar hayrı işleyen, orada hazırlanmış bulur. Şer 
işleyende onu hiç kayıp olmamış olarak bulur. Kurtulanlar cennete kurtulmayanlar cehenneme 
giderler. 

6- Cenab-ı Hak bir kimseye kendinin kötü niyetine göre halk eylediği hayırşer hepsi 
onun takdir etmesiyle Allah tarafından gelir. Çünkü o kul hayra layık olur ise hayır, şerre 
layık olur ise şer, verir. Onun için daima Allah'tan hayır iste, hayırı gör. Ölmek, dirilmek 
hep onun elindedir, layıkını verir vesselam. 

Cenab-ı Vacibül vücut Hazretleri bak Resuluna ne söylüyor: 

















Hadisi Kudsisinde: 
1- İlmi açlıkta koydum, halk toklukta ararlar dedi. (Marifetname, Sayfa: 597; 
minde ” m vii e 








ç hikn -Dih, Cild 3, Hadis No: 144, Sayfa: 195) 
yemi bisi pm gibi / hallerele | bi ppm göre az yenir. 


2- Rızamı arzuları terkte koydum halk onu varlıkta ararlar. (Envarü'l- Aşıkin, Sayfa: 
130) 
eği mı arzı ları terkte koydum.) 
1S. u Teala'dan başka her şeyden kesilip, Allah'ın rızasından başka bir şey 
Kölmerleh nk nail olamaz. 





Evliyaullah'tan bir zat: 

« Üç adımda Hakka vasıl oldum. 
Bir adım attım, mühyasi olan şeyleri terk ettim. 
İkinci adım attım, « olanları terk ettim. 
Jçüncü adımda, Hakka vasıl oldum. 






Kaside: 

Her gönülde kenz açılmaz tâ ki pür nür olmadan 

Padişah konmaz saraya hane memur olmadan 

günü fu api ente süne sırrına mazhar olan 
5öi / nefhayı sur olmadan. 

Vasıl olmaz kimse hakka cümleden dür pen 








izahı: Hiç bir 
kulun kalbine tecellis 
etmez. Hiç bir kim: 


gönülde ilim hazinesi açılmaz. O kalb, o gönül nurlanmadan. Allah'ın 
i, padişahın o eve gelmesi gibidir. O kalb evi imar olmadan Allah tecelli 
Allah'tan başka her şeyden kesilmeden Hakka vasıl olamaz. 







Hadis-i Kudsilerde: 
Bana sekle göklerim geniş ei mü'min epemieei kalbi geniş geldi. 
e I, Sayfa: 447; Marif 
Beni | rayan eld gönüllerde arasın. (Hacı Muhammed Bilal-i Nadir Hazretlerinin 
Bandından al, o 
Ben kuluma ka inin ortasında şah damarından daha yakınım. (Sure-i Kaf, ayet 16, 
Marifetname, Sayfa: iyii 


(Mevahib-i 












ünce göreceğ — İZ sair yi —.. ie 4 gör ün. Onlar ie 
ayanet > an pda 





darı zamaı iğ en pe di. vr pr bu 





Hadis-i Şerif: 


«Kanaat tükenmez bir hazinedir.» (Kenzü'/-İrfan, Hadis No: 512, Sayfa: 127; 
Mevahib-i Ledünniyye, Cild 1, Sayfa: 430) 
o insan ne kadar çok zengin olursa, dünya hırsı po | 

Fabrika ar, iş yerleri nasıl diye devamlı merak eder, 
işkence olur. Kanda? k fası ve fikri rahat olan | 























597; Envarü I-Aşıkin, Sayfa: 130) 


4- Zenginliği kanaatte koydum, halk onu mal toplamakta ararlar. 
5- Rahatı ahirette koydum, halk onu dünyada ararlar. 


Ey Kardeşim! İyi bak bu Allahu Teala'nın sözüdür. Neyi kazanmak için neleri sebeb 
eylemiştir. Bu muhakkak, Allahu Teala'nın vaadıdır. Her kim bu sebebler ile çalışır ise 
muhakkak o vaadi alır. 

1-İ Allah'ı bilmektir. Yerler, gökler bunun için halk olunmuştur. Yukarı baştan 
defalarca görürsün. 








2- Rızamı, arzuları terkte koydum, diyor. Bu mücahedeyi nefisdir. Kendi nefsinin 
arzularından geçmektir. Bak yukarıda neler var. 


3- İzzeti taatimde koydum diyor. Allahu Teala'nın ibadetine çalışan, çalışarak 
ibadetini ve namazını artıran iki dünyada aziz olur. 








4- Zenginliği kanatta koydı 
olan alim, dini yıkar, kanaatli alir 






, dediği kanaatlı olan kimseyi herkes sever, kanaatsız 
dini yapar. Yukarı bak. 





5- Rahatı ahirette koydum, dediği insan olan durmasın, dinlenmesin çalışsın ahiretini 
kazansın demektir. 


Hadis Kudsi: 

Kullar beni dört şey ile razı eylesinler. 
1- Daima gönülde pişmanlık ile, 

2- Daima istiğfar çeksinler. 








3- Daima benim için göz yaşı döksünler. 
4- Daima gece-gündüz bana cemi azaları ile ibadet eylesinler. 
Canım ciğerim kardeşim! 








Eğer insan isen bunları yap, yapamaz isen yapmak niyetinde ol, daima iste, Cenab-ı 

Hak versin. Yapanlar ile bulun, gayret imandand mi kğ et ir Şu da var ki; son 
tenbih budur. Dikkat gönlün kapanmasın, ZO : limanın, ihvanın 
gön ünü kırma. Kabızlık; kalbin inkisara dileiezi, yön Yavaş yavaş 
e r. Her ne kadar icab etse de şer'a muhalif olmadıkça yumşak söylemelidir. 


Şer a muhalif olursa söylemek, gönlünü kırmak, ziyan vermez, tamam vesselam. 












i nefis mertebesi vardır. İnsan hak yolunda çalışarak birinden o birine geçer. 
alametleri ve işaretleri vardır. Her birinin bir ismi, mertebesi vardır. Şu 
i daireler gösterir. Bu yedi nefsin altındaki yedi sıralar her birinin kendinin halını 






Bala i 


I- 1- Evvel Mei -i emmare sahibi: 
| », ya münafıktır, ya küfürdür. 






eyri ii Vi. gönlü Hakk'ı ister. Zikri Lâ ilahe illallah'tır. 
3- İlmüha şahadet: 





bü mavi boz kül rengindedir. 


II- 1- Nefs- -i eki bir giühdalğ 





Seyri ln. Allah için olur, zikri Allah, Allahdır. 





Yeri kalpdir. Ora kalbe gelir. Zikir kalbte devam eder. 
5- Hali enbe 





İstediği tarikattır. Hem şeriatı, hem tarikatı tutar. O lazımdır. 
7- Nuruha Esfer: 
Sarı renktedir teveccühte rabıtada görür. 


TII- 1- oğbu mü hime: 





eder. 


4- Mahalli ruh: 





Yeri ruhtadır. Sağ yanındadır. Kalpten zikir ruha geçer orada devam 
eder. 
5- Hali hal Aşk: 
Hali aşka ömerli çalmak, çağırmak, zikir ibadet eder utanmayı atar. 







Istediği marifettir. Kendinin sözü 
7- Nuruha Pana 


Kırmızıdır. Rabıtada kırmızı nur görür. Gözleri kapalıdır. 


IV- 1- Nefsi mutmainne: 
Kabi Gi a mutmain olmuş kimsedir. 





3- Alemül hal ri 
Alemi hakikattır. Hakikatı anlar. Buraya gelmeyen bilmez 
imi sır: 









'ra geçer. Vücutta türlü hal olur. 
| vuslat: 
uslattır. Muradına ermektir. Maksadı kendine elini sunar. 


. (Sure-i Fecr, Ayet 28) 
Rabb”, ın Bü ep ey bain peş pi ipe çe mardiye makamına gel diye 
elini uzatır. 





sı, çabalaması hakikatı ister, arzular. 





Nuru b hayaldir. berraktır açıktır. 


V- 1- Nefsi Raziye: 
Sahibi Hakkın belâlarına kazalarına razı olur. 












ak de elik zikri Hak, Hak, Hak demek zuhur eder. 


Esrarı ilah iyel re varır ki aklı ermez olur. 
5- Hal-i hal Fena: 
Hali Temaya varır. Fena fillah zuhur eder. Hakta fani olur. 





Nuru yeşildir. Gayet koyu yeşildir, çok güzeldir. 


vVI- 1- Nefsi marziyye: 
Hak kendinden razı olmuş olur. 





3- Alemül ve 
Alem-i şehadettir. Burada şeriatı Muhammediyenin aslı bilinir, farkı 
Muhammedi derler. 
4- Mahalli hafiye: 
Varır, türlü türlü hallar olur. 
Hali Hal Hayret: 






della varır, şaşar kalır, hayrete düşer. 


Girin ps istediği şeriatı hakkıyle icra etmek olur, şeriatın ne olduğu 
burada bilinir. Farkı Muhammediye derler. 
7- Nuruha Esved: 
Nuru siyahtır, karadır, gayet güzeldir. Sevad-ı Azam budur. 


VII- o 1- Nefsi safıyye: 

Her şeyden safi olmuş kimse olur 

seyriha billah: 

billah ile olur. Zikri kahhar, kahhar, kahhar'dır. 







emidir. Orada şaşar, hayrete düşer, bilmez. 


4- Mahalli ihfa: 

İhfaya geçer, buralar kaleme gelmez. 
5- Hal-i hal Bekâ: 

Güle Bani olur. 


tarikat, | 





Dürrü beyza bul Nurunun rengi yoktur. Fakat Dürrü beyza demişler. 


Bak gliylii ri aşağı bir kaç defa okumak tamamen okuyup bunları 
mak i Okur iseniz her okumada tekrar tekrar neler anlarsınız. 





SIFATI EMMARE NİŞANI: 

Emmare nefsin sıfatı şunlardır: 

Buhlu vel-hırs: Mıhrıslık, hırs, tamahkarlık, dünya malına olur. 
2 Her işinde acele ve kibirli, gururlu olur. 

Şehveti ziyade ve hasedi çok olur. 

Hak'tan gafil olur tez gadablanır ve kızar. 

vel arad: Hak'ta cahil ve zikirden uzak olur. 





SIFATI LEVAME NİŞANI: 
Kınamak, itap etmek olur. Daima nefsini kınar itap eder. Zalim nefis diyerek söyler. 


Vel fakrı vel gabz: Korkulu düşünüklü (düşünceli) ve kabızda kalmıştır. 
Vel-Ucub: Kendi yaptığını beğenir, bilmez ki ileride neler var. 
Vel-itiraz: Daima itirazcı olur, biliyorum zanneder. 

Suizanıl Halk: Halka sui zanda olup söyler. 











SIFATI MÜLHİME NİŞANI: 
İlham olunur. 
Es etü vel kandatü: (oo Cömert ve kanaatlı olur. Tarikat ehli olur. 


İlmi artar, gönül alçaklığı ile ibadete kaim, daim olur. 









sabır eder. 


Ve yahmilül Eza: Tarikatta hak yolunda cefaya katlanır. 
Hüsnü zan ile halk: Halkın hepsini evliya zanneder ve söyler. 





SIFATI MUTMAİNNE NİŞANI (ALAMETİ): 
Halka kalbi kaynamıştır. 


El cü-i vet-tevekkülü: Çok cömertten ziyade cömerttir. Rızk için 
tevekkülde. 

Vel hilmi vel ibadetü: Kötülüğe karşı yumuşak ve ibadetini artırır. 
Veş-şükrü: Hakk'ın in'am ve ihsanına ve vergisine şaşar şükreder. 
Ver-rıza: Hakkın verdiği kazalara razı ve belâlara sabreder. 

Veş-şefkatü: Halkın hepsini sever, kendi gibi eyleyüp kimseyi azapta 
istemez. 
















Hakk'ın belâ'sına kazasına razı olur. 


Ez-zühtü Vel ihlas: Dünya malından kazancından elini çeker, sıtkı hulüs ile 
ibadete verir. 

Vel verâü vel terekü ve illâ: Yani dünyaca vera ile sukut eder. Fakat Hak sözü, çok 

Min cemiil eşya vel vefa: (o Cümle eşyaya faideli olup hakikatı eşyayı bilir. 

Vel-gurbetü dünya: Dünya bütün kendinin olsada kendini garib sayar. 

Vel-merhameti: O kadar merhametli olur ki, halk için kendi canını feda 
eder. 





SIFATI MARZİYYE NİŞANI: 


Hakta bundan razı olmuş olur. 






terki Masivaullah: Nişanı güzel ahlaklı, Haktan gayri her 
cümlesini terk eder. 

Vel Lütfü bil halkı Li tegarrebe illallah: Allah'a yakın olmak için halka beleş 
hasbeten lillah büyük lütuflar eder. Halk'a çok lutuf 

eder, kendini unutur. 

Vet tefekkürü fi azametullahü Teala: Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü düşünürde 
hayrete düşer. 
Vel uzlet: Halktan gizlenip evinde Hak'la bulunur. 

Vel fakrü: İki dünyadan hiç bir şey istemez, gönlünde 
koymaz süpürür. 








SIFATI NEFS-İ KÂMİLE: 
Safiye kamiledir (cemii mazekere mines-sıfatil hasene) 
Bu cümle söylenen sıfatların hepsi bunda vardır. Hatta bilmeyenler Levvamede 


zannederler. Vallahu a'lem hakikat işini daha ziyade Allahu Teala bilir ötesini de (vel 
hayret) hayrettir. 





Her kim kendinin ne halde olduğunu ve başkalarının ne derecede olduğunu anlamak 
mümkündür. İşte bu daireye baksın, dikkat eylesin her nefsin sıfatı nişanları alametleri 
altındadır. 

TASAVVUF SEKİZ HASLET ÜZEREDİR: 

Her biri bir peygamberindir: 


1- iel 





3- Sabır 





7 -Es- dei 
8-Vel fakru: 






inkâr shoe? iki sen iie İsen inkâr imei. 
İnsan olana bunları okuyup cümlesi ile amel etmek muhakkak lâzımdır. Bunlara havas 
etine Kina asmaz isen Sl dayi Mere İL. m lr Mi baya ne söylüy. 








ön alâ o 'Hüdâ.» » 


BURASI HER NEFSİN RÜYALARINI BİLDİRİR 
Nefsi Emmare rüyası şunları görür: 

Hınzır:........ sss... Harama; 

Kelb(Köpek): ml mlm Gadab, öfkeye; 

Fil- Akreb-Yılan: ............. Ucube, Azaba, acı söze. 








. Gizli işe. 
Musibete belâya. 
«ileriye, 











 Zibil, Pi meyle . 
çe EN, 


Bunlar Nefs-i Emmare'nin işaretidir. Riyazet ile esmasına devam edilir ise geçer. 


BİRİNCİ NEFS-İ LEVVAME RÜYASI: 

Si ... Ayibe 

Dilsiz, Ahraz, Sarhoş: . .. Aşkı mecaziye, şehvetinin aşkına. 
Gülmek: . İbadeti terk etmeye, 
Dellal:......................... Yalana, 











zikrini çok çok huzur ile ederse (çekerse) bunlar geçer ikinci Nefsi levvameye varır. 


İKİNCİ NEFS-İ LEVVAME RÜYASI: 

b * e ee kanli mala. 
Sığır: . 
Deve: 
Balik 








tahammde : 


Esmasına devam eder ise geçer. Bunlar Mürşid izni ile Elli bin «ALLAH ALLAH 


ALLAH» çekmeye devam etmelidir. 





ÜÇÜNCÜ NEFS-İ MÜLHİME RÜYASI 
olalim klağl lak 


Kadınlık: e isi 

Kızılbaşlık: .................... Mezheb noksanına, 

Sakalı ın maksan: ............ Musibete, belâya. 

G iKi... .. Şehadeti saklamak, Hak sözü gizlemek. 
Sağırlık:......................... Hak sözü işitmezliğe, şeriatta işitmezliğe. 
Topallık:...... .............. 7.7.7. Hakta iddia eder ve amelde etmezliğe işarettir. 








Mürşid izni ile HU zikrine devam eder. Tövbe istiğfar ile çalışır ise kurtulur. İnsan 


kendisini böyle olmuş görürse hep bunlara işarettir. 


DÖRDÜNCÜ NEFS-İ MUTMAİNNE RÜYASI: 


Kur'anokumak:............................. Kalbin safasına ayetin manasına göre 
tabir olur. 

Peygamber, Padişah, ulema görmek: İman, islam, din kuvvetine aldi A 

Kâöbevemediyne:........................... o Kalb tel R 


Camiler, mescid:............................ o İlim temizliğine, kalb temizliğine 
işarettir 





Tüfek, Mancılık, Hançer, Döğüşmek.... Bunlar hep vesvese 
ve Hücumlar karşısında bunalmak: şeytanidir. 





Bunlardan kurtulmak için Mürşid izni ile HAY zikrine devamladır. 


NEFS-İ RAZİYYE RÜYASI 
Huri, Burak, Cennet, Hulle:... Aklı kamile tamamen, takarrubu illallaha 
delalet eder. 


Li 2 PM Marufu billahta husuli murada işarettir. 





HAK esmasına devamla olur. 


NEFS-İ MARZİYYE RÜY/ 
nike i semavat, yedi gökler, ay, güneş, yıldız, gök gürlemesi, şimşek, nur: Hepsi 












erir. Vani delil rahmet ve eri ve sre 1 i zaid 
ala marifetullah vet-tasdiki veylel azimi hârisi bi ismi 





ike girer ise işte onun rüyası böyle tabir olunur. Başka 
rın halına göre tabir olunur. Bu yedi mertebe nefsin yedi 
imal, Başka kitabımızda yazılıdır. Bunları kimse kendi kendine yapamaz. 
us ği vardır sal sali Yani saye doksanbin,  seksenbin, yetmişbin, altmış 
inceye kadar çalışır. O 
sirin 2 geçet amma Mireiiz . TT İyi on ia . Fakat bizim asıl usulümüz 
ka dil semiz ai “> ir dagli zuhurunda yani Allah, Allah, Allah demek kendisine 
e gündüz aled devam LA İLAHE İLLALLAH deyip 

n İZ ii ". Sonra bu hal ilerler ise HU 
HU HU pm ona hi . z meta rüyaları işaretleri bu şekilde görülür. O zaman 
-gündüz HU esmasını okur sayı, hesab yoktur. Dersi ne ise onu okur, sonra kendine 
1 is eder. Abdest alir ii Memili namaz kılar il tine alır ki bu işim 
şir, beş-on gün sonra 


e di pl ii zurunda sü 
ekli bu | 















































elaşi ere. yapan Allah tir, Fal seg ww. gari çan da o yapar. Belki grlin 
haberi bile olmadan, Cenab-ı Hak şeyhinin suretinde yapar. Allahu Teala cümlemize muin 
olsun amin. 


Sakın kardeşlerim: Bu temsillere bakıpta alçak görmeyiniz. Çünkü Allahu Teala Kur'an- 
ı Kerimin'de buyuruyor ki: 


er Allah kitabında sinek kanadı filan demekle 
r dediler. Bunun için Cenab-ı Hak'ta 









Allahu Alem şöyle der ki: Yahudiler gel 
temsil getirmekten ne anlaşılır, faidesiz sözlerdi 
buyurdu. 


(Sure-i Bakara, Ayet 26) 

oy Hak ve Ha ikatı e işi bilimi için sinek ile daha başka şeyler ile temsil 
ekten haya etmeyiz diye k 
Her ne şeyler olur ise olsn. Hakikat nn ii sün ile güzel anlaşılır. Amel 
insanın la iel bağlıdır. Bizde Hakk'ı hakikatı 
ala hatamızı sevab olarak 











(Sure-i Hud, Ayet 92) 
Li ..Benim Rabbım, yapar olduğumuz şeyleri çepe çevre kuşatıcıdır. » 
(Sure-i Fussilet, Ayet 54) 





«Allah her şeyi ilmen ihata edendir.» 


Allahu Teala ve takaddesin bu ismi şerifi cümle alemleri ve her şeyleri ihata ve 
muhafaza ve alim olan Allahu Teala'dır. İşte karşıdan görünen alemlerin hepsi onsekizbin 
alem onun yanındadır. Biz kendi kalbimiz Allahu Teala'ya bu itina içinde olanların 
cümlesi ondan daha yakındır. Allahu Teali ni Kira el 
il va u en bedkaii yabii 





























dir. Balı ğın denizde luğu gibi 






başka b bilemezler. vi fa Hak' ii Hak bizde 'deği 
r. Yani biz kuluz, O Rabbimizdir. Bizi istediği gibi k | 
o eli > Zındıkların itikadı vara vara kul Hak olur, Hakk'a vasıl olunca derler. Kul Hak 















Cenab-ı Hakkın tecelli | sonra eceli nden ezeli -i ilahi iyY vie gelince 
Hakk'a vasıl olur. Bu halda bir saat, ya üç gün ya a gün eki ii o zaman ilimleri 
bulamaz, sonra daha azalır yalnız ilim kalır. 
Aklı gl mind kendi yok. Hak var, gö 
kimdi ". Bu da altı ayda bir yahut senede 
Eğer bet zaman olur ise rahmani değildir. Resulullah (, 


olurdu, bazı olmazdı. 





ip e pi de He r zaman ci 0Z. 
Sallallahu aleyhi vesellem)'da bile bazı 








HİLMİ BABAM'IN BİLAL BABAM'A YAZDIĞI KASİDE 
Hasretiniz yakar oldu, ca, 
Uzafsana tutmaz oldun, e, 
Ferahlatsan şu kalbimi gön mü, 
Geleceğin günü bi 
Gelmek Give ama gelemem, 

Gelsem bile gelişini göremem, 







Hiç kimseye şu halimi diyemem, 
| Ara UZ uzak bagi efendim. 






Tez acizini güldür Erel, | 
HACI MUHAMMED 


HİLMİ KUTLUBAY HZ. 


nfüsünü belirten kasidesi: 





nl İ mihal pi vol 





Varını yoğunu ihvana serdi, 









var, sc ayımız var, 
fe hem devlete, 
iz var, saygımız var. 


Edirne'den Van'a ucu, 
Lale dalan burcu burcu, 





İnsanım diyen insana 


Sevgimiz var, saygımız var. 


Şehid kalksada ayağa, 
Yine sarılır sancağa, 


Bir / 


Birer birer ferdimize, 





Saygin var, mer var. 


eli b 








Sevgimiz v var, saygımız var. 


Aşık MEÇHUL 


